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			Inhoud

			Een gebroken hart
Psalm 147:3, Eng. vert.

			

			Troost naar de mate van het geestelijk lijden
2 Korinthe 1:5

			Een lieflijke troost voor zwakke heiligen
Mattheüs 12:20

			Het verlangen van de ziel in geestelijke duisternis
Jesaja 26:9

			Goed advies voor moeilijke tijden
Jesaja 26:20, Eng. vert.

			Een geneesmiddel voor een zwak hart
Psalm 31:25, Eng. vert.

			Troost voor degenen die in verzoeking zijn
1 Korinthe 10:13

			Een gebroken hart

			‘Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hun wonden.’
(Psalm 147:3, Eng. vert.)

			Het vers dat volgt na dit derde vers verkondigt prachtig Gods kracht: ‘Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. Wellicht is er niets dat ons een indrukwekkender beeld van de grootheid van God geeft dan het nadenken over de sterrenhemel. Als we ’s nachts omhoogkijken en iets aanschouwen van Hem Die al deze dingen gemaakt heeft, als we bedenken dat Hij het is Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt en ze alle bij name roept, en dat door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht er niet één ontbreekt (Jes. 40:26), dan komen we ertoe om werkelijk een machtige God te aanbidden. Als vanzelf werpen we ons in eerbiedige vrees ter aarde voor de troon van Hem Die het leger van de hemel leidt en Die de sterren met hun legers aanvoert.

			Hier heeft de psalmist echter deze wonderbaarlijke daad van God direct naast een ander feit gezet. Hij verkondigt dat de God Die de sterren leidt, Die hun aantal telt en ze bij name roept, ook de gebrokenen van hart geneest en hun wonden verbindt. De volgende keer dat u door het zien van de met sterren bezaaide vloer van Zijn verheven tempel daarboven tot nadenken over God wordt gebracht, probeer dan dit te beseffen: dezelfde machtige hand die de sterren voortrolt, brengt zalf aan op het gewonde hart. Dezelfde Persoon Die de werelden tot het bestaan riep en Die nu die zware planeten dwingt in hun banen te gaan, bemoedigt in Zijn barmhartigheid de gewonden en geneest de gebrokenen van hart.

			We zullen u niet door een inleiding ophouden, maar direct tot de twee gedachten van de preek komen. Allereerst, er is hier een zware ziekte, een gebroken hart. Ten tweede een grote barmhartigheid. ‘Hij geneest de gebrokenen van hart en verbindt hun wonden.’

			De mens is een wezen met twee delen. Hij heeft een lichaam en een ziel en elk van die delen van de mens kan letsel oplopen en gewond raken. De lichamelijke wonden zijn buitengewoon pijnlijk, en als ze zo erg zijn dat het gestel erdoor wordt afgebroken, is de kwelling uiterst hevig. Toch heeft God in Zijn barmhartigheid middelen gegeven waardoor de wonden kunnen worden genezen en de letsels hersteld. De soldaat die van het strijdveld terugkomt, weet dat hij iemand aantreffen zal om de schotwond te verzorgen en dat er bepaalde zalfjes en smeersels zijn om zijn wonden te genezen.

			Op lichamelijke ziekten letten we heel snel. Ze zijn te pijnlijk om ons rustig te laten dommelen. Ze dwingen ons om snel een arts of chirurg op te zoeken om ons te genezen. Waren we ons maar net zo bewust van de ernstigere wonden van onze innerlijke mens. Waren we ons maar even diep bewust van de geestelijke letsels. Wat zouden we dan ernstig roepen tot de geliefde Geneesheer en wat zou Zijn macht om te redden dan snel aan ons blijken!

			Door toedoen van onze eerste vader zijn we in het meest vitale deel doorstoken en door onze eigen zonden zijn we van hoofd tot voetzool onbekwaam geworden, maar toch blijven we zo ongevoelig als staal, zorgeloos en onbewogen. Want hoewel we onze wonden kennen, voelen we ze niet. De soldaat die zich meer bekommert om het repareren van een gebroken helm dan om het verzorgen van een gewond been, zouden we een dwaas vinden. Zijn wij zelfs niet nog meer te veroordelen als wij het vergankelijke lichaam voorrang geven en de onsterfelijke ziel verwaarlozen?

			U echter die een gebroken hart hebt, kunt niet langer ongevoelig zijn. U hebt dat te zeer gevoeld om onverschillig door te slapen. Uw bloedende geest schreeuwt om troost. Moge mijn heerlijke Meester mij woorden te rechter tijd voor u geven. Wij willen tot u spreken over het belangrijke onderwerp van het gebroken hart en over de geweldige genezing die eraan wordt gegeven.

			I. Laten we beginnen met deze zware ziekte te beschrijven: een gebroken hart. Wat is dat? We antwoorden dat er verschillende vormen van een gebroken hart zijn. Sommige harten zijn wat we noemen in natuurlijke zin gebroken en sommige zijn dat in geestelijke zin. Wij zullen ons even bezighouden met het noemen van sommige vormen van dit kwaad in natuurlijke zin. Werkelijk, onze taak zou naargeestig zijn als we slechts een tiende deel moesten waarnemen van de ellende die degenen die aan een gebroken hart lijden, moeten ondergaan.

			Er zijn harten gebroken omdat mensen verlaten werden. Een vrouw is verwaarloosd door een man die eens het voorwerp van haar genegenheid was en die zij zelfs nu nog innig liefheeft. Ze is versmaad en veracht door de man die haar eens overlaadde met tekenen van zijn liefde, en ze heeft geleerd wat een gebroken hart inhoudt. Een vriend is verlaten door degene op wie hij steunde, aan wiens ziel hij zo verbonden was dat hun twee harten tot één hart samengegroeid waren. Hij voelt dat zijn hart gebroken is, want zijn andere helft van hem is afgesneden. Als Achitofel David in de steek laat, als de beminnelijke vriend aan wie wij altijd onze zorgen verteld hebben ons vertrouwen beschaamt, dan kan een gebroken hart het gevolg zijn. Een man die door zijn kameraden verlaten wordt, kinderen die ondankbaar tegenover hun ouders of ouders die liefdeloos tegenover hun kinderen zijn, geheimen die door een kameraad verraden worden, de veranderlijkheid en de wispelturigheid van vrienden en al die andere manieren waarop mensen in deze wereld in de steek gelaten worden, hebben allemaal gebroken harten veroorzaakt.

			We kennen geen vruchtbaarder bron van een gebroken hart dan teleurstelling in degenen die het voorwerp van onze genegenheid zijn, als we ontdekken dat we misleid zijn toen wij ons vertrouwen in iemand stelden. Het is niet alleen dat wij op een gebroken riet hebben geleund en dat dit riet geknakt is. Dat zou al erg genoeg zijn. Maar in onze val kwamen we terecht in een doorn die midden in ons hart doordrong. Velen zijn niet gestorven omdat een ziekte hen kwelde of het zwaard hen trof, maar omdat ze een veel ergere wond hadden dan een zwaard ooit geven kan. Hun sterven was wanhopiger dan vergif zou kunnen veroorzaken. Moge u nooit zulke folterende pijn kennen.

			We hebben ook gezien dat harten gebroken werden door een sterfgeval. We hebben liefhebbende vrouwen gekend die hun man in het graf gelegd hebben en die bij hun graf stonden totdat hun hart brak van eenzaamheid en smart. Wij hebben ouders gezien die van hun geliefde nakomelingen beroofd werden, de een na de ander. Toen zij geroepen werden om de ernstige woorden ‘aarde tot aarde, stof tot stof en as tot as’ over het dode lichaam van hun kinderen aan te horen, keerden zij van het graf terug terwijl zij de vreugde vaarwel zeiden, naar de dood verlangden en het leven verafschuwden.

			Voor zulke mensen wordt de wereld een gevangenis, vreugdeloos, koud, onuitsprekelijk rampzalig. Alleen de uil en de roerdomp lijken met hen te doen te hebben en als er iets van vreugde in de wijde wereld is, lijkt dat slechts bedoeld te zijn om hen in hun ellende te bespotten. Echter, goddelijke genade kan hen zelfs hierin staande houden.

			Hoe dikwijls zal dit onze dappere landgenoten die bij de huidige oorlog betrokken zijn, overkomen, moeten we veronderstellen. Voelen zij niet het verlies van hun kameraden, voelen ze dat niet intens? U stelt zich misschien voor dat de slachting en de dood om hen heen hen verhinderen om de tere natuurlijke gevoelens te hebben. Als u dat denkt, hebt u het echt mis. Het hart van de soldaat mag dan geen angst kennen, maar het heeft de genegenheid niet vergeten. De angstaanjagende strijd overal rondom hem maakt het onmogelijk om de gebruikelijke hoffelijkheid te betonen en het normale eerbetoon voor de poort van smart in acht te nemen, maar vaak is er meer oprecht verdriet bij de haastige begrafenis midden in de nacht dan in de pracht en praal van uw statige processies. Als we tussen de soldatententen door zouden kunnen wandelen, zouden we ontdekken hoe dikwijls de woorden van onze tekst nodig zouden zijn als troost voor de vele soldaten die hun geliefde kameraden door de vernietiger hebben zien vallen.

			Allen die treuren, zoek balsem voor uw wonden! Laat mij het u verkondigen. U bent er, hoop ik, niet onwetend van. Maar laat ik datgene op u toepassen waarop u reeds uw vertrouwen gevestigd hebt. De God van de hemel kent uw smart. Ga naar Zijn troon en vertel het eenvoudige verhaal van uw verdriet. Werp dan uw last op Hem, Hij zal hem dragen. Open uw hart voor Hem, Hij zal het genezen. Denk niet dat er voor u geen hoop meer is. Dat zou zo zijn als er geen God van liefde en mededogen bestond, maar omdat Jehova leeft, hoeft de treurige niet te wanhopen.

			Ook armoede heeft zijn bijdrage geleverd aan het leger van de ellende. Nijpend gebrek, een edel verlangen om rechtop te kunnen wandelen zonder de kruk van de liefdadigheid, en de onmogelijkheid om werk te vinden, hebben mensen bij tijden tot wanhopige maatregelen gedreven. Veel machtige ceders zijn vanwege gebrek aan vocht verdord en veel mensen zijn door de ontberingen van opperste armoede weggekwijnd. Degenen die met voldoende bestaansmiddelen gezegend zijn, kunnen nauwelijks vermoeden wat voor een pijn de mensen die gebrek lijden, moeten verduren, in het bijzonder wanneer zij eens rijk waren.

			Wees desondanks geduldig, u die lijdt! God is u in Zijn voorzienigheid niet voorbijgegaan. Hij Die de mussen voedt, zal ook u voorzien van wat u nodig heeft. Zit niet wanhopig neer, blijf hopen, hoop steeds. Neem de wapens op tegen de zee van zorgen en uw tegenstand zal toch een einde maken aan al uw noden. Er is er Eén Die voor u zorgt. Er is een oog op u gericht, zelfs in uw armoedige huis. Er is een hart dat veel medelijden heeft met uw rampen en een almachtige hand zal u toch de nodige hulp toereiken. De donkerste wolk zal toch op de juiste tijd verdwijnen en de zwartste duisternis zal in de morgen overgaan. Als u bij Zijn gezin behoort, zal Hij uw wonden met banden van genade verbinden en uw gebroken hart genezen.

			Overvloedig zijn ook de gevallen waarin teleurstelling en nederlaag de geest gebroken hebben. De soldaat die voor zijn land vecht, mag dan zien dat de linies doorbroken worden, maar zijn hart zal niet gebroken zijn zolang er nog een kleine hoop op de overwinning overblijft. Zijn kameraad achter hem rolt om en zelf is hij gewond. Hij schreeuwt echter ‘Voorwaarts! Voorwaarts!’ en klautert tegen de omwallingen op. Met het zwaard in de hand blijft hij nog steeds angst zaaien onder de vijand, terwijl hij zichzelf overeind houdt met het vooruitzicht op de overwinning.

			Maar als hij dan hoort hoe geroepen wordt over de nederlaag, terwijl hij op de overwinning hoopte, als hij te weten komt dat de banier besmeurd op de grond ligt, dat de arend van de standaard afgetrokken is, als hij hoort dat er gezegd wordt: ‘Ze vluchten, ze vluchten’, als hij ziet hoe de officieren en soldaten er in verwarring vandoor gaan, als hij ervan doordrongen is dat de meest heldhaftige moed en de meest wanhopig dapperheid geen nut hebben, dan breekt zijn hart onder het besef van de ontering. Hij zou er bijna tevreden mee zijn om te sterven omdat de eer van zijn land bezoedeld is en diens glorie in het stof getrapt. Hiervan weten de soldaten van Groot-Brittannië maar weinig. Mogen zij spoedig met hun zegevierende zwaarden vrede voor ons bewerkstelligen.

			Werkelijk, in de grote strijd van het leven kunnen we alles verdragen behalve de nederlaag. De ene inspanning na de andere zouden we verdragen om een hoogtepunt te bereiken, maar als we zouden sterven voor we dat bereikten, dan zou dat inderdaad een gebroken hart veroorzaken! We zouden ons hartenbloed geven om dat te bereiken waarop we onze zinnen hebben gezet. Als we echter inzien dat ons levensdoel niet vervuld zal worden, als we zien dat de kroon die wij hoopten te grijpen ons ontglipt of dat andere handen die vastgrijpen, dan ontstaat gebrokenheid van hart.

			Maar of ons hart nu gebroken is door armoede of door een nederlaag, laten we bedenken dat er een hand is die de gebrokenen van hart geneest en die hun wonden verbindt. Zelfs op de gebrokenheid die natuurlijke oorzaken heeft, slaat Jehova acht. In Zijn overvloedige barmhartigheid geeft Hij balsem aan elke wond van eenieder van Zijn volk. We hoeven niet te vragen: ‘Is er geen balsem in Gilead? Is er geen geneesheer daar?’ (Jer. 8:22) Er is een balsem, er is een Geneesheer Die al deze natuurlijke wonden geneest en Die het bezorgde gezicht vreugde kan geven. Hij kan de rimpels van het voorhoofd wegnemen, de tranen van de ogen vegen, de onrust van de borst wegnemen en het hart kalmeren dat van smart opzwelt, want Hij ‘geneest de gebrokenen van hart en verbindt hun wonden.’

			Echter, alles wat we genoemd hebben aan smart en leed dat een natuurlijk hart verduurt, is voor het uitleggen van onze tekst niet genoeg. Het hart dat gebroken is, niet door beproeving of door teleurstelling, maar vanwege de zonde, dat is het hart dat God in het bijzonder graag geneest. Al het andere lijden kan op een vreselijke manier in één persoon samenkomen, terwijl de persoon die daaronder lijdt toch geen vergeving heeft ontvangen en niet gered is ― maar als het hart vanwege de zonde gebroken is door de Heilige Geest, zal het uiteindelijke doel daarvan de zaligheid zijn en het gevolg ervan de hemel.

			Tijdens de wedergeboorte is de ziel onderworpen aan een werk in zijn binnenste dat gedurende die tijd aanzienlijk lijden veroorzaakt. Nadat de ziel de kostbaarheid van het bloed van de Zaligmaker heeft leren kennen, blijft dit lijden niet voortduren. Zolang het lijden echter duurt, heeft het zulke grote gevolgen dat het in het leven dat erna volgt nooit meer vergeten wordt. Laat niemand denken dat de pijnen die wij zo dadelijk gaan beschrijven, altijd de metgezellen van een erfgenaam van de hemel zijn gedurende zijn hele bestaan. Ze zijn als de marteling van een grote dronkaard in de periode dat hij zijn verslaving afleert. Ze zijn nodig, niet vanwege zijn verandering, maar vanwege zijn oude gewoonten.

			Dit gebroken hart wordt dus gevoeld op het ogenblik van die verandering waarover de Bijbel zegt: ‘Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.’ (Joh. 3:5) De vrucht van de Geest is later blijdschap en vrede, maar op het moment dat we gered worden, moeten we voor een tijd veel geestelijke zielsangst doorstaan.

			Zijn er misschien onder u die verontrust zijn in hun gemoed en in hun geest gekweld worden omdat u de geboden van God hebt overtreden? Wilt u graag weten of deze gevoelens tekenen van oprechte gebrokenheid en berouw zijn? 

			Luister dan naar mij als ik u in het kort van criteria voorzie waaraan u de waarachtigheid en de waarde van uw berouw kunt toetsen.

			I. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u gebroken van hart bent als het wereldse plezier uw genot is. We zouden ermee kunnen instemmen dat u wel welwillend, achtenswaardig en eerzaam bent, zelfs als u zich wat met de genoegens van het leven inlaat, maar het zou verraad van uw gezonde verstand betekenen om u te vertellen dat zulke zaken verenigbaar zijn met een gebroken hart. Zal iemand durven beweren dat die vrolijke pretmaker een gebroken hart heeft? Zou hij dat zelf geen belediging vinden als u dat beweert? Komt het wellustige lied dat nu de lucht vervuilt voort uit de mond van een zondaar met een gebroken hart? Kan een fontein zulke stromen voortbrengen als hij met smart vervuld is? Nee, mijn vrienden, de liederlijken, de wellustigen, de opstandigen en de onheiligen zijn te verstandig om de titel ‘gebrokene van hart’ op te eisen, omdat ze inzien dat die titel overduidelijk absurd zou zijn. Zij bespotten die naam als laag en armzalig, onwaardig voor de man die van het vrije leven houdt en die godsdienst huicheltaal noemt.

			Maar mocht iemand van u zo totaal door een kwade geest misleid zijn dat u denkt dat u deelhebt aan de beloften terwijl u in vleselijke lusten leeft, laat mij u dan ernstig voor uw misvatting waarschuwen. Wie oprecht berouw over de zonde heeft, zal deze haten en er geen genoegen in vinden. Gedurende de tijd dat zijn hart gebroken wordt, zal hij zelfs de nadering van het kwaad zeer verafschuwen. Het leutige lied zal in zijn oren als een treurzang klinken. ‘Wie liederen zingt bij een treurig hart, is als wie (…) zure wijn doet op loog.’ (Spr. 25:20)

			Als degene die in de zonde feestviert gebroken van hart is, moet hij de grootste van de huichelaars zijn, want hij doet zich slechter voor dan hij is. 

			Wij weten maar al te goed dat de geest die gewond is een ander hartversterkend middel nodig heeft dan wat deze wereld geven kan. Een door schuld gekwelde ziel moet door andere muziek tot rust worden gebracht dan die vleselijke genoegens kunnen geven. Een berouwvolle ziel kan de bar, het huis van de zonde en het gezelschap van losbandige mensen even slecht verdragen als een gewond mens het gedrang van een menigte.

			2. Verder zullen we geen moment ruimte bieden voor de gedachte dat een mens die eigengerechtig is, een gebroken hart kan hebben. Vraag hem om te bidden, en hij dankt God dat hij in elk opzicht goed is. Welke noodzaak heeft hij om te huilen vanwege de ongerechtigheid van zijn leven? Hij gelooft immers vast dat hij heel eerzaam is en ver genoeg van de zonde verwijderd. Hij heeft zijn godsdienstige plicht gedaan, hij is heel nauwgezet in zijn vroomheid of, als hij niet om zulke dingen geeft, dan is hij in ieder geval net zo goed als degenen die dat wel doen. Hij is nooit aan enig mens onderworpen geweest, maar kan naar de hemel opkijken zonder een traan over zijn zonden te laten.

			Denk niet dat ik een denkbeeldig geval schilder, want er zijn helaas maar al te veel van zulke trotse mensen die zichzelf verheffen. Zullen ze boos op me zijn als ik hun vertel dat zij net zo ver van de hemel zijn als degenen die we enkele ogenblikken geleden bestraften? Of zullen zij niet evenzeer tot toorn bewogen worden als ik er alleen maar op zou zinspelen dat zij vanwege hun zonden gebroken van hart moeten zijn?

			Toch is dat laatste het geval. De farizeeërs zullen op een dag met angst ontdekken dat God de eigengerechtigheid haat.

			Maar wat is een gebroken hart? Ik zeg u dat een gebroken hart inhoudt dat er een zeer diepe en hartverscheurende smart vanwege de zonde is.

			Stelt u zich een gebroken hart voor. Als u naar binnen kon kijken en alles kon zien wat er in dat grote raadsel dat mens genoemd wordt omgaat, dan zou u zich verbazen over de wonderen die u ziet. Hoeveel verbaasder zou u echter zijn als u in zijn hart kon kijken, dat niet slechts in tweeën gespleten is, maar in kleine stukjes uiteengevallen. U zou uitroepen: ‘Wat voor een ellende moet dit hebben veroorzaakt! Wat een zware klap moet hier gevallen zijn!’

			Van nature bestaat het hart uit één massief stuk, hard als de onderste molensteen. Maar als God het slaat, wordt het door diep lijden in stukken gebroken.

			Sommigen zullen mij begrijpen als ik de toestand van de mens beschrijf die verdriet over de zonde heeft. ’s Morgens buigt hij zijn knieën voor een gebed, maar hij is bang om te bidden. Hij denkt dat het godslasterlijk is als hij Gods troon probeert te naderen. Als hij dan al bidt, staat hij op met de gedachte: ‘God kan mij niet verhoren, want Hij verhoort geen zondaren.’ Hij gaat aan het werk en is misschien wat afgeleid. Maar bij elke onderbreking overvalt hem dezelfde donkere gedachte: ‘Je bent al verworpen.’

			Let eens op zijn persoon en zijn voorkomen. Een zekere droefgeestigheid rust op hem. ’s Avonds gaat hij naar huis, maar zijn gezin verschaft hem weinig vreugde. Hij mag dan glimlachen, maar zijn glimlach verbergt de smart die daaronder schuilt maar nauwelijks. Als hij opnieuw zijn knieën buigt, vreest hij de schaduw van de nacht. Hij is bang op zijn bed te liggen uit angst dat het zijn graf zal worden. Als hij wakker ligt, denkt hij aan de dood, de tweede dood, aan vervloeking en verwoesting. Of als hij droomt, droomt hij van demonen en de vlammen van de hel. Hij wordt opnieuw wakker en voelt bijna de kwelling van datgene waarover hij droomde. ’s Morgens wenste hij dat het avond was en ’s avonds dat het nacht was. ‘Ik heb een afschuw van mijn dagelijks eten’, zegt hij. ‘Ik geef nergens om, want ik heb Christus niet. Ik heb geen genade, ik heb geen vrede.’

			Hij is in de richting van de hemel gaan rennen. Hij heeft zijn vingers in zijn oren gestopt en wil over niets anders horen. Vertel hem over een bal of over een concert, dat betekent niets voor hem. Hij kan nergens van genieten. U kunt hem in een hemel zetten, maar dat zou voor hem een hel betekenen. Zelfs de liederen van de verlosten of de halleluja’s van de verheerlijkten of de gezangen van de vlammende cherubijnen zouden de droefheid niet uit hem kunnen wegtoveren, zolang hij lijdt aan een gebroken hart.

			Nu zeg ik niet dat allen dezelfde mate van lijden moeten doormaken voordat ze in de hemel aankomen. Ik spreek over sommigen die vanwege de zonde deze bijzondere nood in hun hart hebben. Zij zijn er uiterst ellendig aan toe. Zoals Bunyan zei: ‘Zij worden in hun ziel heel erg omhoog en omlaag geslingerd’ en stellen zich voor dat ‘zo waar de HEERE hun God leeft, er maar één stap is tussen hen en de eeuwige dood!’

			Geprezen zij de Heere tot in eeuwigheid! Als iemand onder u in die toestand verkeert, dan is er hier genade. Hoewel er voor deze wond onder de aardse medicijnen geen geneesmiddelen zijn, hoewel er hier geen geneesheer gevonden kan worden die hem kan genezen, toch ‘geneest Hij de gebrokenen van hart, verbindt Hij hun wonden.’ Uiteindelijk is het een zegen om een gebroken hart te hebben.

			Verder voelt een mens als hij een gebroken hart heeft niet alleen verdriet over de zonde, maar hij voelt dat hij totaal niet in staat is om ervan af te komen. Wie denkt zichzelf te kunnen redden, heeft nog nooit geweten wat een gebroken hart betekent. Wie zich inbeeldt dat een levensverbetering verzoening kan doen voor het verleden of dat die verbetering gerechtigheid bewerkstelligt voor de toekomst, is er nog niet op een zaligmakende manier toe gebracht om zichzelf te kennen. Nee, vrienden, wij moeten tot het stof vernederd worden en ertoe gebracht worden om alles in Christus te zoeken, anders zullen we uiteindelijk misleid worden.

			Wordt u echter bij uzelf vandaan gedreven, bent u als een gewonde soldaat, roepend om iemand anders die u naar het ziekenhuis van de genade kan dragen en verlangt u naar de hulp van Iemand Die machtiger is dan u? Heb dan goede moed, want u zult een heerlijke redding ondervinden. Zolang u op ceremoniën, gebeden of goede werken vertrouwt, zult u geen eeuwige genade vinden, maar als u van alle sterkte en kracht beroofd bent, zult u een heerlijke zaligheid verwerven in de Heere Jezus.Als zedelijkheid de stukken van een gebroken hart zou kunnen samenvoegen, dan zou het cement spoedig z’n verbindende kracht kwijt zijn. De mens zal net zo slecht zijn als ooit tevoren. Wij moeten een nieuw hart en een goede geest hebben, anders zal al onze hoop tevergeefs zijn.

			Moet ik nog een andere beschrijving geven van de gesteldheid van hen die ik wil troosten? Ik hoop dat dit afdoende gebeurd is. Arme broeder! Het doet mij verdriet om u in benardheid te zien, maar er is vergiffenis door Jezus. Er is vergeving, zelfs voor u. Want hoewel uw zonden als een molensteen op uw schouders liggen, zullen ze u niet in de hel laten neerzinken. Sta op! Hij, mijn genadige Heere, roept u. Werp uzelf aan Zijn voeten neer en verlies uw smart onder Zijn liefdevolle en bemoedigende woorden. U bent gered als u zeggen kunt:

			Als een schuldige, zwakke en hulpeloze worm
val ik in Christus’ vriendelijke armen.
Hij is mijn kracht en gerechtigheid,
mijn Jezus en mijn alles.

			II. We hebben lang gesproken over de zware ziekte van een gebroken hart. Onze tweede gedachte is de grote barmhartigheid: ‘Hij geneest de gebrokenen van hart.’

			Allereerst, alleen Hij doet dat. Mensen kunnen lijden verlichten, zij kunnen de diepbedroefden troosten en de beproefden bemoedigen, maar zij kunnen de gebrokenen van hart niet genezen en hun wonden niet verbinden. Het is niet de menselijke welsprekendheid of wijsheid van stervelingen, het is niet de redevoering van iemand als Appollos en evenmin zijn het de wonderbaarlijke woorden van een prins der predikers die ‘de vrede van God, die alle begrip te boven gaat’ (Fil. 4:7), schenken. Alleen de ‘stille, zachte stem’ (1 Kon. 19:12, Eng. vert.) van God doet dit. Het verbinden van het hart is iets dat God zelf rechtstreeks doet, dikwijls zonder enig ander middel. Als er middelen gebruikt worden, is het altijd op zo’n manier dat de mens niet het middel roemt, maar dankbaar de eer aan God geeft.

			Bij het breken van het hart gebruikt God de mens voortdurend. Herhaalde vurige preken en verschrikkelijke aanklachten, die breken het hart van de mens. Maar u zult met me instemmen dat toen uw hart genezen werd, dat alleen door God gedaan is. U waardeert de dienaar die uw hart brak, maar het gebeurt niet vaak dat we de genezing aan het een of andere middel toeschrijven. De daad van de rechtvaardiging is over het algemeen gescheiden van alle middelen. Alleen God doet dat. Ik ken de man niet die de woorden uitsprak die het middel waren om mijn hart te verlossen: ‘Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde.’ (Jes. 45:22) Ik weet niet meer wat hij in die preek zei en ik geef er zeker niet om dat te weten. Ik vond Jezus daar en op dat moment. Dat was genoeg voor mij.

			Als uw wonden genezen worden, zelfs als dit gebeurt onder het gehoor van een predikant, dan is het alsof het niet de predikant was die het woord voerde; in heel uw leven heeft u hem nooit eerder zo horen spreken. U zei: ‘Ik heb hem vaak met genoegen aangehoord, maar hij heeft zichzelf overtroffen. Eerder sprak hij tot mijn oren, maar nu tot mijn hart.’

			Sommigen van ons genieten de vrijheid van Christus en wandelen in al de blijdschap van de Geest. Maar het is aan God dat we onze verlossing te danken hebben. Wij zijn niet zozeer dankbaar jegens mensen of boeken, maar veeleer jegens de grote Geneesheer Die medelijden met ons gehad heeft.

			Dat Jezus nu toch door dit Bethesda zou willen wandelen! Arm, ziek, stervend mens, weegt de schuld zwaar op uw ziel? Wend u niet tot een andere helper dan tot Hem Die op de troon zit, want Hij is de enige die u helpen kan. Ik daag elk van mijn broeders uit om een gebroken hart te verbinden. Ik heb vaak geploeterd om dat te doen, maar kon het nooit voor elkaar krijgen. Ik heb woorden gesproken om de treurige te troosten, maar ik merkte dat ik maar weinig uitrichtte of dat ik misschien het verkeerde mengsel in de beker had gedaan. Alleen Hij kan het doen.

			Sommigen onder u zoeken genade door de doop, door het heilig avondmaal of door geregelde kerkgang. Anderen leven volgens bepaalde vormen en gewoonten waaraan u zaligmakende kracht toekent. Zo waar de Heere leeft, zonder de Heilige Geest kunnen geen van deze dingen een gebroken hart verbinden. Zij zijn niets dan lege wind en lucht. U kunt ze hebben en verloren gaan. U kunt geen vrede en troost voor uw hart hebben tenzij u direct met God van doen heeft. Hij alleen geneest als de grote Geneesheer de gebrokenen van hart.

			Sommigen van u gaan met een gebroken hart naar uw predikant en zeggen: ‘Wat moet ik doen?’ Ik heb wel eens gehoord van een prediker die zijn angstige toehoorder zei: ‘U wordt zwaarmoedig, u kunt beter naar die en die plaats van vermaak gaan. U wordt veel te somber en zwaarmoedig.’ Te bedenken dat een verpleegster in een ziekenhuis gif geeft, terwijl zij het goede medicijn moest toedienen! Wanneer degene die gif door zijn medicijnen mengt het verdient om opgehangen te worden, hoeveel te meer is hij dan schuldig die een mens vertelt blijdschap te zoeken op een plek waar ze niet te vinden is, die een mens naar de vleselijke wereld stuurt om daar blijdschap te zoeken, terwijl er geen blijdschap gevonden kan worden behalve in God.

			Verder nog: alleen God mag een gebroken hart genezen. Stel dat wij uw gebroken hart konden genezen, dan zou dat nergens goed voor zijn. Ik smeek de Heere dat ik nooit in staat zal zijn een gebroken hart te genezen, behalve dan als het door God gebeurt. Een zondaar die werkelijk overtuigd is, zal altijd liever hebben dat zijn hart gebroken blijft dan dat het op de verkeerde manier genezen wordt.

			Aan u die lijdt, vraag ik of u niet liever uw gebroken hart zou laten zoals het is dan dat een slechte geneesheer het voor u genezen zou. Hij zou u misleiden en u uiteindelijk naar de hel zenden. Ik weet dat uw schreeuw is: ‘Heere, laat mij weten hoe slecht mijn zaak ervoor staat! Gebruik het lancet, wees niet bang om mij pijn te doen, laat het mij allemaal voelen. Snijd het trotse vlees liever weg dat het te laten voortbestaan.’

			Er zijn er echter niet weinig die hun wonden liever verbloemen door wat ingebeelde goede werken of plichten. U die mij hoort, laat niemand u verleiden. Wees niet tevreden met de naam dat u leeft, terwijl u in werkelijkheid dood bent. (Openb. 3:1) Op aarde kan vals geld rondgaan, maar in de hemel zal alleen echt goud worden ontvangen.

			Kunt u het vuur doorstaan? Uw aanmatiging zal tevergeefs zijn als God komt om u te onderzoeken. U zult de test niet doorstaan, tenzij u werkelijk door Zijn hand genezing hebt ontvangen. Het is makkelijk genoeg om godsdienstige denkbeelden te hebben en u in te beelden dat u veilig bent, maar het echte reddende werk is het werk van God en van God alleen.

			Zoek het niet bij de priester. Hij kan wel troosten, maar alleen door u te bedriegen. Zoek uw eigen ik niet, want u zou uzelf in de slaap van het verderf kunnen sussen. Zorg dat uw hart gewassen wordt in het bloed van Jezus. Let erop dat de Heilige Geest Zijn tempel daarin heeft, en moge God vanuit Zijn grote en soevereine genade over u waken opdat u uzelf niet misleidt.

			Maar vervolgens, God zal het doen. Dat is een lieflijke gedachte. ‘Hij geneest de gebrokenen van hart.’ Hij zal het doen. Niemand anders kan het doen, niemand anders mag het, maar Hij zal het doen. Is uw hart gebroken? Hij zal het genezen, Hij zal het zeker genezen, want dat staat er immers en dat kan niet veranderd worden. Want wat drieduizend jaar geleden waar was, is ook nu waar. ‘Hij heelt de gebrokenen van hart.’ Verheugde Saulus van Tarsus zich na drie dagen van blindheid? Jazeker! Ook u zult verlost worden. Het is iets om eeuwig dankbaar voor te zijn dat dezelfde God Die Zich in het verleden in Zijn verhevenheid en almacht neerboog om gerust te stellen, te verheugen, te verlichten en de treurige te zegenen, ook nu nog Zijn genadige gang langs de boetvaardigen onder de mensen maakt.

			Ik smeek Hem om te komen op de plaats waar u zit, om Zijn hand naar uw ziel uit te steken en om als Hij daar een gebroken hart vindt, dat te verbinden.

			Arme zondaar, zend uw wens naar Hem op, laat uw zucht tot Hem komen, want ‘Hij geneest de gebrokenen van hart.’ Daar ligt u gewond op de vlakte. ‘Is er geen Geneesheer?’ roept u, ‘is er niemand?’ Om u heen liggen degenen die net als u lijden, maar zij zijn even hulpeloos als uzelf. Uw droevige schreeuw keert zonder antwoord terug en alleen de ruimte hoort uw gekerm.

			Maar het slagveld van de zonde heeft een vriendelijke Bezoeker. Het wordt niet aan de roofgieren van de gewetenswroeging en wanhoop overgelaten. Ik hoor voetstappen naderen, dat zijn de zachtmoedige voetstappen van Jehova. Met een hart vol van genade haast Hij Zich naar Zijn kind dat berouw heeft. In Zijn handen zijn geen donderslagen, in Zijn ogen is geen toorn, op Zijn lippen ligt geen bedreiging. Zie hoe Hij Zichzelf over het gehavende hart heen buigt. Hoor wat Hij spreekt: ‘Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’ (Jes. 1:18) Als de patiënt bang is om de machtige Persoon Die hem aanspreekt aan te kijken, dan fluistert dezelfde liefhebbende mond: ‘Ik, Ik ben het Die uw overtredingen uitdelg omwille van Mijzelf.’ (Jes. 43:25)

			Zie hoe Hij iedere wond wast met het heilige water uit de zijde van Jezus. Let erop hoe Hij de zalf van vergevende genade uitsmeert en hoe Hij elke wond met fijn wit linnen verbindt, dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Bezwijmt de treurige onder de operatie? Hij zet hem een hartversterkend middel aan de lippen, terwijl Hij uitroept: ‘Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad.’ (Jer. 31:3) Ja, het is waar, maar al te waar en geen droom of fictie: ‘Hij geneest de gebrokenen van hart en verbindt hun wonden.’

			Wat is de Heere van de hemel neerbuigend goed, om zo de arme, verloren mens op te zoeken. De koningin heeft vriendelijk de ziekenhuizen van onze soldaten bezocht om door haar koninklijke woorden haar trouwe verdedigers te bemoedigen. Dat was een eervolle daad, en de soldaten houden daarom van haar. Maar als de God van de hele aarde, de oneindige Schepper, Zich neerbuigt om de Dienaar van Zijn schepselen te worden, kunt u zich dan dat majesteitelijke neerbuigen voorstellen dat zich in genade over het beklagenswaardige hart neerbuigt en dat met liefhebbende vingers de gapende wonden van de geest dichtdrukt?

			Zondaar, die ziek van zonden bent! De Koning van de hemel zal u niet verachten, maar u zult ontdekken dat Hij uw Trooster is Die al uw ziekten geneest.

			Let bovendien op hoe liefdevol Hij dat doet. U kent die plaats in de psalmen: ‘Goedertierenheid en tere barmhartigheden.’ (Ps. 103:4, Eng. vert.) Gods barmhartigheid is tere barmhartigheid. Als Hij het op Zich neemt om de gebrokene van hart te genezen, gebruikt Hij altijd het zachtste smeersel. Hij lijkt niet op uw legerchirurg die snel even langskomt en zegt: ‘Hier een been eraf, daar een arm.’ Hij komt zachtaardig en meedogend. Hij is niet ruw tegen ons, maar Hij drukt de wond met zachte vingers dicht en brengt er een pleister op aan. Ja, Hij doet dat op zo’n zachte en inwinnende manier dat wij vol verwondering zijn als we bedenken dat Hij zo vriendelijk voor zulke onwaardige mensen kan zijn.

			Vervolgens doet Hij het zo stevig dat de wond niet meer kan opengaan. Als Hij Zijn pleister erop aanbrengt, is het een pleister uit het hemelse hof, en die schiet nooit tekort. Als Hij geneest, geneest Hij daadwerkelijk. Geen mens die eens door God gered is, zal ooit weer verloren gaan. Als wij door het geloof barmhartigheid ontvangen, zullen wij die nooit meer kwijtraken. Als God eens geneest, geneest Hij voor altijd.

			Hoewel sommigen die een valse leer verkondigen, stellen dat kinderen van God verloren kunnen gaan, hebben zij daarvoor geen bewijs in de Schrift en evenmin in de praktijk. Want wij weten dat Hij Zijn heiligen bewaart. Wie eens vergeven is, kan niet meer worden gestraft. Wie eens wedergeboren is, kan niet verloren gaan. Wie eens genezen is, zal nooit meer ontdekken dat zijn ziel ten dode toe ziek is. Geprezen zij Zijn Naam! Sommigen van ons hebben Zijn bekwaamheid ervaren en kennen Zijn machtige kracht. Als ons hart nu gebroken zou zijn, dan zouden we geen moment stoppen, maar meteen naar Zijn voeten gaan en we zouden uitroepen: ‘U Die de gebrokenen van hart verbindt, verbindt het onze, U Die de wonden geneest, we smeken U: genees het onze.’

			Nu, mijn luisteraars en lezers, een afscheidswoord voor u. Bent u zorgeloos en goddeloos? Sta uw vriend toe om met u te spreken. Is het waar dat er een oordeel is na de dood? Gelooft u dat wanneer u zult sterven, u geroepen zult worden om voor de rechterstoel van God te verschijnen? Weet u dat er voor de goddelozen een hel van eeuwige vlammen bestemd is? Ja, dat weet u en u gelooft het allemaal. En toch gaat u omlaag naar de hel, gedachteloos en onbezorgd. U leeft in het voortdurende en angstaanjagende gevaar van het helse vuur, zonder een vriend aan de andere kant van het graf. Wat zal uw toon spoedig veranderd zijn! U hebt u van de vermaning afgewend, u hebt om de waarschuwing gelachen. Maar lachen zal plaatsmaken voor zuchten en uw gezang zal dan plaatsmaken voor kreten van doodsangst.

			Bedenk u, mijn medemens, voordat u uw leven opnieuw in gevaar brengt. Wat zult u doen als uw ziel van u wordt afgeëist? Kunt u de verschrikking van de Almachtige doorstaan? Kunt u wonen in het eeuwige vuur? Al waren uw botten van ijzer en uw ribben van koper, toch zou de aanblik van het komende oordeel u laten beven. Laat dan na om de godsdienst te bespotten, stop ermee om godslasterlijke taal over uw Maker te spreken, want bedenk dat u Hem spoedig van aangezicht tot aangezicht zult zien. Hoe zult u zich dan verantwoorden voor de beledigingen die u opeengehoopt hebt tegen Hem Die geduldig is? Moge de Heere u nu voor Hem vernederen.

			Ik zoek echter een bekommerd mens en ik kan niet wachten om het middel te zijn om hem te troosten. Wellicht klinken mijn woorden nu in het oor van een van mijn vermoeide, gewonde medelandgenoten. U hebt lange tijd heen en weer gewoeld op het bed waarop u wegkwijnt en die tijd om na te denken is door God gezegend voor uw ziel. U voelt nu de schuld van uw leven en betreurt uw zondige gedrag. U vreest dat er geen hoop op vergiffenis is, geen vooruitzicht op vergeving. U beeft uit vrees dat uw schuldige ziel zonder vergeving voor zijn Maker verschijnen moet.

			Hoor dan het woord van God. Uw pijn om de zonden is het werk van God in uw ziel. Hij heeft u verwond opdat u Hem zou zoeken. Hij zou u uw zonden niet getoond hebben als Hij niet wilde vergeven. Nu bent u een zondaar. Jezus kwam om de zondaren te redden. Daarom kwam Hij ook om u te redden, ja, Hij redt u nu. Deze zielenstrijd is het werk van Zijn barmhartigheid. Er schuilt liefde achter elke slag en genade in elke striem.

			Geloof, u die verontrust bent, dat Hij volkomen in staat is u te redden en u zult dat niet tevergeefs geloven. Kijk nu in de stilte van uw zielsangst op naar Hem Die u door Zijn striemen geneest. Jezus Christus heeft de straf voor uw zonden ondergaan en heeft de toorn van God ter wille van u verdragen. Zie die gekruisigde Man op Golgotha en merk op dat die druppels bloed voor u vallen, dat die vastgenagelde handen voor u zijn doorboord en dat er achter de geopende zijde een hart is dat vol van liefde is voor u.

			Niemand dan Jezus, niemand dan Jezus
kan de hulpeloze zondaren goed doen.

			Het is het eenvoudige vertrouwen op Hem dat redt. Er was eens een Afrikaan die zei: ‘Meneer, ik val plat neer op de belofte.’ Als u zo plat neervalt op de belofte van Jezus, zult u ontdekken dat Hij u niet in de steek zal laten. Hij zal uw hart verbinden en een einde maken aan de dagen dat u getreurd hebt. Wij zullen elkaar op een dag in de hemel ontmoeten om voor de Heere, Die neerbuigend goed is, halleluja te zingen. Moge de God van alle genade onze Helper zijn tot op dat moment.

			Amen.

			Troost naar de mate van het geestelijk lijden

			‘Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.’
(2 Korinthe 1:5)

			Zoekt u rust in al uw benauwdheid, u die veel rampspoed en verdriet kent? Dit is de plaats waar u uw last lichter kunt voelen worden en uw zorgen kunt verliezen. U die veel beproeving en ellende kent, wilt u voor een tijd uw pijn en smart vergeten? Dit is Bethesda, het huis van barmhartigheid. Dit is de plaats waar God u wil bemoedigen en waar Hij ervoor wil zorgen dat alles wat u onophoudelijk benauwt, u niet meer lastigvalt. Dit is de plek waar Zijn kinderen graag gevonden worden, want hier vinden ze troost te midden van verdrukking, vreugde in hun leed, en troost in hun verdriet.

			Zelfs wereldse mensen geven toe dat er in de Heilige Schrift en in onze godsdienst iets buitengewoon troostrijks is. Sommigen hebben eerst het christendom met hun redeneervermogen onderuitgehaald; ze meenden te bewijzen dat het niet waar was. Maar ik heb horen zeggen dat ze daarna moesten toegeven dat ze een buitengewoon troostrijke soort van bedrog bedorven hadden en dat ze wel konden huilen bij de gedachte dat het niet waar was.

			Ja vrienden, als het christelijk geloof niet waar zou zijn, mocht u inderdaad wel huilen. Als de Bijbel niet de waarheid van God is, als wij niet rondom Zijn genadetroon konden samenkomen, dan zou u uw handen op uw heupen mogen leggen en mogen rondlopen alsof u in barensnood was. Als u op aarde niets had dan alleen uw verstand, dan alleen de wegvluchtende vreugde van deze wereld, als u niet iets had dat God u gegeven heeft, een hoop die hoger gaat dan de wolkenhemel, een schuilplaats die groter moet zijn dan een aardse, een redding die groter is dan een aardse redding, dan mocht u inderdaad huilen. Huil uw hart uit uw ogen en laat heel uw lichaam in één voortdurende traan wegkwijnen. U mocht de wolken wel vragen op uw hoofd te rusten en de rivieren vragen om in stromen uit uw beide ogen te komen, want uw smart zou aan minder niet genoeg hebben.

			Echter, geprezen zij God: wij hebben troost, wij hebben vreugde in de Heilige Geest. Die vreugde vinden wij nergens anders. We hebben heel de aarde uitgekamd en nooit een juweel gevonden. Wij hebben de mesthoop van deze wereld duizenden keren doorgespit en we hebben niets kostbaars gevonden. Hier echter, in de Bijbel, hier in de godsdienst van de gezegende Jezus, hebben wij, de kinderen van God, troost en vreugde gevonden. We kunnen namelijk werkelijk zeggen: Zoals ons verdriet overvloedig is, ‘zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.’

			Er zijn vier zaken in onze tekst waarvoor ik uw aandacht wil vragen. Het eerste is het te verwachten lijden: ‘Het lijden van Christus komt overvloedig over ons.’

			Als tweede het op te merken onderscheid: het is het lijden van Christus.

			Als derde een te ervaren evenredigheid. Zoals het lijden van Christus overvloedig is, zo is onze vertroosting ook overvloedig. 

			Als vierde de te eren Persoon: ‘Zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.’

			I. Ons eerste gedeelte is dus het te verwachten lijden. De heilige apostel zegt: ‘Het lijden van Christus komt overvloedig over ons.’ Voordat wij de christelijke wapenrusting aangespen, horen wij te weten wat voor dienst er van ons verwacht wordt. Een sergeant die soldaten rekruteert, duwt vaak een muntje in de hand van een naïeve jonge man en vertelt hem dat het prettig is om in dienst te zijn. Hij hoeft niets anders te doen dan in felgekleurde kleren rond te lopen, hij zal geen moeizame diensttijd hebben. Eigenlijk hoeft hij niets te doen dan een soldaat te zijn en zo rechtstreeks op roem af te gaan.

			Maar de christelijke dienaar die iemand als soldaat voor het kruis werft, misleidt hem nooit op die manier. Jezus Zelf zei: ‘Bereken de kosten.’ (Luk. 14: 28) Hij wilde geen discipelen die niet bereid waren heel de weg te gaan, die niet bereid waren verdrukking te lijden als een goed soldaat van Jezus Christus. (vgl. 2 Tim. 2:3)

			Ik heb het christendom soms zo vrolijk gekleurd horen beschrijven dat het mij niet beviel. Het is waar dat ‘haar wegen lieflijke wegen zijn’ (Spr. 3:17), maar het is niet waar dat een christen nooit leed of moeilijkheden heeft. Het is waar dat men met vrolijk ogende blijmoedigheid en lichtvoetige liefde door de wereld kan gaan zonder grote zwaarmoedigheid of verdrukking, maar het is niet waar dat het christendom een mens tegen moeilijkheden zal beschermen, en zo moet het ook niet worden voorgesteld.

			In feite moeten we er juist andersom over spreken. Soldaat van Christus, als u dienst genomen hebt, zult u hard moeten strijden. Er is geen donzen bed voor u, u rijdt niet in een strijdwagen naar de hemel. De oneffen weg moet betreden worden, bergen moeten worden beklommen, rivieren overgestoken, draken bevochten en reuzen gedood worden, moeilijkheden moeten worden overwonnen en grote verzoekingen doorstaan. De weg naar de hemel is geen gemakkelijke weg, geloof me. Zij die er slechts een paar stappen op gezet hebben, hebben ontdekt dat het een oneffen weg is. Het is een lieflijke weg, het is de meest vreugdevolle weg in de hele wereld, maar hij is van zichzelf niet gemakkelijk. Hij is slechts lieflijk vanwege het gezelschap, vanwege de lieflijke beloften waarop wij leunen, vanwege onze Liefste Die met ons door al het woeste en doornige kreupelhout van deze dichte wildernis wandelt.

			Christen, verwacht moeilijkheden: ‘Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.’ (1 Petr. 4:12) Immers, zo waar als u een kind van God bent, heeft uw Zaligmaker u dit als erfenis nagelaten: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, in Mij zult u vrede hebben.’ (Joh. 16:33) 

			Als ik geen moeilijkheden had, zou ik niet geloven dat ik bij het christelijke gezin hoorde. Als ik nooit een beproeving had, zou ik mijzelf niet voor een erfgenaam van de hemel houden. Kinderen van God moeten niet aan de roede ontsnappen. Dat zullen ze ook niet. Aardse ouders mogen hun kinderen bederven, maar de hemelse Vader zal dat met de Zijnen nooit doen. Die Hij liefheeft, bestraft Hij en Hij geselt iedere zoon die Hij uitverkoren heeft. (Hebr. 12:6) Zijn volk moet lijden. Verwacht dat dan ook, christen. Als u een kind van God bent, geloof dat dan, kijk ernaar uit. Als het lijden komt, zeg dan: ‘Wel, lijden, ik heb u zien aankomen. U bent geen vreemdeling. Ik heb voortdurend naar u uitgezien.’

			Het is niet te zeggen hoezeer het uw beproevingen verlicht als u daar in onderwerping op wacht. In feite moet u het als een wonder beschouwen als u de dag makkelijk doorkomt. Als u een week geen vervolging overkomt, beschouw dat dan als iets opmerkelijks. Mocht u een maand leven zonder dat er een zucht uit het diepste van uw hart omhoogstijgt, beschouw dat dan als een buitengewoon groot wonder. Maar als de zorgen komen, zeg dan: ‘Ja, dit is het waarnaar ik heb uitgezien, want dit staat op de zeekaart naar de hemel; de rots staat erop aangegeven. Vol vertrouwen op de kaart zal ik eromheen zeilen. Mijn Meester heeft me niet misleid.’ 

			Waarom zou ik klagen over gebrek of nood,
verzoeking of pijn? Hij heeft mij niets anders voorzegd!

			Maar waarom moet een christen moeilijkheden verwachten? Waarom moet hij verwachten dat het lijden van Christus overvloedig over hem komen zal? 

			Blijf hierbij even stilstaan, broeder, en ik zal u vier redenen laten zien waarom u beproeving moet ondergaan. Kijk allereerst omhoog, kijk dan omlaag, kijk vervolgens om u heen en kijk dan bij uzelf naar binnen. Dan zult u vier redenen ontdekken waarom het lijden van Christus overvloedig over u komen moet.

			Kijk omhoog. Ziet u daar uw hemelse Vader, een zuiver en heilig Persoon, vlekkeloos rechtvaardig, volmaakt? Weet u dat u op een dag net als Hij zult zijn? Denkt u dat u op een gemakkelijke manier naar Zijn beeld veranderd zult worden? Heeft u het niet nodig dat er veel van u de oven in gaat, dat er veel dingen van u in de molen van moeiten vermalen worden, dat er veel met de stamper in de vijzel van beproeving verbroken wordt en dat er vele dingen onder de wielen van zielenstrijd gebroken worden? Denkt u dat het voor uw hart makkelijk zal zijn om net zo zuiver als God te worden? Denkt u dat u uw verdorvenheid gemakkelijk kunt kwijtraken en dat u gemakkelijk volmaakt kunt worden zoals uw Vader in de hemel volmaakt is? (Matt. 5:48)

			Kijk nogmaals omhoog. Kunt u die stralende geesten ontwaren, gekleed in wit, zuiverder dan albast, kuiser en mooier dan helderwit marmer? Zie hen staan in hun heerlijkheid. Vraag hun waar hun overwinning vandaan kwam. Sommigen van hen zullen het u vertellen. Zij zwommen door zeeën van bloed. Ziet u die erekroon op hun hoofd? Kijk, sommigen van hen heffen hun handen op en vertellen u dat zij eens door het vuur verteerd zijn, terwijl anderen door het zwaard gedood zijn of door wilde beesten in stukken gescheurd. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. (Hebr. 11:37) 

			Edel leger van martelaren, glorieuze heerscharen van de levende God! U moest door zeeën van bloed zwemmen, en zal ik dan hopen om in bont en hermelijn gekleed naar de hemel te rijden? U verdroeg lijden, en zal ik dan verstrikt raken in de weelde van deze wereld? U vocht eerst en regeerde daarna, moet ik dan gaan regeren zonder enige strijd? O nee! Met Gods hulp zal ik verwachten dat ik net zoals u moet lijden en dat ik net zoals u door veel verdrukking het Koninkrijk van God moet ingaan (Hand. 14:22)

			Wend vervolgens uw ogen naar beneden, christen. Weet u welke vijanden u onder uw voeten heeft? Daar is de hel met zijn leeuwen tegen u. U was eens de dienaar van satan. Geen koning verliest graag zijn onderdanen. Denkt u dat satan blij met u is? U bent van land veranderd! Eens was u de leenman van Apollo, nu bent u een goede soldaat van Jezus Christus geworden. Denkt u dan dat de duivel blij met u is? Ik zeg u: nee!

			Als u satan gezien had op het moment dat u bekeerd werd, had u een wonderlijk schouwspel aanschouwd. Zodra u uw hart aan Christus gaf, spreidde satan zijn vleermuisachtige vleugels. Hij vloog omlaag de hel in en riep al zijn raadgevers bij elkaar. Hij zei: ‘Zonen van de afgrond, ware erfgenamen van de duisternis, die eerst in licht gekleed waren, maar samen met mij uit hoge waardigheid gevallen zijn, weer heeft een van mijn dienaren mij verlaten. Ik heb er weer een uit mijn familie verloren. Hij is naar de kant van de Heere van de legermachten overgelopen. Medestanders, medewerkers van de macht van de duisternis, laat geen steen ongemoeid om hem te vernietigen! Ik gebied u allen om uw wreedste pijlen op hem af te schieten. Plaag hem. Laten de hellehonden naar hem blaffen. Laten vijanden hem overwinnen. Geef hem geen rust, kwel hem tot de dood. Laat de damp van ons rottende en brandende meer voortdurend in zijn neusgaten opstijgen. Vervolg hem. De mens is een verrader. Geef hem geen rust. Ik kan hem hier niet houden om hem met onwrikbare banden te binden, ik kan hem nooit meer hier houden om hem te kwellen en om hem pijn te doen. Daarom gebied ik u om zolang als u kunt naar hem te brullen. Doe hem pijn totdat hij de rivier oversteekt, bedroef hem, kwel hem, want die ellendeling heeft zich tegen mij gekeerd en is een dienaar van de Heere geworden.’

			Zo zou het er in de hel uitgezien kunnen hebben op de dag dat u de Heere lief kreeg. Denkt u dat de satan nu meer van u houdt? Nee, hij zal altijd boven op u zitten, want uw vijand gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. (1 Petr. 5:8) Verwacht daarom moeilijkheden, christen, als u onder u kijkt.

			Mens van God, kijk vervolgens om u heen. Slaap niet. Open uw ogen en kijk om u heen. Waar bent u? Is die mens naast u uw vriend? Nee, u bent in het land van de vijand. Dit is een goddeloze wereld. Ik denk dat de helft van de mensen zegt dat zij niet godsdienstig zijn, en degenen die wel zeggen vroom te zijn, zijn het vaak niet. ‘Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt. (…) Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.’ (Jer. 17:5, 7) ‘Wat betreft mensen van eenvoudige komaf: zij zijn ijdelheid.’ (Ps. 62:10, Eng. vert.) De stem van de menigte is het niet waard dat u hem op uw hand zou hebben. Voor wat betreft aanzienlijken, zij zijn ‘een leugen.’ (Ps. 62:10) Dat is nog erger. Op de wereld moet u niet vertrouwen, daar moet u niet afhankelijk van worden. De ware christen vertreedt hem onder zijn voeten, samen met alles wat de wereld goed en groot noemt. 

			Kijk om u heen, broeder. U zult een paar mensen met een goed hart zien, sterk en dapper. U zult enkele trouwhartige zielen zien, oprecht en eerlijk. U zult enkele getrouwen zien die Christus liefhebben. Ik zeg u echter, kind van het licht, dat u voor elk oprecht mens dat u ontmoet twintig huichelaars tegenkomt. Waar u er één aantreft die u naar de hemel wil leiden, treft u er een heleboel aan die u de hel in willen duwen. U dwaalt rond in een land vol vijanden, en niet in een land vol vrienden. Geloof nooit dat de wereld tot veel goeds dient. Vele mensen hebben hun vingers verbrand door hem vast te pakken. Vele mensen zijn gewond geraakt door hun hand in het nest van de ratelslang, de wereld, te stoppen. Zij dachten dat de betoverende kleuren van de slapende slang tegen kwaad zouden beschermen.

			Christen, de wereld is uw vriend niet! Als dat wel zo is, bent u Gods vriend niet, want wie een vriend van de wereld is, is de vijand van God, en wie door de mensen veracht wordt, hem heeft Jehova vaak lief. Mens, u bent in het land van de vijand. Verwacht daarom moeilijkheden. Verwacht dat de man die uw brood eet, zijn hiel tegen u opheft. (Joh. 13:8; Ps. 41:10) Verwacht dat u vervreemdt van degenen die u liefheeft. Wees ervan overtuigd dat u overal vijanden zult aantreffen omdat u in het land van de vijand bent. Als u slaapt, bedenk dan dat u slaapt op het slagveld. Als u wandelt, geloof dan dat er achter elke struik een hinderlaag ligt. Pas toch op! Pas op, dit is geen goede wereld om uw ogen in dicht te doen. Mens, kijk om u heen en als u op de uitkijktoren staat, reken er dan vast en zeker op dat er moeilijkheden zullen komen.

			Kijk echter vervolgens bij uzelf naar binnen. Hierbinnen bevindt zich een kleine wereld die meer dan groot genoeg is om ons moeilijkheden te bezorgen. Eens zei een Romein dat hij wenste een raam richting zijn hart te hebben, zodat alle mensen zouden zien wat daarin gebeurde. Ik ben erg blij dat ik dat niet heb. Ik zou dat net zo goed afsluiten als Apsley House vroeger was. Ik zou ervoor zorgen dat ik alle luiken dichtdeed. Als we zo’n raam hadden, zouden de meesten van ons dringend luiken nodig hebben. 

			Hoe dan ook, gluur voor een moment door het raam van uw hart naar binnen om te zien wat zich daarin bevindt. Daar is zonde, aangeboren zonde en bederf, en wat meer is: het eigen ik bevindt zich nog steeds daarbinnen. Ach, als u de duivel niet had om u te verleiden, zou u uzelf verleiden. Als er geen vijanden waren die u bevochten, zou u zelf uw ergste vijand zijn. Als er geen wereld was, zou uw eigen ik nog slecht genoeg zijn. Immers: ‘Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?’ (Jer. 17:9)

			Kijk bij uzelf naar binnen, gelovige, en weet dat u juist in uw vitale deel kanker met u meedraagt, dat u vanbinnen een bom met u meedraagt, klaar om bij het minste vonkje van verleiding te ontploffen. Weet dat u binnen in uw hart iets kwaads met u meedraagt, een opgerolde adder die klaarligt om u te bijten en u moeilijkheden, pijn en onuitsprekelijke ellende te bezorgen. Pas op voor uw hart, christen. Als u leed, moeilijkheden en zorgen aantreft, kijk dan in uw hart en zeg: ‘Waarlijk, dit heb ik wel verdiend als ik het kwade, ongelovige hart dat ik met me meedraag in ogenschouw neem.’

			Ziet u het nu, christenbroeder? Er is geen hoop om aan moeilijkheden te ontsnappen. Wat moeten we dan doen? We hebben geen kans. Wij moeten lijden en droefenis ondergaan, laten we het daarom blijmoedig verdragen.

			Sommigen van ons zijn officieren in Gods regimenten en wij zijn het mikpunt van al de schutters van de vijand. Omdat we vooraan staan, moeten we al de schoten verdragen. Wat een barmhartigheid dat geen van Gods officieren ooit in de strijd gevallen is! God bewaart hen altijd. Als de pijlen snel vliegen, vangt het schild van het geloof ze allemaal op. Als de woede van de vijand het grootst is, is Gods welbehagen ook het grootst. Dus wat ons betreft mag de wereld doorgaan, mag de duivel ons krenken, mag het vlees tegen ons opstaan, want wij zijn ‘meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.’ (Rom. 8:37) Daarom komt alle eer alleen God toe. 

			Verwacht dat u moet lijden. Dit is ons eerste punt.

			II. Nu ten tweede, er is een op te merken onderscheid. Over ons lijden wordt gezegd dat dit het lijden van Christus is. Wel, lijden is op zichzelf geen bewijs van christendom. Er zijn veel mensen die beproevingen en moeilijkheden hebben, en die geen kinderen van God zijn. Ik heb sommige arme jammerende mensen horen komen en zeggen: ‘Ik weet dat ik een kind van God ben, want ik heb schulden, want ik ben arm, want ik heb moeilijkheden.’ Is dat zo? Ik weet dat er vele slechteriken in dezelfde omstandigheden verkeren. Dat u in moeilijke omstandigheden verkeert, is voor mij geen reden om eerder te geloven dat u een kind van God bent. Naast Gods kinderen zijn er velen die in moeilijkheden en nood verkeren. Dat is niet in het bijzonder het lot van Gods gezin. Als ik geen andere reden tot hoop had als christen dan alleen mijn ervaring van beproevingen, zou ik werkelijk maar een armzalig fundament hebben. 

			Maar er is een op te merken onderscheid. Is dit lijden het lijden van Christus of niet? Een mens is oneerlijk en wordt daarom in de gevangenis gezet. Een mens is een lafaard en daarom fluiten de mensen hem na. Een mens is onoprecht en daarom vermijden anderen hem. Toch zegt hij dat hij vervolgd wordt. Vervolgd?! Helemaal niet, hij heeft er terecht mee te maken. Hij verdient het. Maar zulke personen zullen zichzelf troosten met de gedachte dat zij ‘het geliefde volk van God’ zijn omdat andere mensen hen vermijden. Terwijl dat juist gebeurt omdat zij het gewoon verdienen. Zij leven niet zoals ze zouden moeten, en daarom is de straf van de wereld hun deel.

			Zie erop toe, geliefden, dat uw lijden het lijden van Christus is. Wees er zeker van dat het niet uw eigen lijden is. Want als dat zo is, zult u niet verlost worden. Alleen als het lijden van Jezus ons deel is, kunnen wij ons troosten. 

			U zegt: ‘Wel, wat wordt er dan mee bedoeld dat ons lijden het lijden van Christus is?’ U weet dat het woord ‘Christus’ in de Bijbel soms de hele kerk samen met Christus betekent, zoals in 1 Korinthe 12:12 en in verschillende andere gedeelten die ik me nu even niet kan herinneren. Maar u kunt een Schriftplaats in gedachten nemen waar staat: ‘Ik vervul wat van het lijden van Christus is overgebleven ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de kerk.’ (vgl. Kol. 1:24) 

			Wel, zoals Christus, het Hoofd, een bepaalde mate van lijden moest verdragen, zo moet er ook op het lichaam een bepaalde last gelegd worden. Onze verdrukkingen zijn het lijden van Christus op mystieke wijze, het lijden van het lichaam van Christus, het lijden van Christus’ kerk. Want als een mens zo lang was dat zijn hoofd in de hemel reikte en zijn voeten op de bodem van de zee, dan zou u weten dat het hetzelfde lichaam zou zijn en het hoofd zou het lijden van de voeten voelen. Zo is mijn smart Christus’ smart, hoewel mijn Hoofd in de hemel is en ik op de aarde ben. Mijn beproevingen zijn Christus’ beproevingen. Hij lijdt mijn verdrukkingen.

			In Mijn hart voel ik al uw zuchten en uw gekreun,
want u bent heel dicht bij Mij, Mijn vlees en Mijn beenderen.
In al uw benauwdheden voelt uw Hoofd de pijn.
Toch zijn alle nuttig, niet één is tevergeefs.

			De beproevingen van een ware christen vormen net zo goed het lijden van Christus als de doodsnood van Golgotha.

			Toch zegt u: ‘Wij willen ontdekken of onze moeilijkheden de beproevingen van Christus zijn.’ Wel, ze zijn de beproevingen van Christus als u ter wille van Christus’ zaak lijdt. Als u geroepen wordt om moeilijke dingen te verdragen ter wille van de zaak van de waarheid, dan is dat het lijden van Christus. Als u lijdt vanwege uw eigen zaak, kan dat een straf voor uw zonden zijn. Maar als u ter wille van Christus dingen verdraagt, dan zijn dat de beproevingen van Christus.

			‘Maar’, zeggen sommigen, ‘is er vandaag de dag nog wel vervolging? Moeten christenen nu nog wel lijden om de zaak van Christus?’ Lijden, dames en heren? Jazeker! Als ik zou willen, zou ik vanmorgen een verhaal kunnen vertellen van ondraaglijke kwezelarij, van vervolging die bijna zo erg is als in de dagen van Jezus. Alleen hebben onze vijanden de macht niet en ook hebben ze de wet niet aan hun kant. Ik kan u vertellen dat er sommigen zijn die vanwege het eenvoudige feit dat zij ervoor kozen om hierheen te komen en deze verachtelijke jongeman, deze bombastische kerel, aan te horen, aangekeken worden als het uitvaagsel van allen. Er zijn veel mensen die bij mij komen en die een ellendig en ongelukkig leven moeten leiden, alleen maar omdat ze uit mijn mond het woord van de waarheid horen. Toch willen zij dat, ondanks alles wat er gezegd is, nu nog horen. Ik ben ervan overtuigd dat ik er velen voor me heb die zouden gaan huilen als ik hun verhaal zou gaan vertellen. Sommigen hebben mij onder vier ogen laten weten hoe zij moeten lijden ter wille van Christus omdat zij ervoor kozen om te horen wie zij wilden. Wel, is het geen tijd dat de mensen ervoor kiezen om dat te doen wat zij willen? 

			Als het mij niet interesseert om enkel te doen wat andere predikanten doen, heb ik dan niet het recht om te preken zoals ik wil? Als ik dat recht niet heb, zal ik het toch doen. Dat is alles. En hebben andere mensen geen recht om mij te komen horen als ze dat willen, zonder dat ze aan de regeerders en de heersers van vandaag hoeven te vragen of die man werkelijk een geestelijke is of niet? Vrijheid! Vrijheid! Laat mensen doen wat ze willen. Maar vrijheid, waar is ze? U zegt dat er vrijheid in Groot-Brittannië is. Dat is wel zo, maar met mate en niet geheel.

			Toch verblijd ik mij dat er sommigen zijn die zeggen: ‘Wel, het is tot voordeel voor mijn ziel. Laten de mensen maar zeggen wat ze willen. Ik zal mij stevig vastklampen aan de waarheid en naar die plaats gaan waar ik het Woord hoor waardoor mijn ziel gesticht wordt.’

			Dus, geliefden, ga door, ga door. Als u lijdt ter wille van Christus, dan is dat het lijden van Christus. Als u hier alleen maar kwam omdat u er materieel bezien beter van werd, dan was uw lijden uw eigen zaak, maar omdat hier niets te verkrijgen valt dan wat tot voordeel van uw ziel is, houd daarom vol. En wat er ook gezegd wordt, de vervolging zal u alleen maar een stralender kroon in de heerlijkheid opleveren.

			Christenen, dit adelt ons! Broeders, het maakt ons trots en gelukkig om te bedenken dat onze beproevingen de beproevingen van Jezus zijn. Ik denk dat het wel een eer moet zijn geweest voor de oude soldaat die de IJzeren Hertog bijstond in al zijn gevechten, dat hij kon zeggen: ‘Wij vechten onder een goede oude hertog, die al zoveel gevechten gewonnen heeft. Als hij wint, is een deel van de eer voor ons.’

			Christen, u vecht zij aan zij naast Jezus. Christus is met u, elke klap is een klap die gericht is op Christus, elke lastering is een lastering van Christus. De strijd is van de Heere, de overwinning is van de Heere. Daarom, ga steeds voort tot op de overwinning!

			Ik herinner me een verhaal over een grote bevelhebber. Hij had vele heerlijke overwinningen behaald, maar leidde zijn troepen in een vallei en toen hij daar was, werd hij helemaal omringd door een grote menigte vijanden. Hij wist dat de strijd de volgende dag onvermijdelijk was. Daarom ging hij alle tenten langs om te horen in welke geestesgesteldheid zijn soldaten waren, of ze ontmoedigd waren of niet. Hij kwam bij een tent en toen hij luisterde, hoorde hij een man zeggen: ‘Neem nu onze generaal. Hij is heel dapper, maar hij is deze keer helemaal niet wijs. Hij heeft ons naar een plek geleid waar we zeker verslagen zullen worden. De vijand heeft zoveel cavalerie, zoveel infanterie.’ Toen somde de man op hoeveel troepen zij aan hun eigen kant hadden, en dat waren er maar zus-en-zoveel. Toen de bevelhebber dat verhaal gehoord had, trok hij stilletjes het tentdoek opzij en zei: ‘Voor hoeveel tel je mij mee? Je hebt de infanterie en cavalerie geteld, maar voor hoeveel tel je mij mee? Ik, je machtige kapitein, die zoveel overwinningen behaald heb?’

			Wel, christen, ik zou zeggen, voor hoeveel telt u Christus mee? Voor hoeveel rekent u Hem? Rekent u Hem voor één Persoon? Hij is niet slechts één, niet slechts duizend, Hij is de voornaamste van tienduizend. (Hoogl. 5:10, Eng. vert.) Maar Hij is nog meer dan dat! Reken Hem voor een hoog aantal en als u al uw helpers en bondgenoten telt, reken Christus dan voor alles in allen, want in Hem is de victorie zeker. De overwinning staat vast.

			III. Ons derde punt is een te ondervinden evenredigheid. Zoals het lijden van Christus overvloedig in ons is, zo is ook de vertroosting van Christus overvloedig. Hier vinden we een zalige evenredigheid. God gebruikt altijd de weegschaal. Aan deze kant legt Hij de beproevingen van Zijn volk, en aan de andere kant hun vertroosting. Als de schaal van de beproeving bijna leeg is, zult u altijd ontdekken dat het met de schaal van de vertroosting ook zo is. Als de schaal van de beproevingen vol is, zal de schaal van de vertroosting net zo zwaar zijn. Want als het lijden van Christus overvloedig in ons is, is de vertroosting van Christus evenzeer overvloedig.

			Dit is een zaak van louter ondervinding. Sommigen van u weten er helemaal niets van. U bent geen christen, u bent niet opnieuw geboren, u bent niet bekeerd, u bent niet wedergeboren en daarom heeft u nooit beseft dat er deze wonderlijke evenredigheid is tussen het lijden en de vertroosting van een kind van God. 

			Het is een mysterie dat het licht in ons het helderst schijnt als de zwarte wolken zich het meest samenpakken. Als de nacht dreigend wordt en de storm eraan komt, is de hemelse Kapitein altijd het dichtst bij Zijn bemanning. Het is iets zaligs dat wij juist als wij het hardst neergeworpen worden, ook het meest door de vertroosting van Christus opgetild worden. Laat mij u tonen hoe dat gaat.

			De eerste reden is: omdat beproevingen ruimte maken voor vertroosting. Er is niets dat een mens zo’n groot hart geeft als een grote beproeving. Ik ontdek altijd dat kleine, ellendige mensen van wie het hart niet groter dan een mosterdzaadje is, nooit veel hebben gehad dat hen op de proef stelde. Ik heb ontdekt dat mensen die geen medeleven met hun medemensen kennen en die nooit om het leed van anderen huilen, zelf heel zelden een of ander verdriet hebben gehad. Een groot hart kan alleen gemaakt worden door grote moeilijkheden. De spade van de moeilijkheden graaft de voorraadkamer voor troost dieper uit en schept meer ruimte voor vertroosting.

			God komt in ons hart. Hij treft het vol aan. Hij begint onze troost af te breken en het hart leeg te maken. Dan is er meer ruimte voor genade. Hoe nederiger een mens is, des te meer troost zal hij altijd hebben. Ik weet nog dat ik eens met een ploeger wandelde. Die man was diep onderwezen, ook al was hij een ploeger. Werkelijk, ploegers zouden vaak veel betere predikers zijn dan vele heren predikers die van de universiteit komen. Hij zei tegen mij: ‘Wees er maar zeker van, mijn goede broeder, als u en ik maar een centimeter boven de grond uitsteken, zal blijken dat die centimeter precies te veel voor ons is.’

			Ik geloof dat dit waar is, want hoe lager we erbij liggen, des te dichter zijn we bij de grond. Hoe meer onze moeilijkheden ons vernederen, hoe meer we in staat zijn om troost te ontvangen. God geeft ons altijd troost als wij het meest in staat zijn om die te ontvangen. Dat is één reden waarom onze vertroosting in dezelfde mate als onze beproeving toeneemt.

			Verder oefenen moeilijkheden ons in onze genade. Juist de beoefening van de genade die wij ontvangen hebben, draagt ertoe bij dat wij meer vertroost en blijmoediger zijn. Waar de meeste regen neerkomt, daar is het gras het groenst. Ik denk dat de mist en nevel van Ierland het tot het smaragden eiland maken. Waar je grote mistwolken aan moeilijkheden en nevels van leed aantreft, vind je altijd een smaragdgroen hart, vol van het prachtige groen van de troost en liefde van God.

			Christen, u moet niet zeggen: ‘Waar zijn de zwaluwen heengegaan? Ze zijn weg, ze zijn dood.’ Ze zijn niet dood, ze hebben de purperen zee afgeschuimd en zijn naar een land ver weg gegaan. Ze zullen echter langzamerhand terugkomen. Kind van God, zeg niet dat de bloemen dood zijn, zeg niet dat de winter ze gedood heeft en dat ze weg zijn. Nee, hoewel de winter ze met witte sneeuw bedekt heeft, zullen zij hun kopjes weer opsteken en weldra weer leven. Kind van God, zeg niet dat de zon uitgeblust is omdat de wolk hem bedekt heeft. O nee, daarachter is hij en hij bereidt u een nieuwe zomer. Als hij weer tevoorschijn komt, zal hij ervoor gezorgd hebben dat de wolken gereed zijn om de aprilregens te laten vallen – en iedere regenbui zal de moeder zijn van de lieflijke bloemen van mei.

			Maar bovenal, als uw God Zijn aangezicht verborgen heeft, zeg dan niet dat Hij u vergeten is. Hij talmt slechts een beetje, opdat u Hem meer zult liefhebben. Als Hij komt, zult u vreugde in de Heere hebben en zich met onuitsprekelijke vreugde verheugen. Wachten oefent ons in de genade, wachten stelt ons geloof op de proef. Wacht daarom met hoop, want hoewel de vervulling van de belofte talmt, kan ze nooit te laat komen.

			Een andere reden waarom we vaak het meest gelukkig zijn als we moeilijkheden hebben, is deze: dan hebben we de meest nauwe omgang met God. Ik spreek vanuit de kennis van mijn hart en vanuit werkelijke ervaring. Wij kunnen nooit zulke nauwe omgang met God hebben als wanneer wij in verdrukking verkeren. Als de graanschuur vol is, kan men leven zonder God. Als de portemonnee barst van het goud, kunnen we het op de een of andere manier zonder veel gebed doen. Maar als uw voorraad weggenomen wordt, wilt u uw God. Als uw huis gereinigd wordt van afgoden, moet u Jehova gaan vereren. Sommigen van u bidden niet half zo veel als zou moeten. Als u kinderen van God bent, zult u gekastijd worden en als u de kastijding voelt, zult u naar uw Vader rennen.

			Het is een mooie dag en het kind wandelt voor zijn vader uit. Maar is er een leeuw op de weg, dan komt hij terug en pakt de hand van zijn vader. Hij kon een halve kilometer voor zijn vader uit rennen toen alles mooi en goed was, maar komt de leeuw tevoorschijn, dan is het: ‘Vader, vader!’ zo dicht mogelijk bij hem.

			Zo is het ook met de christen. Als alles goed is, vergeet hij God. Jesjurun wordt vet en hij begint achteruit naar God te trappen. (Deut. 32:15) Neem echter dat waar hij op hoopte weg, blaas zijn vreugden op, laat het kind in de doodskist liggen, laat de oogst vernietigd worden, laat de kudde van de stal weggenomen zijn, laat de brede schouder van de echtgenoot in het graf liggen, laten de kinderen vaderloos zijn – dan blijkt God daadwerkelijk God te zijn. 

			Laat mij naakt zijn, neem alles wat ik heb van mij weg, maak me arm, een bedelaar zonder één cent, hulpeloos. Smijt het reservoir aan stukken, verpletter die hoop, blus de sterren uit, doof de zon, hul de maan in duisternis en plaats mij alleen in de ruimte, zonder vriend, zonder een helper. Dan is het nog steeds: ‘Uit de diepten zal ik tot U roepen, o God.’ (vgl. Ps. 130:1) Er is geen kreet zo goed als de kreet die voortkomt uit de diepste afgronden, geen gebed komt half zo diep vanuit het hart als het gebed dat uit de diepten van de ziel voortkomt, vanuit diepe beproeving en verdriet. Daarom brengen ze ons tot God en zijn wij gelukkiger. Want dit is de weg om gelukkig te zijn: dicht bij God te leven. Als dus de moeilijkheden overvloedig zijn, drijven ze ons naar God toe en dan is de vertroosting overvloedig.

			Sommige mensen noemen moeilijkheden gewichten. Werkelijk, dat zijn ze. Een schip dat grote zeilen en een goede wind heeft, heeft ballast nodig. Moeilijkheden zijn de ballast van een gelovige. De ogen zijn de pompen die het ruimwater uit de ziel weghalen en die ervoor zorgen dat hij niet zinkt. Maar als beproevingen gewichten zijn, zal ik een blij geheim vertellen. Er bestaat zo’n ding dat ervoor zorgt dat een gewicht u optilt. Als ik een gewicht aan mij vastgeketend heb, houdt dat mij laag bij de grond. Geef mij echter een katrol en bepaalde apparaten, en dan kan ik ervoor zorgen dat het gewicht mij optilt. Ja, er is zoiets dat ervoor zorgt dat moeilijkheden mij optillen richting de hemel.

			Een heer vroeg eens aan zijn vriend over een prachtig paard van hem dat in de weide graasde met een blok aan zijn been: ‘Waarom maak je zo’n edel dier vast aan een blok?’ ‘Meneer’, zei hij, ‘ik maak liever een blok aan zijn been vast dan dat ik hem kwijtraak. Hij kan over de heggen heen springen.’ Dat is waarom God Zijn volk een blok aan hun been geeft. Hij wil hun liever een blok aan hun been geven dan hen kwijt te raken. Als Hij hen niet vastmaakte aan een blok zouden zij over de heg springen en kwijt zijn. Zij hebben een tuiertouw nodig om te voorkomen dat ze afdwalen, en hun God bindt hen vast met verdriet om hen dicht bij Hem te houden, om hen te bewaren en in Zijn aanwezigheid te hebben. Zalig feit: als onze moeilijkheden overvloedig zijn, is ook de vertroosting overvloedig.

			IV. Nu sluiten we af met ons laatste punt, en moge de Heilige Geest mij nog een keer sterken om een laatste paar woorden tot u te spreken. Er is een te eren Persoon. Het is een feit dat christenen in diep verdriet zich kunnen verblijden. Het is waar dat zij in de gevangenis kunnen worden gestopt en toch kunnen zingen. Zoals veel vogels zingen zij op hun mooist als zij in een kooi zitten. Het is waar dat ze nooit zinken, hoewel de golven over hen heenslaan. Het is waar dat zij een drijfvermogen hebben dat hun hoofd altijd boven water houdt en dat hen helpt om in de duistere, duistere nacht te zingen: ‘Toch is God bij mij.’ 

			Wie zullen wij echter de eer geven? Aan Wie zal de heerlijkheid gegeven worden? Aan Jezus, aan Jezus! Want de tekst zegt dat het alles door Jezus is. Het is niet omdat ik een christen ben dat ik vreugde in mijn moeilijkheden heb, niet noodzakelijkerwijs. Het niet altijd een feit dat moeilijkheden vertroosting meebrengen. Maar het is Christus Die naar mij toe komt.

			Ik lig ziek op mijn kamer, Christus komt de trap op. Hij zit aan mijn bed en Hij spreekt lieflijke woorden tegen mij. Ik ben stervend. De kille, koude wateren van de Jordaan hebben mijn voeten aangeraakt. Ik voel mijn bloed stollen en bevriezen. Ik moet sterven. Christus slaat Zijn armen om mij heen en zegt: ‘Wees niet bevreesd, liefste, sterven betekent zalig zijn. De wateren van de dood beginnen hun loop in de hemel. Zij zijn niet bitter, zij zijn zoet als nectar, want zij stromen vanuit de troon van God.’ Ik waad door de stroom, de golfslag is rondom mij heen. Ik voel dat mijn hart en lichaam het begeven. Maar dan is er dezelfde stem aan mijn oor: ‘Wees niet bevreesd. Ik ben met u. Wees niet ontsteld, Ik ben uw God.’ Nu kom ik bij de grenzen van het oneindig onbekende, dat land waarvandaan geen reiziger de rivier terug oversteekt. Ik sta daar, bijna angstig om het rijk van de schaduwen binnen te gaan, maar een lieflijke stem zegt: ‘Ik zal met u zijn, waar u ook heengaat. Als u zich neerlegt in het dodenrijk, dan zal Ik met u zijn.’ En zo blijf ik verder gaan, ermee tevreden om te sterven, want Jezus bemoedigt mij. Hij is mijn vertroosting en hoop.

			U die de ongeëvenaarde naam nog niet kent, die naam van Jezus – ach, u bent de lieflijkste klank die ooit een melodie geven kan kwijtgeraakt. U die nooit betoverd bent door dat kostbaarste sonnet dat in dat ene woord ‘Jezus’ vervat is, u die niet weet wat de naam Jezus betekent – Ik stel u gerust1 –, u heeft de vreugde en troost van uw leven verloren en u moet ellendig en ongelukkig verder leven. Maar de christen kan zich verblijden, want Christus zal hem nooit verlaten, maar zal bij hem zijn.

			Een woord of twee tot bepaalde soorten mensen. Allereerst wil ik iets zeggen tegen u die moeilijkheden verwacht en heel droevig bent omdat u ze ziet aankomen. Neem het advies van gezonde mensen aan en steek nooit een brug over tot je die bereikt hebt. Volg mijn advies: breng nooit uw moeilijkheden dichter bij u dan ze zijn, want ze komen zeker snel genoeg over u heen. Ik weet dat veel mensen zich bezorgd maken over hun beproevingen voordat die komen. Waar ter wereld is dat goed voor? Als u me het voordeel daarvan kunt laten zien, dan zou ik zeggen: Ga door. Het lijkt me echter genoeg dat de Vader de roede op Zijn kind legt zonder dat het kind zichzelf kastijdt. Waarom zou u dat doen? U die bang bent voor moeilijkheden, waarom zou u dat zijn? De beproeving zal u wellicht nooit overkomen, en als ze komt zal daarmee ook de kracht ervoor komen. Daarom, sta op, u die vanwege voorspellingen kermend neerzit.

			Godsdienst was nooit bedoeld
om onze genoegens te verminderen.

			Ga erop uit! Sta op! Sta op! Waarom wilt u neerzitten en doodvriezen? Als de moeilijkheden komen, vecht dan met een mannelijk en sterk hart. Spring in de stroom met uw hele uitrusting en zwem erdoorheen. Echter, vrees ze niet voor ze komen.

			Dan u, christen in moeilijkheden. Ik heb een woord tegen u te zeggen. Zo, mijn broeder, u bent in moeilijkheden, u bent in de golven van verdriet terechtgekomen, nietwaar? Dat is geen vreemde zaak, nietwaar, broeder? U bent dat al dikwijls geweest. U zegt echter: ‘Maar dit zijn de ergste die ik ooit heb gehad. Ik ben vanmorgen hier gekomen met een molensteen om mijn nek. Ik heb een mijn vol lood in mijn hart. Ik ben er ellendig aan toe, ik ben ongelukkig, ik ben uiterst terneergeslagen.’ Welaan echter broeder, als uw moeilijkheden overvloedig zijn, zal uw vertroosting dat ook zijn.

			Broeder, hebt u uw harp aan de wilgen gehangen? Ik ben blij dat u niet de hele harp gebroken hebt. U kunt hem beter aan de wilgen hangen dan hem te breken. Zorg ervoor dat u hem niet breekt! Verheug u in uw moeilijkheden, in plaats van erdoor bedroefd te zijn. Dan zult u God eren, u zult Christus verheerlijken. U zult zondaren tot Jezus brengen als u vanuit de diepten van moeilijkheden wilt zingen. Dan zullen ze immers zeggen: ‘Er moet toch iets in die godsdienst zitten, anders zou die mens niet zo gelukkig zijn.’

			Ook nog een woord tot u die bijna tot wanhoop gedreven bent. Ik zou als ik kon mijn handen vanmorgen naar u uitstrekken. Want ik geloof dat een prediker als Briareus2 moet zijn, met duizend handen uitgestrekt om zijn luisteraars vast te pakken, één voor één, en dat hij met hen moet spreken. Er is een mens hier die behoorlijk wanhopig is. Bijna elke hoop is weg. Broeder, moet ik u vertellen wat u moet doen? U bent van het dek afgevallen, u ligt in de zee. De vloed omringt u. U lijkt geen hoop te hebben, u grijpt stro vast. Wat moet u nu doen? Doen? Wel, ga liggen op de zee van moeilijkheden en drijf erop. Wees stil, weet dat God God is en dat u nooit zult vergaan. Al uw trappen en worstelen zal u alleen maar dieper laten wegzinken. Lig echter stil, want zie, de reddingsboot komt. Christus komt u te hulp. Weldra zal Hij u verlossen en u uit al uw benardheid halen.

			Tot slot. Sommigen van u hebben helemaal geen belang bij deze preek. Ik probeer nooit mijn luisteraars te misleiden door hen te laten geloven dat alles wat ik zeg toebehoort aan allen die mij horen. Er zijn verschillende soorten mensen in Gods Woord. Het is aan u om vandaag uw eigen hart te doorzoeken om te ontdekken of u bij Gods volk hoort of niet. Zo waar als de Heere leeft, voor Wie ik sta, er zijn hier twee soorten mensen. Ik doel niet op de onderscheiding tussen aristocratisch of volks. In mijn oog en in Gods oog is ieder mens gelijk. We zijn van hetzelfde vlees en bloed gemaakt. Wij hebben geen heren van porselein naast arme mensen die van aardewerk gemaakt zijn. Wij zijn allen gemaakt uit dezelfde vorm en hetzelfde model. Er is één onderscheid, maar één: u allen bent óf kinderen van God óf kinderen van de duivel. U allen bent óf wedergeboren óf dood in overtredingen en zonden. Het is aan u om de vraag in uw oren te laten klinken: ‘Waar ben ik? Is die zwarte tiran met zijn vurige zwaard mijn koning of bezit ik Jehova-Jezus als mijn kracht, mijn schild en mijn Zaligmaker?’

			Ik zal u niet dwingen om deze vraag te beantwoorden. Ik zal hierover niets tegen u zeggen. Geef er alleen voor uzelf antwoord op, laat uw hart spreken, laat uw ziel spreken. Alles wat ik kan doen, is de vraag stellen. Moge God hem aan uw ziel toepassen! Ik smeek Hem om hem bij u te laten doordringen en om te maken dat de pijl stevig vast zal gaan zitten!

			Jezus is de mijne! Nu ben ik bereid
om wat ik het moeilijkst vond, tegemoet te treden.
Ja, laten de winden van moeilijkheden blazen
en alle gerieflijkheid als sneeuw wegsmelten.
Geen omvergeblazen boom of mislukte oogst
kan mijn eeuwige hoop verhinderen.
Hoewel schepselen veranderen, blijft de Heere Dezelfde.
Laat mij daarom in Zijn naam triomferen.

			
Amen.

			Een lieflijke troost voor zwakke heiligen

			‘Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning.’
(Mattheüs 12:20)

			Al pratend geeft men graag aan deze of gene persoon roem. Er zijn mensen van wie de glorie rondgebazuind wordt en die de hemel in geprezen worden. Sommigen vallen in het bijzonder in de smaak en krijgen veel roem. Hun namen zijn in marmer gegraveerd en worden overal vernomen.

			Roem is geen onpartijdige rechter. Sommige mensen vallen in de smaak. Die worden geprezen, verhoogd en bijna vergoddelijkt. Aan anderen van wie de deugden veel groter zijn en van wie het karakter veel meer aanbeveling verdient, gaat de roem voorbij zonder hen op te merken. Bij hen wordt de vinger op de lippen gelegd om stil te zijn.

			Over het algemeen zult u ontdekken dat de mensen die van koper of ijzer zijn, mensen die streng van aard zijn, veel roem krijgen en in de smaak vallen. Caesar ontving veel liefdevolle roem omdat hij met een ijzeren roede over de aarde heerste. Luther werd geliefd en ontving roem omdat hij stoutmoedig en mannelijk de paus van Rome uitdaagde en durfde te lachen om de donderslagen van het Vaticaan. Knox werd bewonderd en ontving roem, want hij was streng en bewees dat hij de dapperste van allemaal was. Over het algemeen zult u ontdekken dat mannen die vurig en moedig waren, uitverkoren zijn om roem te ontvangen, mannen die zonder angst voor hun medeschepselen stonden, mannen die bestonden uit durf, die een samengebalde brok onverschrokkenheid waren en die nooit enige beschroomdheid hebben gekend.

			U weet echter dat er nog een andere soort mensen bestaat die net zo eerbaar zijn en die net zozeer gewaardeerd zouden moeten worden, wellicht nog wel meer. Zij worden echter helemaal vergeten en niet geroemd. Over de vriendelijk gestemde Melanchthon hoort u niemand roemen. Er wordt maar weinig over hem gepraat. Toch deed hij wellicht net zo veel voor de Reformatie als de machtige Luther zelf. U zult niet veel horen praten of roemen over de vriendelijke en zalige Rutherford en over de hemelse woorden die uit zijn mond vloeiden, of over aartsbisschop Leighton, van wie gezegd wordt dat hij zijn hele leven lang nooit een slecht humeur had. Men houdt van de ruwe granieten pieken die de stormwolk weerstaan. Zij worden geroemd, maar men geeft niet om de steen uit de vallei die nederiger is en waarop de vermoeide reiziger uitrust. Voordat men iemand roem geeft, wil men iets stoutmoedigs zien dat op de voorgrond treedt, iets dat flirt met populariteit, iets dat voor de wereld naar voren treedt. Men geeft niet om hen die zich in de schaduw terugtrekken.

			Broeders, hierdoor komt het dat de gezegende Jezus, onze aanbiddelijke Meester, nooit breed geroemd is. Afgezien van Zijn volgelingen zegt niemand veel over Hem. Wij vinden Zijn Naam niet opgeschreven onder de grootste en machtigste mensen, hoewel Hij in waarheid de grootste, machtigste, heiligste, zuiverste en de beste was van alle mensen die ooit geleefd hebben. Hij was echter de liefderijke Jezus, nederig en mild. Hij was nadrukkelijk de Man Wiens Koninkrijk niet van deze wereld was. Hij had niets van een woesteling over Zich, maar alles was liefde. Zijn woorden waren zachter dan boter en de stroom van Zijn uitspraken vloeide zachter dan olie. Niemand sprak ooit zo liefderijk als deze Man. Hierom werd Hij genegeerd en vergeten. Hij werd geen Overwinnaar door het zwaard en evenmin was Hij een Mohammed met zijn vurige welsprekendheid. Hij kwam echter om met een ‘kalme, zachte stem’ (1 Kon. 19:12, Eng. vert.) te spreken die het stenen hart deed smelten, die de gebrokenen van geest verbond en die voortdurend zei: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.’ (Matt. 11:28) Jezus Christus was een en al zachtmoedigheid. Hierom is Hij onder de mensen niet zo geprezen als Hij anders wel zou zijn.

			Geliefden, onze tekst is vol zachtmoedigheid. Hij lijkt wel doortrokken van liefde. Ik hoop dat ik in staat ben u iets te tonen van het immense medeleven en de machtige tederheid van Jezus als ik erover probeer te spreken.

			Drie dingen zijn op te merken. Allereerst de broosheid van stervelingen. Ten tweede goddelijk erbarmen. Ten derde de overwinning is zeker: ‘totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning.’

			I. Allereerst zien we hier de broosheid van stervelingen. Het geknakte riet en de walmende vlaspit, dat zijn twee heel aansprekende metaforen vol betekenis. Als het niet te vergezocht is ― en mocht dat toch wel zo zijn, dan weet ik dat u me verontschuldigen zult ― zou ik zeggen dat het geknakte riet een beeld van een zondaar in de eerste fase van zijn overtuiging is. Het werk van Gods Heilige Geest begint met te knakken. Om gered te kunnen worden, moet de braakliggende grond omgeploegd worden, moet het harde hart gebroken worden, moet de rots in stukken gespleten worden. Een oude godvrezende man zei dat niemand naar de hemel gaat zonder met moeite langs de poorten van de hel te gaan, zonder veel moeilijkheden in de ziel en oefening van het hart. Ik ga er dus van uit dat het geknakte riet een beeld van de arme zondaar is als God voor het eerst Zijn werk in de ziel begint. Hij is een geknakt riet, bijna helemaal gebroken en verteerd. Hij heeft maar weinig kracht.

			Ik veronderstel dat de walmende vlaspit een christen is die terugvalt, iemand die eerder een brandend en schijnend licht was, maar van wie het licht door het verwaarlozen van de genademiddelen, door het terugtrekken van Gods Geest en door het vallen in de zonde bijna uitgegaan is. Nooit helemaal, hij kan nooit uitgaan, want Christus zei: ‘Ik zal hem niet uitblussen.’ Maar hij wordt als een lamp die bijna geen olie meer heeft, bijna nutteloos. Hij is niet helemaal gedoofd. Hij walmt nog. Eens was hij een nuttige lamp, maar nu is hij een walmende vlaspit geworden. 

			Ik denk dus dat het heel waarschijnlijk is dat deze metaforen de berouwvolle zondaar beschrijven als het geknakte riet, en de christen die teruggevallen is als de walmende vlaspit. Ik zal echter niet zo’n onderverdeling maken, maar ik voeg de twee metaforen samen en ik hoop dat we er enkele gedachten uit kunnen halen.

			Allereerst is de bemoediging die in onze tekst gegeven wordt van toepassing op zwakke mensen. Wat in de wereld is zwakker dan het geknakte riet of dan de walmende vlaspit? Als riet in het drasland of moeras groeit, hoeft er slechts een wilde eend op te landen of het knakt. De voet van een mens hoeft er slechts lichtjes overheen te lopen en het wordt geknakt en gebroken. Elke windvlaag zorgt dat het riet heen en weer bewogen wordt. Bijna breekt het bij zijn wortels af. U kunt zich niets voorstellen dat brozer of breekbaarder is of iets dat meer afhankelijk is van de omstandigheden dan een geknakt riet.

			Kijk dan eens naar de walmende vlaspit. Wat is dat? Hij heeft een vonkje in zich, dat is waar. Maar dat is bijna gesmoord. De adem van een kind zou het kunnen uitblazen of de tranen van een meisje zouden hem in een ogenblik kunnen blussen. Niets heeft een onzekerder bestaan dan de kleine vonk die in de walmende vlaspit verborgen is. 

			U ziet dat hier zwakke dingen beschreven worden. Wel, Christus zei daarover: ‘De walmende vlaspit zal Ik niet doven en het geknakte riet zal Ik niet breken.’

			Laten we die zwakke dingen onderzoeken. Ik hoef daarbij niet heel ver te gaan. Vanmorgen zijn er velen in dit huis van gebed die inderdaad zwak zijn. Sommigen van de kinderen van God ― gezegend zij Zijn Naam ― worden sterk gemaakt om machtige werken voor Hem te doen. Hier en daar heeft God Zijn Simsons die de poorten van Gaza kunnen optillen en naar de top van de berg kunnen dragen. Hier en daar heeft Hij Zijn machtige Gideons die naar het kamp van de Midianieten kunnen gaan om hun legers omver te werpen. Hij heeft Zijn machtige mannen die ’s winters de kuil in kunnen gaan en de leeuwen kunnen verslaan. Echter, de meerderheid van Zijn volk is een benepen, zwak ras. Ze zijn als spreeuwen die bang zijn voor alles dat langskomt, een kleine angstige kudde. Als de verleiding komt, vallen ze ervoor. Als de beproeving komt, worden ze erdoor overweldigd. Hun zwakke kleine bootje danst op elke golf op en neer. Als de wind komt, neemt hij ze als zeevogels op de top van de golfslagen mee, als zwakke dingen zonder stevigheid, zonder kracht, zonder macht, zonder sterkte.

			Lieve vrienden, ik weet dat ik nu enkelen van jullie bij de hand heb gegrepen en ook in uw hart heb geraakt. U zegt immers: ‘Zwak, ja, dat ben ik! Heel vaak ben ik gedwongen om te zeggen dat ik zou moeten zingen, maar dat ik het niet kan. Ik zou moeten bidden, maar ik kan het niet. Ik zou moeten geloven, maar ik kan het niet.’ U zegt dat u niets kunt doen. Uw beste beslissingen zijn zwak en tevergeefs. Als u roept: ‘Vernieuw mijn kracht’, dan voelt u zich zwakker dan tevoren.

			U bent zwak, nietwaar? Geknakt riet en walmende vlaspit? God zij geprezen, dan is deze tekst voor u. Ik ben blij dat u onder de naam van zwakke mensen kunt binnenkomen, want hier is een belofte dat Hij hen niet zal breken of uitdoven, maar hen zal ondersteunen en hen overeind zal houden.

			Ik weet dat er hier een paar heel sterke mensen zijn. Ik bedoel dat zij naar hun eigen idee sterk zijn. Ik ontmoet vaak mensen die de zojuist beschreven zwakheid niet zouden toegeven. Zij hebben een sterke geest. Zij zeggen: ‘Denkt u dat wij zonden doen, meneer? Vertelt u ons dat ons hart bedorven is? Wij geloven zoiets niet. Wij zijn goed, zuiver en oprecht. Wij hebben sterkte en macht.’

			Ik preek vanmorgen niet tegen u. Tegen u zeg ik niets. Maar pas op! Uw sterkte is tevergeefs, uw kracht is zelfbedrog, uw macht is een leugen. Want hoe u ook pocht op wat u doen kunt, dat zal voorbijgaan. Als u tot het werkelijke gevecht met de dood komt, zult u ontdekken dat u geen sterkte heeft om die vast te grijpen. Moralist, als er een dezer dagen een zware verleiding komt, zal die u te pakken krijgen en dan zult u vallen. Dan zal de heerlijke livrei van uw moraliteit zo bevlekt worden dat u, hoewel u uw handen in sneeuwwater wast en hoewel u uzelf nog zo vaak schoonmaakt, zo vervuild zult zijn dat uw eigen kleren u zullen verafschuwen. 

			Ik denk dat het iets gezegends is om zwak te zijn. De zwakke mens is iets heiligs. De Heilige Geest heeft hem zo gemaakt. Kunt u zeggen: ‘Ik heb geen kracht?’ Dan is deze tekst voor u.

			In de tweede plaats zijn de dingen die in onze tekst genoemd worden niet alleen zwak, maar ook waardeloos. Ik heb van iemand gehoord die als hij over straat liep nog een speld zou oprapen uit het oogpunt van kostenbesparing. Ik heb echter nog nooit van iemand gehoord die stopt om een geknakt riet op te rapen. Je hebt er niets aan. Wie zou er nu een geknakt riet willen hebben, een stukje bies dat op de grond ligt? Dat minachten we allemaal als waardeloos.

			En een walmende vlaspit, wat is daar nu de waarde van? Het is een ergerlijk en schadelijk ding, en niets waard. Niemand zou voor een gebroken riet of voor een walmende vlaspit ook maar een vingerknip geven.

			Welnu, geliefden, naar onze inschatting zijn er hier velen die waardeloos zijn. Als zij zichzelf op de weegschaal van het heiligdom zouden moeten leggen en hun hart op de weegschaal van het geweten, schijnen sommigen nergens goed voor, waardeloos, nutteloos. Er was een tijd dat u dacht dat u bij de allerbeste mensen van de wereld hoorde. Als iemand gezegd had dat u meer had dan u verdiende, zou u daartegen geschopt hebben en gezegd: ‘Ik geloof dat ik net zo goed ben als andere mensen.’ U vond uzelf iets wonderbaarlijks, Gods liefde en achting bijzonder waard.

			Maar nu voelt u zichzelf waardeloos. Soms denkt u dat God nauwelijks kan weten waar u bent. U bent zo’n verachtelijk schepsel, zo waardeloos, Zijn achting niet waard. U kunt begrijpen dat Hij kan omzien naar een microscopisch klein diertje in een druppel water of naar een stofdeeltje in een zonnestraal of naar een insect op een zomeravond. Maar u kunt zich nauwelijks indenken hoe Hij aan u kan denken. U lijkt zo waardeloos te zijn. Een doodse leegte, iets nutteloos. U zegt: ‘Waar ben ik goed voor? Ik doe niets. Een dienaar van het Woord, die heeft nut. Een diaken van de kerk is nuttig. Een leraar van de zondagsschool, die doet wat goeds. Maar wat voor nut heb ik?’

			Maar hier kunt u dezelfde vraag stellen. Wat is het nut van een geknakt riet? Kan een mens erop leunen? Kan een mens zich daarmee sterker maken? Zal het tot pilaar in mijn huis dienen? Kunt u het in een panfluit vastbinden en met een geknakt riet muziek maken? Nee, het heeft helemaal geen nut. 

			En wat is het nut van een walmende vlaspit? Een reiziger kan er midden in de nacht niet door bijgelicht worden. De student kan bij de vlam ervan niet lezen. Hij heeft geen nut. Mensen gooien hem in het vuur en hij verteert. O, maar zo praat u ook over uzelf. U bent nergens goed voor. Dat zijn deze dingen ook niet.

			Maar Christus zal u niet weggooien omdat u geen waarde heeft. U weet niet van welk nut u kunt zijn en u kunt ook niet weten wat voor een nut u toch nog hebben kunt. Er is een goede vrouw, een moeder wellicht. Zij zegt: ‘Wel, ik ga er niet vaak op uit. Ik blijf thuis bij mijn kinderen en lijk niets goeds te doen.’ Moeder, zeg dat niet. U hebt een hoge positie, lovenswaardig en verantwoordelijk. Door uw kinderen op te voeden voor de Heere doet u net zo veel voor Zijn Naam als de welsprekende Apollos die het Woord zo dapper spreekt. 

			En u die arm bent, alles wat u kunt doen, is werken van de morgen tot de avond. U verdient net genoeg om van dag tot dag te kunnen leven. U hebt niets om weg te geven. Als zondagsschoolonderwijzer bent u maar net in staat om zelf te lezen. U kunt niet veel onderwijs geven.

			Goed, maar van hem die weinig gekregen heeft, wordt weinig gevraagd. Weet u niet dat er zoiets is als het verheerlijken van God door het kruispunt van de straat te vegen? Als er twee engelen naar beneden zouden worden gezonden, de een om over een keizerrijk te heersen en de ander om de straat te vegen, zouden ze daarin geen voorkeur hebben los van wat God van hen vroeg. Zo heeft God in Zijn voorzienigheid u geroepen om hard te werken voor uw dagelijks brood. Doe het tot Zijn eer. ‘Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.’ (1 Kor. 10:31)

			Ach, ik weet dat er sommigen van u zijn die nutteloos voor de kerk lijken te zijn. U doet alles wat u kunt, maar als u dat gedaan heeft, is het niets. U kunt ons niet helpen met geld en evenmin met talenten of met tijd. Daarom denkt u dat God u moet verwerpen. U denkt dat u gered zou zijn als u maar op Paulus of Petrus zou lijken.

			Geliefden, zeg dat niet. Jezus Christus zei dat Hij de nutteloze vlaspit niet zou uitdoven en evenmin het waardeloze geknakte riet zou breken. 

			Maar let op, ik zeg dit niet om luiheid te verontschuldigen, als excuus voor degenen die het wel kunnen, maar het niet doen. Dat is iets heel anders. Er is een zweep voor een ezel en een gesel voor een lui mens. Soms moeten zij die krijgen. Ik spreek nu over hen die het niet kunnen doen. Niet over Issachar, die als een sterke ezel is die tussen twee lasten ligt (Gen. 49:14) en die te lui is om ermee op te staan. Ik zeg niets over de luiaard die vanwege de kou niet wil ploegen, maar over mannen en vrouwen die werkelijk denken dat zij maar van weinig nut kunnen zijn, die niet meer kunnen doen. Op zulke mensen zijn de woorden van de tekst van toepassing.

			Nu zullen we nog een ander punt maken. De twee dingen die hier vermeld worden, zijn aanstootgevende dingen. Een geknakt riet is aanstootgevend, want ik geloof dat er hier een verwijzing is naar een panfluit. U weet allemaal dat deze bestaat uit allemaal rietstengels die samengebonden zijn en waarover een mens zijn mond beweegt. Zo veroorzaakt hij een soort muziek. Ik geloof dat dit het orgel is dat Jubal uitvond en dat David vermeldt, want het orgel dat wij gebruiken, was toen zeker niet in gebruik. Zo bezien zou het geknakte riet dus de melodie van alle andere pijpen verstoren. Een pijp die niet goed is, laat de lucht er op zo’n manier uit dat er een vals geluid wordt voortgebracht, of helemaal geen geluid. Men zou geneigd zijn om de pijp weg te halen en een nieuw riet erin te doen.

			Voor wat betreft een walmende vlaspit, de lont van een kaars of zoiets, ik hoef u niet te vertellen dat de walm ervan aanstootgevend is. Ik vind in heel de wereld geen geur zo vreselijk aanstootgevend als die van een walmende vlaspit.

			Sommigen zeggen nu: ‘Hoe kunt u op zo’n lage manier spreken?’ Ik ben niet lager afgedaald dan ik zelf zou kunnen, of lager dan u mee zou kunnen gaan. Want ik weet zeker dat, als God de Heilige Geest u werkelijk vernederd heeft, u voor uzelf en voor God net zo aanstootgevend bent als een geknakt riet tussen de pijpen van een fluit dat is, of een walmende vlaspit voor de ogen en de neus.

			Ik denk vaak aan die goede oude John Bunyan. Hij zei dat hij liever wilde dat God hem als een pad of een kikker of een slang of wat dan ook maar had gemaakt, als het maar geen mens was. Want hij voelde zich zo aanstootgevend. Ik kan me een nest adders voorstellen. Ik denk dat zij afschuwelijk zijn. Ik kan me een poel met allerlei soorten afgrijselijke schepselen voorstellen, die bederf uitbroeden. Er is echter niets dat het half zo waard is om veracht te worden als het menselijk hart. God houdt die verfoeilijke aanblik van het menselijk hart van alle ogen weg, behalve van de Zijne. Als u en ik maar één keer ons hart konden zien, dan zouden we krankzinnig worden, zo vreselijk is de aanblik. Beseft u dat? Beseft u dat u in Gods ogen aanstootgevend moet zijn? Dat u zo tegen Hem gerebelleerd heeft, u zozeer heeft afgewend van Zijn bevelen dat u voor Hem zeker afschuwelijk moet zijn? Als dat zo is, is mijn tekst de uwe.

			Nu kan ik me voorstellen dat er hier vanmorgen een vrouw is die de paden van de deugd verlaten heeft. Nu ze hier tussen de menigte staat of zit, voelt ze zich alsof ze geen recht heeft om dit heilige vertrek te betreden en tussen Gods volk te staan. Ze denkt dat God de kerk wel op haar zou kunnen laten neerstorten om haar te vernietigen, want ze is zo’n grote zondaar.

			Dat doet er niet toe, geknakt riet en walmende vlaspit! Hoewel u voor de mensen een aanfluiting bent en voor uzelf verachtelijk, toch zegt Jezus tegen u: ‘Ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer, opdat u niet wat ergers overkomt.’ (Joh. 8:11/Joh. 5:14) 

			Er is hier iemand die iets in zijn hart meedraagt waarvan ik niet weet. Misschien heeft hij in het geheim misdaden gepleegd die we niet in het openbaar zullen uitspreken. Zijn zonden kleven als een bloedzuiger aan hem vast en beroven hem van alle troost. Hier bent u dan, jongeman, trillend en bevend, opdat uw zonden niet aan de hoogste hemel bekendgemaakt worden. U bent gebroken, geknakt als een riet, walmend als een vlaspit. Ook voor u heb ik een woord. Troost! Troost! Troost! Wanhoop niet, want Jezus zei dat Hij de walmende vlaspit niet zal uitdoven en het geknakte riet niet zal breken.

			Lieve vrienden, nu is er nog één gedachte voordat ik dit punt afrond. Elk van deze dingen kan toch nog enig nut hebben, hoe waardeloos ze ook mogen zijn. Als God Zijn hand op een mens legt, kan Hij hem heel waardevol maken, hoe waardeloos en nutteloos hij daarvoor ook was. U weet dat de prijs van een artikel niet zozeer afhankelijk is van de waarde van het ruwe materiaal als wel van het vakmanschap waarmee het is bewerkt.

			Om te beginnen is hier heel slecht ruw materiaal, een geknakt riet en een walmende vlaspit. Door goddelijk vakmanschap kunnen echter deze beide dingen van wonderbaarlijke waarde worden. U zegt me dat een geknakt riet nergens goed voor is. Ik zeg u dat Christus dat geknakte riet zal nemen, het zal herstellen en het geschikt zal maken voor de hemelse fluiten. Als dan het grote orkest zijn muziek zal laten horen, als de orgels van de hemel al hun diepe tonen zullen laten klinken, dan zullen we vragen: ‘Wat was dat voor een liefelijke klank, die zich met de rest vermengde?’ Iemand zal zeggen: ‘Dat was een geknakt riet.’ Maria Magdalena’s stem zal in de hemel lieflijker en vloeiender klinker dan die van ieder ander, stel ik me voor. En als de stem van die arme dief, die zei: ‘Heere, denk aan mij’ (Luk. 23:42) een diepe bas is, dan is die zachter van toon en lieflijker dan de stem van ieder ander. Hij had immers veel lief omdat hem veel vergeven was. (Luk. 7:47)

			Dit riet kan toch nog van dienst zijn. Zeg niet dat u nergens goed voor bent. U zult toch in de hemel boven zingen. Zeg niet dat u waardeloos bent. Uiteindelijk zult u voor de troon staan in het gezelschap van hen die in het bloed gewassen zijn en u zult Gods lof zingen.

			Ja, de walmende vlaspit ook. Wat voor goed kan die nog doen? Dat zal ik u snel vertellen. Ergens in die vlaspit is nog een vonkje. Het is bijna uit, maar een vonkje is er nog overgebleven. Zie die grasvlakte in brand staan! Ziet u hoe de vlammen aan komen vliegen? Ziet u hoe stroom na stroom heet vuur de vlakte overspoelt totdat het hele continent verbrand en verschroeid is, totdat de hemel rood kleurt van de vlammen? Het zwarte gezicht van de late nacht is door de branden getekend en de sterren lijken bang te zijn voor de brand. Hoe is die massa in brand gestoken? Door een stukje van een walmende vlaspit dat een reiziger heeft laten vallen; door de zachte wind is het aangewakkerd tot de hele vlakte vlam vatte.

			Zo kan één arm, één onwetend, één zwak mens, zelfs een mens die teruggevallen is, het middel zijn om een heel volk te bekeren. Wie weet of u die nu niets bent niet nuttiger kunt zijn dan degenen onder ons die beter tegenover God lijken te staan omdat zij meer gaven en talenten hebben? God kan maken dat een vonk de wereld in brand zet. Hij kan een heel volk laten aansteken door de vonk uit een arm biddend mens. U kunt toch nog nuttig zijn.

			Heb daarom goede hoop. Mos groeit op grafstenen, de klimop klampt zich vast aan een vermolmde pilaar, de maretak groeit op een dode tak. Zo zullen ook uit een walmende vlaspit en uit geknakt riet genade, vroomheid, deugd, heiligheid en goedheid voortkomen.

			II. Geliefde vrienden, zo heb ik dan geprobeerd het soort mensen te ontdekken voor wie deze tekst bedoeld is. Ik heb u iets van de broosheid van stervelingen laten zien. Nu wil ik een stap hoger stijgen, naar goddelijk erbarmen. ‘Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven.’

			Merk op wat er als eerste van alles gezegd wordt en laat mij u dan vertellen dat Jezus Christus veel meer bedoelt dan wat Hij zegt. Allereerst: wat zegt Hij? Hij zegt duidelijk genoeg dat Hij het geknakte riet niet zal breken. Ik heb een geknakt riet voor me, een arm kind van God met een diep besef van zonde. Het lijkt wel of de zweep van de wet nooit zal stoppen. Het gaat maar door, klap na klap na klap. Hoewel u zegt: ‘Heere, laat het stoppen en geef me een klein beetje rust’, komt die wrede riem nog steeds naar beneden. Klap, klap, klap. U voelt uw zonden. Ik weet wel wat u deze morgen zegt: ‘Als God dit nog even door laat gaan, zal mijn hart breken. Ik zal in wanhoop vergaan, ik ben bijna helemaal radeloos door mijn zonden. Als ik ’s nachts neerlig, kan ik niet slapen. Het lijkt alsof er geesten in de kamer zijn, geesten van mijn zonden. Als ik midden in de nacht wakker word, zie ik de zwarte vorm van de dood naar mij staren en zeggen: ‘U bent mijn prooi, u zal ik hebben’, terwijl de hel daarachter lijkt te branden.

			Arm, geknakt riet, Hij zal u niet breken. De overtuiging zal te sterk worden en zal groot genoeg worden om u te smelten en om te maken dat u naar Jezus’ voeten toe gaat. Maar ze zal niet sterk genoeg zijn om uw hart zodanig te breken dat u zou sterven. U zult nooit tot wanhoop gedreven worden, maar u zult verlost worden. U zult uit het vuur komen, arm geknakt riet, en u zult niet gebroken worden.

			Zo is hier ook iemand die teruggevallen is vanmorgen. Hij is als een walmende vlaspit. Jaren geleden had u zo’n blijdschap in de wegen van de Heere en zulke vreugde in Zijn dienst, dat u zei: ‘Daar wil ik voor altijd blijven.’

			Wat genoot ik toen van vredige uren!
Wat is de herinnering eraan liefelijk!
Maar zij hebben een pijnlijke leegte achtergelaten,
die de wereld nooit kan vervullen.

			U walmt en u denkt dat God u zal uitdoven. Als ik een arminiaan was, zou ik u vertellen dat Hij dat zou doen. Maar omdat ik in de Bijbel geloof en in niets anders, vertel ik u dat Hij u niet zal doven. Hoewel u walmt, zult u niet sterven. Wat uw misdaad ook geweest is, de Heere zegt: ‘Komt terug, afvallige mensenkinderen, want Ik zal u genadig zijn.’ Hij zal u niet verwerpen, arm Efraïm. Keer slechts terug naar Hem, Hij zal u niet verachten, ook al heeft u zichzelf in slijk en vuil gedompeld, ook al bent u van uw hoofd tot uw voeten met vuil bedekt. Kom terug, arme verkwister, kom terug, kom terug! Uw Vader roept u. Luister, arm mens die teruggevallen is, kom onmiddellijk terug naar Hem Wiens armen bereid zijn om u te ontvangen. Hier wordt gezegd dat Hij niet zal uitdoven, Hij zal niet breken.

			Maar er zit hier meer in verborgen dan wij op het eerste gezicht zien. Als Jezus zegt dat Hij niet zal breken, bedoelt Hij meer dan dat. Hij bedoelt: ‘Ik zal dat arme geknakte riet nemen. Ik zal het stevig vastplanten bij de wateren van de rivier en, allergrootst wonder, Ik zal maken dat hij tot een boom uitgroeit wiens blad niet zal verwelken. Ik zal hem elk moment water geven, Ik zal erover waken. Er zullen hemelse vruchten aan komen. Ik zal de roofvogels bij hem vandaan houden, maar de vogels van de hemel, de lieflijke zangers uit het paradijs zullen hun verblijf tussen zijn takken maken.’

			Als Hij zegt dat Hij het geknakte riet niet zal breken, bedoelt Hij meer. Hij bedoelt dat Hij wil verzorgen, dat Hij wil helpen, wil versterken, wil ondersteunen en verheerlijken en dat Hij Zijn werk aan hem zal volbrengen en hem voor altijd heerlijk maken zal. Als Hij tegen hem die teruggevallen is, zegt dat Hij hem niet zal uitdoven, dan bedoelt Hij meer dan dat. Hij bedoelt dat Hij hem zal aanwakkeren tot een vlam.

			Ik weet zeker dat sommigen van u wel eens uit de kerk naar huis gegaan zijn en daar hebben ontdekt dat het vuur in de kachel bijna was uitgegaan. Ik weet hoe u daarmee omgaat. U blaast zachtjes tegen die ene vonk, als er nog één is. Om niet te hard te blazen, houdt u uw vingers ervoor. Als u alleen was en maar één lucifer had, of maar één vonk in de tondeldoos, wat zou u dan zachtjes blazen!

			Zo gaat Jezus Christus ook om met u die teruggevallen bent. Hij maakt u niet uit, Hij blaast zachtjes. Hij zegt: ‘Ik zal u niet doven.’ Hij bedoelt: ‘Ik zal heel teder zijn, heel behoedzaam, heel voorzichtig.’ Hij zal er wat droog materiaal bij leggen. Zo zal die kleine vonk beetje bij beetje tot een vlam worden en naar de hemel oplaaien. Groot zal het vuur ervan zijn.

			Nu wil ik deze morgen één of twee dingen tot de kleingelovigen zeggen. De kleine kinderen van God die hier geknakte riet of walmende vlaspit worden genoemd, zijn net zozeer gered als de grote heiligen van God. Deze gedachte wil ik voor een moment uitwerken en dan zal ik afsluiten met het derde punt.

			De heiligen van God die geknakt riet of walmende vlaspit worden genoemd, zijn evenzeer gered als degenen die machtig voor hun Meester zijn en groot in kracht. Dit om verschillende redenen. Allereerst is de kleine heilige net zo goed Gods uitverkorene als de grote heilige. Als God Zijn volk uitkiest, kiest Hij hen allemaal en in één keer. Hij verkiest de een net zo goed als de ander. Als ik een bepaald aantal dingen uitkies, kan het ene ding minder waard zijn dan de rest, maar het ene is net zo goed uitgekozen als het ander. Zo zijn mevrouw Vreesachtig en juffrouw Moedeloos net zo goed uitverkoren als Groothart of als de oude Vader Eerlijk.

			Opnieuw: de kleinen zijn samen met de groten verlost. De zwakke heiligen kosten Christus net zo veel lijden als de sterken. Het allerkleinste kind van God zou niet met minder dan met Jezus’ kostbare bloed vrijgekocht kunnen worden en het grootste kind van God kostte Hem niet meer. Paulus kostte niets meer dan Benjamin.

			Ik weet zeker dat dit zo is, want ik lees in de Bijbel: ‘Er is geen onderscheid.’ (Rom. 3:22) Bovendien was het zo dat iedereen een sjekel betaalde, toen men vroeger kwam om het geld voor hun verzoening te betalen. (Ex. 30:15) Dezelfde prijs werd zowel voor de een als voor de ander betaald.

			Wel dan, klein kind van God, neem die gedachte op in uw ziel. U ziet dat sommige mensen heel belangrijk zijn voor de zaak van Christus. Het is heel goed dat zij dat zijn, maar zij kosten Jezus geen cent meer dan u. Hij betaalde voor u dezelfde prijs als voor hen. Bedenk opnieuw dat u net zo goed een kind van God bent als de grootste heilige.

			Sommigen van u hebben misschien vijf of zes kinderen. Een van die kinderen is misschien heel groot en knap van uiterlijk. Bovendien heeft het ook nog de gave van een groot verstand. U heeft nog een kind dat de kleinste is van het gezin. Misschien heeft het maar weinig verstand en inzicht. Maar wie van de twee is het meest uw kind? ‘Het meest?’ zegt u, ‘allebei zijn het mijn kinderen, zeker wel, de een net zo goed als de ander.’

			Lieve vrienden, zo kunt u ook wel weinig onderwijs gekregen hebben, u kunt over de goddelijke dingen wel veel in het duister tasten. Wellicht ziet u slechts ‘de mensen als bomen rondlopen.’ (Mark. 8:24) U bent echter net zozeer Gods kinderen als degenen die tot de maat van de grootte van Christus gegroeid zijn. (vgl. Ef. 4:13)

			Herinner u dan ook, arme beproefde heilige, dat u evenzeer gerechtvaardigd bent als elk ander kind van God. Ik weet dat ik volkomen gerechtvaardigd ben.

			Zijn bloed en gerechtigheid
zijn mijn schoonheid, mijn heerlijke kleding.
Ik wil geen andere kleding
dan Jezus’ werk alleen en Zijn geschonken gerechtigheid.

			Het stoutmoedigste kind van God wil niet meer dan dat, en ik, die de ‘allerminste van alle heiligen’ (Ef. 3:8) ben, zal met niets minder tevreden zijn en ik zal ook niet minder hebben. Gereed-tot-hinken, u bent net zo goed gerechtvaardigd als Paulus, Petrus, Johannes de Doper of de meest verheven heilige in de hemel. Daarin is geen onderscheid. Ja, ik schep moed en vind daar vreugde in!

			En dan nog iets. Wanneer u verloren zou gaan, zou Gods eer net zo zeer aangetast zijn als wanneer de allergrootste heilige verloren zou gaan. Ik las eens in een oud boek iets opmerkelijks over het feit dat Gods kinderen en volk een deel van Christus zijn en dat zij met Hem verenigd zijn. De schrijver zegt: ‘Een vader zit in zijn kamer en er komt een vreemdeling binnen. De vreemdeling neemt het kind op zijn knie en het kind heeft een zere vinger. Dus zegt hij: ‘Kind, je hebt een zere vinger?’ ‘Ja!’ ‘Wel, laat mij die vinger eraf halen en jou een gouden vinger geven!’ Het kind kijkt hem aan en zegt: ‘Ik ga niet meer naar die man toe, want hij praat over het eraf halen van mijn vinger. Ik houd van mijn eigen vinger en ik wil daar geen gouden vinger voor in de plaats.’

			Zo zegt de heilige: ‘Ik ben een van de leden van Christus, maar ik ben als een zere vinger. Hij zal mij eraf halen en een gouden vinger voor mij in de plaats doen.’ ‘Nee’, zegt Christus, ‘nee, nee. Er kan geen van mijn leden weggenomen worden. Als de vinger pijnlijk is, zal Ik hem verbinden. Ik zal hem versterken.’

			Christus kan geen woord verdragen over het afhakken van Zijn leden. Als Christus een van Zijn leden zou verliezen, zou Hij niet langer een volkomen Christus zijn. Als de minste van Zijn kinderen zou worden weggeworpen, zou Christus een deel van Zijn volheid missen. Ja, Christus zou zonder Zijn kerk onvolkomen zijn.

			Als een van Zijn kinderen verloren zou moeten gaan, zou het nog beter zijn als dat een groot kind was dan een klein. Als een kleine verloren zou gaan, zou satan zeggen: ‘U redt de groten, want zij hebben kracht en kunnen zichzelf helpen, maar die kleine had geen kracht, U kon hem niet redden.’ U weet wat de satan zou zeggen, maar God zou de mond van satan sluiten door te verklaren: ‘Zij zijn allemaal hier, satan, ondanks uw kwaadwilligheid zijn zij allemaal hier. Allemaal zijn ze veilig. Lig nu voor altijd neer in uw krocht en wees voor eeuwig in ketenen gebonden en brand in het vuur!’ Zo zal hij de eeuwige straf ondergaan, maar geen kind van God zal die ooit ondergaan.

			Nog één gedachte en dit punt is afgerond. De redding van de grote heiligen hangt vaak af van de redding van de kleine heiligen. Begrijpt u dat? U weet dat mijn redding en de redding van elk kind van God heel afhankelijk is van de bekering van iemand anders, als we naar een tweede oorzaak kijken. Stel dat uw moeder het middel tot uw bekering is, dan zou u menselijk gesproken zeggen dat uw bekering afhankelijk is van de hare. Omdat zij bekeerd was, maakte dat haar tot instrument om u binnen te brengen. Zo gebeurt het vaak dat de redding van Gods machtigste dienaren afhankelijk is van de bekering van de kleine.

			Er is een arme moeder. Niemand weet iets van haar. Zij gaat naar het huis van God. Haar naam staat niet in de krant en wordt nergens genoemd. Zij onderwijst haar kind en voedt hem op in de vreze des Heeren. Ze bidt voor die jongen, ze worstelt met God en haar tranen en gebeden vermengen zich met elkaar. De jongen groeit op. Wat is hij? Een zendeling, een William Knibb, een Moffat, een Williams. U hoort niets meer over de moeder. Maar als de moeder niet gered was, waar zou die jongen dan gebleven zijn?

			Laat dit de kleine heiligen bemoedigen. Moge u er vreugde in vinden dat Hij u verzorgt en u koestert, hoewel u op een geknakt riet en een walmende vlaspit lijkt.

			III. Nu ter afsluiting: de overwinning is zeker. ‘Totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning.’

			Overwinning! In dat woord zit iets moois. De dood van Sir John Moore in de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog was heel ontroerend. Hij viel toen de overwinning nabij was. Hoe droevig zijn lot ook was, ik twijfel er niet aan dat zijn ogen glansden en oplichtten bij de roep van de overwinning. Zo veronderstel ik ook dat Wolfe een waarheid uitsprak toen hij zei: ‘Ik sterf gelukkig’, omdat hij even daarvoor de kreet: ‘Ze slaan op de vlucht, ze slaan op de vlucht’, gehoord had.

			Ik weet dat de overwinning, zelfs in die slechte betekenis ― want ik kijk niet naar de aardse overwinningen alsof zij van enige waarde zijn ― de soldaat moet hebben bemoedigd. Maar wat is een heilige bemoedigd als hij weet dat de overwinning de zijne is! Ik zal heel mijn leven vechten, maar ik zal ‘vici3’ op mijn schild schrijven. Ik zal ‘meer dan overwinnaar zijn door Hem Die mij liefhad.’ (Rom. 8:37) Elke zwakke heilige zal op die dag overwinnen. Elk mens met krukken, elke lamme, ieder die vol ongerechtigheid is, vol droefheid, ziekte en zwakte zal de overwinning behalen. ‘Zij zullen terugkeren en met gejuich in Sion komen’ (Jes. 51:11), zowel de blinde, de lamme, de kreupele als de zwangere. (vgl. Jer. 31:8) Zo zegt de Schrift het. Niemand zal achtergelaten worden, maar Hij zal ‘het oordeel uitvoeren tot overwinning.’ 

			Overwinning! Overwinning! Dit is het lot van elke christen. Hij zal door de Naam van zijn dierbare Verlosser de overwinning behalen.

			Nu nog een woord over deze overwinning. Ik spreek allereerst tot mannen en vrouwen die op leeftijd zijn. Geliefde broeders en zusters, ik weet dat u vaak lijkt op een geknakt riet. De komende gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit en de dood werpt de schaduw van de ouderdom op u. U voelt dat de sprinkhaan een last is, u voelt dat u vol zwakte en bederf bent. Uw gestel blijft nauwelijks overeind.

			Hier vindt u een bijzondere belofte: ‘Het geknakte riet zal Hij niet breken.’ ‘Ik zal u sterken.’ (Jes. 41:10) ‘Als uw hart en uw lichaam bezwijkt, zal Ik de rots van uw hart en voor eeuwig uw deel zijn.’ (vgl. Ps. 73:26)

			Zelfs tot in de ouderdom zal aan heel Mijn volk 
Mijn soevereine, eeuwige, onveranderlijke liefde blijken.
Als het grijze haar hun tempel versiert,
zullen zij nog steeds als lammeren aan Mijn borst gedragen worden.

			U die wankelt op uw stok, voorovergebogen, slap, zwak en bleek, vrees het laatste uur niet. Uw laatste uur zal uw beste zijn. Uw laatste dag zal u een vervulling geven waarnaar met een vroom gemoed verlangd moet worden. Hoe zwak u ook bent, God zal de beproeving naar uw zwakte temperen. Hij zal uw pijn verminderen als uw kracht minder is. Maar u zult in de hemel zingen: ‘Overwinning! Overwinning! Overwinning!’

			Er zijn sommigen van ons die wel met u van plaats wilden verwisselen. Zo dicht bij de hemel te zijn, zo dicht bij huis! Ondanks al uw ongerechtigheden zijn uw grijze haren een erekroon voor u, want u bent dicht bij het einde en daarbij ook op de weg van de gerechtigheid.

			Een woord voor u, mensen van middelbare leeftijd, strijdend in de ruwe storm van dit leven. U bent vaak als een geknakt riet, uw godsdienst wordt door uw wereldlijke roeping zo belemmerd, zozeer bedekt door het dagelijkse rumoer van werk, werk, werk. U lijkt wel een walmende vlaspit. Dat is alles wat u doen kunt om uw God te dienen en u kunt niet zeggen dat u zowel vurig van geest als ijverig in uw werk bent. (vgl. Rom. 12:11) Zakenman, u die zwoegt en strijdt in deze wereld, Hij zal u niet doven als u als een walmende vlaspit bent. Hij zal u niet breken als u als een geknakt riet bent, maar zal u verlossen uit al uw moeilijkheden. U zult door de zee van het leven zwemmen en zult op de blijde kust van de hemel staan, zingend: ‘Overwinning!’ ‘Door Hem Die u liefgehad heeft.’ (vgl. Rom. 8:37)

			Jongedames en –heren! Ik spreek tot jullie en heb het recht dat te doen. Jullie en ik weten dikwijls wat een geknakt riet is als de hand van God onze oprechte hoop vernietigt. Wij zijn vol van onbezonnenheid en ontsporing. Alleen de roede van de beproeving kan de dwaasheid uit ons verdrijven, want die dragen we in grote mate met ons mee.

			Glibberig zijn de paden van de jeugd en gevaarlijk zijn de wegen van de jongeren, maar God zal ons niet breken of vernietigen. Mensen vragen ons in hun overbezorgdheid om nooit een stap te zetten opdat we niet zouden vallen. Maar God vraagt ons om te gaan en om onze voeten licht te maken als die van een hinde, zodat wij de hoge plaatsen mogen betreden. (Ps. 18:34) Dien God vroeg, geef je hart aan Hem en Hij zal je nooit verwerpen, maar zal je verzorgen en koesteren.

			Laat mij niet eindigen zonder een woord tegen de kleine kinderen te zeggen. Jullie hebben over Jezus gehoord. Hij zegt tegen je: ‘Het geknakte riet zal Ik niet breken, de walmende vlaspit zal Ik niet doven.’ Ik denk dat er vele kleine babbelaars van nog geen zes zijn die de Zaligmaker kennen. Ik veracht de kinderlijke vroomheid nooit. Ik houd ervan. Ik heb kleine kinderen over geheimenissen horen spreken die mensen met grijs haar niet kenden. 

			Jullie, kleine kinderen die opgevoed zijn op de zondagsschool en die de Naam van de Zaligmaker liefhebben, wees niet bang als anderen zeggen dat je te ver vooruitgrijpt. Blijf steeds van Christus houden.

			De liefderijke Jezus, nederig en mild,
wil nog steeds naar een kind omkijken,
medelijden hebben met je bescheidenheid
en je tot Hem laten komen.

			Hij zal je niet verwerpen, want de walmende vlaspit zal Hij niet doven en het geknakte riet zal Hij niet verbreken.

			Amen.

			Het verlangen van de ziel in geestelijke duisternis

			‘Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht.’
(Jesaja 26:9)

			De nacht lijkt de tijd te zijn die in het bijzonder geschikt is voor godsvrucht. De stemmige stilte van de nacht helpt om de geest te bevrijden van het voortdurende rumoer dat de zorgen van de wereld om hem heen veroorzaken. De sterren die uit de hemel op ons neerkijken, schijnen op zo’n manier alsof zij ons willen optrekken naar God. Ik weet niet wat de stemmigheid van middernacht op u voor uitwerking heeft, maar toen ik alleen had gezeten terwijl ik nadacht over de grote God en het machtige universum, besefte ik dat ik Hem daadwerkelijk aanbidden kon, want de nacht leek zich als een voor een aanbidding bestemde tempel naar alle kanten uit te spreiden, terwijl de maan als een hogepriester tussen de sterren, de aanbidders, rondwandelde.

			Zelf deed ik mee in het stille lied dat zij voor God zongen: ‘Groot bent U, God! Groot zijn Uw werken! Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?’ (Ps. 8:4, 5)

			Ik heb ontdekt dat dit besef van de kracht van de nacht niet alleen werkt in godsdienstige mensen, maar er is ook een zekere dichter, van wie ik het karakter wellicht nauwelijks genoeg kan afkeuren, een man die heel ver verwijderd is van het begrijpen van ware godsdienst, iemand die ik naar ik veronderstel wel terecht als een ongelovige en een libertijn van de ergste soort mag bestempelen. Toch zegt hij in een van zijn gedichten over de nacht:

			’t Is middernacht: op het duister van de bergen,
schijnt de koude, ronde maan diep omlaag.
Blauw rollen de wateren, blauw is de lucht
uitgespreid als een oceaan die in de hoogte hangt,
bezaaid met die eilanden van licht
zo wild, geestelijk lichtend.
Was er ooit iemand die naar hun schijnsel staarde
en zich weer naar de aarde keerde zonder te klagen
of zonder zich vleugels te wensen om weg te vliegen
en zich te mengen onder hun eeuwige stralen? 4

			Zelfs bij de meest ongelovige persoon, een mens die het verst van een geestelijke gedachte verwijderd is, lijkt er kracht van de grootte en de stilte van de nacht uit te gaan die hem naar God toetrekt. Ik denk dat velen van ons net als David kunnen zeggen: ‘Ik heb voortdurend aan U gedacht. Ik heb over Uw Naam gepeinsd in nachtwaken. Met verlangen heb ik naar U verlangd in de nacht.’ (vgl. Ps. 63:6)

			Maar ik zal die gedachte helemaal achter ons laten. Ik zal helemaal niet spreken over de natuurlijke nacht, hoewel er heel veel ruimte voor poëtische gedachten en uitdrukkingen te vinden zou zijn. Ik zal mijzelf richten tot twee soorten mensen en zal proberen te laten zien wat volgens mij de bedoeling van de tekst is. Moge God het voor u beiden nuttig maken.

			Allereerst zal ik tot bekrachtigde christenen spreken. Vanuit deze tekst zal ik een of twee opmerkingen maken die op hun toestand betrekking hebben als zij in duisternis verkeren. In de tweede plaats zal ik tot de pas ontwaakte mensen spreken. Ik zal proberen te ontdekken of er sommigen van hen zijn die kunnen zeggen: ‘Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht.’

			I. Ik ga nu deze tekst richten tot de wat meer bekrachtigde gelovige.

			1. Het eerste dat ik eruit zal afleiden, is een waarheid waarvan ik zeker weet dat deze gelovige haar graag erkent. Het is deze: de christen wandelt niet altijd onder een helder schijnende zon, hij kent tijden van duisternis en van licht.

			Het is waar, er staat in Gods Woord geschreven: ‘Haar wegen zijn lieflijke wegen, al haar paden zijn vrede.’ (Spr. 3:17) Het is een grote waarheid dat godsdienst, de ware godsdienst van de levende God, erop berekend is om een mens hier beneden geluk en daarboven de zaligheid te geven. Maar hoewel ‘het pad van rechtvaardigen als een schijnend licht is dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden’ (Spr. 4:18), leert de ervaring ons dat dit licht toch soms verduisterd is. Op bepaalde tijden bedekken wolken en duisternis de zon. Dan ziet hij geen helder schijnend daglicht, maar wandelt hij in duisternis en ziet geen licht.

			Nu zijn er velen die voor een korte tijd vreugde vinden in Gods tegenwoordigheid. Zij hebben zich gekoesterd in de zonneschijn die het God behaagd heeft om hun in de eerste perioden van hun christelijke loopbaan te geven. Zij hebben in de ‘grazige weiden’ gelopen bij de oever van de ‘stille wateren.’ (Ps. 23:2)

			Plotseling, in een maand of twee, ontdekken ze dat de heerlijke lucht bewolkt is. In plaats van de ‘grazige weiden’ moeten zij de zanderige woestijn betreden. In plaats van de ‘stille wateren’ ontdekken ze stromen die brak smaken en bitter zijn voor hun geest. Ze zeggen: ‘Zeker, als ik een kind van God was, zou dit niet gebeuren.’

			Zeg dat toch niet, u die in de duisternis wandelt. De beste onder Gods heiligen maken hun nacht mee. De meest geliefden onder Zijn kinderen moeten door een woeste wildernis wandelen. Er is geen christen die voortdurend geluk genoten heeft, er is geen gelovige die altijd een lied van blijdschap kan zingen. Niet elke leeuwerik kan altijd zingen en niet elke ster kan altijd gezien worden en niet elke christen is altijd gelukkig.

			Misschien gaf de Koning van de heiligen u een tijd van grote vreugde omdat u een onbehouwen rekruut was en omdat Hij u niet in het zwaarste gedeelte van de strijd wilde plaatsen toen u nog maar net dienst in Zijn leger had genomen. U was een teer plantje en Hij verzorgde u in een broeikas totdat u slecht weer kon verdragen. U was een jong kind, en daarom wikkelde Hij u in bont en kleedde Hij u in de zachtste mantel.

			Nu bent u echter sterk geworden en is de zaak anders. Vakantie in Capua5 past Romeinse soldaten niet en vakantie hoort ook niet bij christenen. Wij hebben wolken en duisternis nodig om ons geloof te oefenen, om de onafhankelijkheid af te leren en om te maken dat we meer op Christus vertrouwen en minder op bewijs, minder op ervaring, minder op gemoedstoestanden en gevoelens. De besten onder Gods kinderen maken de nacht mee. Ik herhaal dat maar opnieuw, om hen te troosten die lijden aan een neerslachtige geest.

			Soms is het nacht over de hele kerk tegelijk. Ik vrees dat we nu zo’n nacht hebben. Er zijn tijden waarin Sion zich onder een wolk bevindt, waarin al het fijne goud dof wordt en de heerlijkheid Sion verlaat. Er zijn tijden waarin we de heldere prediking van het Woord niet horen, waarin de leerstukken achtergehouden worden en de heerlijkheid van de Heere God van Jakob duister is, tijden waarin Zijn Naam niet geprezen wordt en de tradities van de mensen onderwezen worden in plaats van de ingevingen van de Heilige Geest. Zo’n tijd is het als de hele kerk in duisternis is.

			Natuurlijk deelt elke christen daarin. Hij gaat rond, huilt en roept: ‘O, God, hoe lang zal het arme Sion terneergeslagen zijn? Hoe lang zullen zijn herders zijn als ‘stomme honden, die niet kunnen blaffen’? (Jes. 56:10) Zullen zijn wakers altijd blind zijn? Zal de zilveren trompet niet meer klinken? Zal de stem van het Evangelie niet meer in zijn straten gehoord worden?’

			Ja, er bestaat zoiets als tijden van duisternis over de hele kerk! God geve dat wij er niet opnieuw een mee hoeven te maken, maar dat vanaf deze periode de zon op mag gaan om nooit meer onder te gaan, totdat het schitterende licht zich van de ene pool tot de andere verspreid heeft!

			Op een andere keer komt deze duisternis over de ziel van de christen voort uit tijdelijke beproevingen. Hij kan een tegenslag hebben gehad, zoals dat genoemd wordt. Er is iets verkeerd gegaan in zijn zaak of een vijand heeft iets met hem uitgehaald. De dood heeft een lievelingskind neergeveld; een sterfgeval heeft zijn liefste van zijn boezem weggerukt; de oogst is mislukt; de wind weigert zijn schip naar huis te zenden; een boot loopt tegen een rotsen een andere vergaat. Alles gaat slecht met hem en net als die heer die mij van de week opzocht, mag hij wel zeggen: ‘Meneer, toen ik nog een werelds mens was, ging het veel voorspoediger met mij dan sinds ik christen ben. Want sinds die tijd lijkt alles wel verkeerd met me te gaan.’ Hij zei: ‘Ik dacht dat godsdienst zowel de belofte van dit leven als van het toekomende leven had.’ (vgl. 1 Tim. 4:8) Ik zei hem: ‘Ja, dat heeft ze, en zo is het uiteindelijk ook.’ Hij moest zich echter weer opnieuw realiseren dat er een grote erfenis was, die Christus aan Zijn volk nagelaten heeft. Ik was blij dat ook hij daarin ging delen: ‘In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ (Joh. 16:33)

			Ja, u kunt hier verontrust over zijn. U kunt wel zeggen: ‘Kijk eens naar die en die. Kijk eens hoe hij zichzelf als een groene boom bij een kreek uitspreidt. Hij is een afperser en een slechte man. Toch gaat alles wat hij doet voorspoedig.’ U kunt zelfs kijken naar zijn dood en zeggen: ‘Tot aan hun dood zijn er geen boeien. Zij verkeren niet in moeiten, zoals andere stervelingen, en worden niet gekweld met andere mensen.’ (Ps. 73:4, 6)

			Geliefden! U bent deze morgen in Gods heiligdom gekomen en nu zult u hun einde verstaan. God heeft hen op gladde plaatsen gezet, maar Hij laat hen in verwoesting vallen. (Ps. 73:17, 18, Eng. vert.) Het is beter om als christen dagen van verdriet mee te maken dan als werelds mens dagen van vrolijkheid. Het is beter om verdriet te hebben als christen dan om vreugde te hebben als werelds mens. Het is gelukkiger om net als Paulus in een kerker te zitten dan om te regeren net als Achab. Het is beter om een kind van God in armoede te zijn dan een kind van de satan in rijkdom.

			Als dit uw verzoeking is, schep dan moed, u die terneergeslagen van geest bent! Denk eraan dat vele heiligen hetzelfde meegemaakt hebben. De beste en meest uitnemende gelovigen hebben de nacht meegemaakt.

			Iemand anders zegt: ‘Maar u heeft mijn nacht niet beschreven, meneer. Ik heb niet veel tegenslag in zaken. Ik zou er ook niet om geven als dat wel zo was. Maar in mijn geest is het nacht.’ ‘Meneer’, zegt iemand, ‘ik heb nu geen enkel bewijs dat ik een christen ben. Ik was een kind van God, dat weet ik. Maar iets zegt me dat ik nu niet meer bij de Zijnen hoor. Er was een tijd dat ik mezelf ermee vleide dat ik iets van godvrezendheid en van God wist. Maar nu twijfel ik eraan of ik er wel enigszins deel aan heb. Satan suggereert dat ik in eeuwige vlammen moet wonen. Ik zie geen hoop voor mezelf. Ik ben bang dat ik een huichelaar ben. Ik denk dat ik indruk wilde maken op de kerk en ook op mijzelf. Ik ben bang dat ik niet bij de Zijnen hoor. Als ik Gods Heilige Schrift doorblader, is er geen belofte. Als ik bij mijzelf naar binnen kijk, staat het verderf inktzwart voor me. Terwijl anderen mij aanbevelen, beschuldig ik mezelf van alle mogelijke zonde en verderf. Ik heb nooit gedacht dat ik ook maar half zo slecht was. Ik ben bang dat er geen werk van genade in mijn hart geweest kan zijn. Anders zou ik niet zoveel bedorven fantasieën, vuile verlangens en harde gedachten over God hebben, zoveel trots, zoveel zelfzucht en eigenwilligheid. Ik ben bang dat ik niet tot de Zijnen behoor.’

			Wel, dat u dat kunt zeggen is nu net de reden waarom u een van de Zijnen bent, want Gods kinderen gaan door de nacht. Zij kennen nachten van beproeving. Ik houd ervan om een mens zo te horen spreken. Ik zou niet willen dat hij dat altijd deed. Hij hoort bij tijden ‘vast te staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft.’ (Gal. 5:1) Maar ik weet dat de geest geregeld aangegrepen wordt door gebondenheid.

			U zegt echter: ‘Er lijdt zeker niemand op zo’n manier behalve ik.’ Ik belijd dat ik dat zelf voortdurend doe. Er zijn tijden waarop ik mijn uitverkiezing in Jezus Christus niet zou kunnen bewijzen, evenmin als mijn aanneming, hoewel ik mij erin verheug dat ik meestentijds kan roepen:

			Schuldig aan genade alleen
zing ik over de genade van het verbond.

			Toch weet ik in andere perioden zeker dat ik het laagst geplaatste lammetje uit Jezus’ kudde tienduizend keer verder gevorderd acht dan ikzelf ben. Als ik maar op de laagste bank in het Koninkrijk der hemelen zou mogen zitten en slechts zou weten dat ik daarbinnen was, zou ik alles wat ik had daarvoor inruilen.

			Ik geloof niet dat er ooit een christen bestaan heeft die niet zo nu en dan zijn aandeel aan Jezus betwijfelde. Als een mens zegt: ‘Ik twijfel nooit’, dan wordt het denk ik tijd dat wij aan hem gaan twijfelen. Dan is het tijd dat wij gaan zeggen: ‘Arme ziel, ik ben bang dat u uiteindelijk helemaal niet op de weg wandelt. Want als dat wel zo was, zou u zoveel zaken bij uzelf zien en zoveel meer heerlijkheid in Christus dan u verdient. U zou u zozeer over uzelf schamen dat u in ieder geval zou zeggen: ‘Het is te goed om waar te zijn.’

			2. Op deze manier is het eerste deel geheel door de ervaring bevestigd dat christenen heel geregeld de nacht meemaken.

			Maar het tweede is hier dat de godsdienst van een christen in de nacht haar kleur behouden zal. ‘Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht.’ Wat hebben we toch een heleboel pantoffelgodsdienst in deze wereld. De mensen volgen Christus als iedereen ‘Hosanna, hosanna!’ roept. De menigte zal zich om de Man heen verzamelen, dan zullen zij Hem met geweld meenemen en als de zon schijnt en de zachte wind blaast, zullen ze Hem koning maken. Zij zijn als de planten op de rotsgrond, die opkwamen en voor een korte tijd groen waren. Maar toen de zon met verzengende hitte opgekomen was, verkwijnden ze direct.

			Demas, meneer Wereldvriend en vele anderen zijn in gemakkelijke tijden heel vrome mensen. Als het dag is, zullen ze altijd met Christus meegaan en zolang de mode de godsdienst het twijfelachtige voordeel van zijn bescherming geeft, zullen ze in Zijn gezelschap blijven. Maar in de nacht zullen ze niet met Hem meegaan.

			Er zijn goederen waarvan je de kleur alleen bij daglicht kunt zien. Er zijn een heleboel mensen die het geloof belijden van wie je de kleur alleen bij daglicht kunt zien. Als ze in de nacht van moeilijkheden en vervolging zouden zijn, zou u ontdekken dat er heel weinig kleur aan hen was. Bij daglicht zijn ze goed, maar ’s nachts zijn ze slecht.

			Weet u echter niet, geliefden, dat de beste test van een christen de nacht is? Als de nachtegaal overdag zou zingen, als alle ganzen gakken, dan zou men hem geen betere muzikant vinden dan het winterkoninkje. Als hij alleen bij daglicht standvastig zou blijven, wanneer elke lafaard stoutmoedig is, wat zou een christen dan waard zijn? Dan zou zijn moed geen schoonheid hebben en zijn dapperheid geen glorie. Maar omdat hij ’s nachts kan zingen, kan zingen in moeite, kan zingen als hij haast tot wanhoop gedreven wordt, bewijst dat zijn oprechtheid. In de nacht heeft hij zijn heerlijkheid.

			De sterren zijn bij daglicht niet te zien, maar zij worden zichtbaar als de zon ondergegaan is. Er zijn heel veel christenen van wie in voorspoed de vroomheid niet al te vurig is, maar die vroomheid zal zichtbaar worden in tegenspoed. In sommigen van mijn broeders die hier nu aanwezig zijn, heb ik dat opgemerkt toen zij niet zo lang geleden in zware verzoeking waren. Ik had hen eerder nooit veel over Christus horen praten. Maar toen Gods hand hen van hun gemak beroofd had, herinner ik me dat ik hun godsdienst oneindig veel beter kon waarnemen. Niets kan onze godsdienst beter tevoorschijn brengen dan dat. Slijp de diamant een beetje, dan zul je hem zien glinsteren. Leg een christen eens moeite op en de manier waarop hij die verdraagt, zal bewijzen dat hij het ware zaad van Israël is.

			3. Een derde opmerking hieruit voor de bekrachtigde christen luidt: alles wat een christen in de nacht wil, is zijn God. ‘Met verlangen heb ik naar U verlangd in de nacht.’ Overdag zijn er naast zijn Heere vele dingen waarnaar een christen verlangt. Maar in de nacht wil hij niets anders dan zijn God. Tenzij het verklaard moet worden uit de bedorvenheid van onze geest, kan ik niet begrijpen hoe het komt dat wij, als alles goed gaat, onze genegenheid eerst op dit, dan weer op dat en dan weer op iets anders richten. Het verlangen dat zo onverzadigbaar is als de dood en zo diep als de hel is nooit voldaan. Wij zijn altijd bezig met iets te willen, altijd verlangen we iets dat nog verdergaat. Maar als u een christen in moeilijkheden brengt, zult u ontdekken dat hij dan geen goud wil, dat hij dan geen vleselijke eer wil. Dan wil hij zijn God.

			Ik veronderstel dat hij op een zeiler lijkt. Als hij rustig aan het zeilen is, houdt hij ervan mooi weer te hebben. Dan wil hij dit en dat om zich aan boord te vermaken. Maar als de wind opsteekt, is de haven alles waarnaar hij verlangt. Hij verlangt niet naar iets anders. De biscuits kunnen beschimmeld zijn, hij geeft er niet om. Het water kan brak zijn, maar hij geeft er niet om. Als het stormt, denkt hij daar niet aan. Hij denkt alleen maar aan de haven. Zo is het nu ook met de christen. Als hij rustig voortgaat, wil hij dit en dat gemak, hij verlangt naar deze positie of wil die of die promotie bereiken. Maar laat hem slechts twijfelen aan zijn aandeel aan Christus, laat hem eens wat zielenleed en moeite ondervinden zodat alles heel duister wordt. Dan is alles wat hij voelen zal dit: ‘Met verlangen heb ik naar U verlangd in de nacht.’

			Als een kind naar bed gebracht wordt, kan hij als het nog licht is daar liggen. Hij kan naar de bomen kijken en de sterren bewonderen die tevoorschijn komen. Maar als het donker wordt en het kind nog wakker is, dan roept hij om zijn vader of moeder. Niets anders kan hem meer bezighouden. Zo zal de christen bij daglicht ook overal naar kijken. Hij zal zijn ogen op dit pleziertje en op dat pleziertje richten. Wordt het echter donker, dan is het: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?’ (Ps. 22:2; vgl. Matt. 27:46; Mark. 15:34) Dan is het:

			Geef mij Christus of ik sterf;
deze dingen kunnen nooit voldoening geven.

			4. Maar nu nog één opmerking voordat ik mij niet meer tot de bekrachtigde heiligen richt. Er zijn tijden waarop heiligen niet meer kunnen doen dan verlangen. Wij hebben een groot aantal bewijzen van vroomheid. Sommige zijn uit de praktijk, andere uit de ondervinding, andere komen uit de leer. Hoe meer bewijzen een mens van zijn vroomheid heeft, hoe beter dit uiteraard is. Wij houden van een heleboel ondertekeningen om een daad meer gegrond te verklaren, als dat mogelijk is. Wij houden ervan om bezit te spreiden over een heleboel beleggingsfondsen, zodat het des te veiliger zal zijn. Zo houden we er ook van om veel bewijs te hebben. Vele getuigen zullen onze zaak voor het hof sterker maken dan maar een paar. Zo is het ook goed om vele getuigen te hebben om onze vroomheid te bevestigen.

			Maar er zijn tijden waarin een christen er niet één krijgen kan. Hij kan nauwelijks een getuige oproepen om voor zijn godvrezendheid te getuigen. Hij vraagt goede werken om te komen en voor hem te spreken. Maar er zal zo’n wolk van duisternis om hem heen zijn en zijn goede werken zullen zo zwart lijken, dat hij niet zal durven denken dat ze een bewijs geven. Hij zal zeggen: ‘Het is waar, ik hoop dat dit de goede vrucht is, ik hoop dat ik God gediend heb, maar ik durf deze werken niet als bewijs aan te voeren.’

			Hij zal de zekerheid verloren hebben en daarmee ook zijn vreugde in de gemeenschap met God. ‘Ik heb die gemeenschap met Hem gehad’, zal hij wellicht zeggen. Hij zal die gemeenschap naar voren roepen als bewijs. Maar hij heeft vergeten wat ze was en ze komt niet. Satan fluistert dat ze maar inbeelding was, en het armzalige bewijs van de gemeenschap met God is de mond gesnoerd, zodat het niet spreken kan.

			Er is echter één getuige van wie de mond zelden gesnoerd wordt, en dat is er een waarvan ik geloof dat het volk van God die altijd gebruiken kan, zelfs in de nacht. Dat is: ‘Ik heb naar U verlangd, Ik heb in de nacht naar U verlangd.’

			‘Ja, Heere, als ik dan misschien niet in U geloofd heb, dan heb ik toch naar U verlangd. Als ik mij niet aan Uw dienst toegewijd heb en aan Uw dienst toegewijd ben, dan weet ik toch nog één ding, en de duivel kan mij daar niet bij vandaan slaan: ik heb naar U verlangd. Dat weet ik. Ik heb ook naar U verlangd in de nacht, toen niemand mij zag, toen er moeilijkheden om mij heen waren.’

			Wel, geliefden, ik hoop dat er hier vanmorgen velen van u zijn die sterk in het geloof zijn. U wilt wat ik gezegd heb misschien niet meemaken. Ik zal u echter aanraden om deze hartversterking in te nemen. Als u die nu niet drinken wilt, doe haar dan in een medicijnflesje en draag dat met u mee totdat u het wel wil. U weet niet hoe lang het zal duren voordat u verzwakt bent. Zoals Groothart Christinne een fles wijn gaf om met zich mee te dragen zodat ze die kon drinken als ze vermoeid was, neemt u dit zo mee en lach niet om een arme verachte gelovige, omdat hij niet zo sterk is als u. U kunt dit zelf op een dag nodig hebben.

			Ik zeg u dat er tijden zijn waarin een christen in staat is om in een muizenhol te kruipen als hij maar naar de hemel mag, tijden waarin hij met genoegen alles zou wegwerpen om in de kleinste kier te kruipen en zo aan zijn angsten te ontsnappen. Dan lijkt het kleinste bewijs kostbaarder dan goud, dan is de laatste zonnestraal alle rijkdom van Peru waard. Dan is een druppel troost lieflijker dan dat een hemel vol troost op een ander moment kan zijn. U kunt in dezelfde situatie worden gebracht. Neem daarom dit gedeelte met u mee en houd het gereed. Houd het gereed om voor de troon op te pleiten: ‘Met verlangen heb ik naar U verlangd in de nacht.’

			II. Het tweede deel van mijn preek is bedoeld voor mensen die pas ontwaakt zijn. Zoals ik vier opmerkingen heb gericht tot bekrachtigde christenen, zo zal ik nu drie vragen proberen te beantwoorden aan hen die pas ontwaakt zijn.

			De eerste vraag die ze me zouden willen stellen, is deze: hoe weet ik dat mijn verlangens bewijzen van een werk van genade in mijn ziel zijn? Sommigen van u zouden kunnen zeggen: ‘Ik denk dat ik zo ver kan gaan als de tekst beschrijft. Ik heb naar God verlangd, ik weet dat ik ernaar verlangd heb om gered te worden. Ik heb ernaar verlangd om deel te hebben aan het bloed van Jezus, maar hoe weet ik dat dit verlangen door God gezonden is en hoe kan ik zeggen of het in bekering eindigen zal?’

			Luister dan naar mij terwijl ik één of twee toetsstenen zal geven.

			1. Allereerst kunt u zeggen of uw verlangens wel of niet bij God vandaan komen aan de hand van bestendigheid. Vele mensen die een vurige preek aanhoren, gaan naar huis met een heel sterk verlangen om gered te worden. Maar ze komen thuis en vergeten het. Ze zijn als een man die zijn gezicht in een spiegel ziet, weggaat en meteen vergeet wat voor soort mens hij is. (vgl. Jak. 1:23, 24) Hij komt terug. Nog eens gaan de pijlen recht door het hart van de vijand van de Koning. Hij gaat naar huis, maar alleen om de pijl eruit te halen, en zijn goedheid is zo bestendig als een morgenwolk. Als de vroege dauw verdwijnt ze.

			Is het zo ook met u? Heeft u op die manier verlangen gehad? Zal het werk van morgen het verlangen wegnemen? Wilt u vandaag Christus en zult u Hem morgen verachten? Dan ben ik bang dat uw verlangens niet van God zijn. Ze zijn niet meer dan de verlangens van een natuurlijk geweten dat ontwaakt is, niet meer dan louter de roerselen van de natuur. Zij zullen zover gaan als de menselijke natuur kan gaan, en niet verder.

			Maar als uw verlangen bestendig is, wees dan getroost. Hoe lang duurt het al? Heeft u de afgelopen maand naar Christus verlangd of de afgelopen drie of vier maanden? Heeft u Hem in gebed gezocht? Heeft u ontdekt dat u zowel op maandag als op zondag naar Christus verlangt? Verlangt u naar Hem in uw winkel, als een pauze tijdens het werk u dit toestaat? Zoekt u Hem in de nacht, in de plechtige eenzaamheid als de stem van een predikant uw oor niet bereikt, als de waarheid uw geweten niet neerslaat?

			Is het niet meer dan de koortsachtige blos van de tuberculose die op uw wangen gekomen is? Dat is niet het kenmerk van gezondheid.

			Of is het de werkelijke hitte van een oprecht verlangen, die een gezonde ziel kenmerkt? Verlangt u voortdurend naar God? Ik geef toe dat er zelfs in onze meer oprechte verlangens variaties mogelijk zijn, maar een bepaalde graad van bestendigheid is wezenlijk voor hun werkelijke waarde als het bewijs van een goddelijk werk.

			2. Verder kunt u door hun uitwerking gewaarworden of uw verlangens goed of slecht zijn. Sommige personen verlangen heel ernstig naar de hemel, maar zij verlangen er niet naar om de dronkenschap te verlaten. Ze verlangen ernaar gered te worden, maar zij houden niet genoeg van de zaligheid om hun winkel op zondagmorgen te sluiten of om hun tong te bedwingen en te stoppen met kwaadspreken over hun buren. Zij verlangen naar redding, maar zij verlangen er niet genoeg naar om doordeweeks af en toe te komen om het Evangelie te horen.

			U kunt de echtheid van uw verlangen afmeten aan de uitwerking ervan. Als uw verlangens u leiden tot het werkelijk ‘doen van werken die in overeenstemming zijn met de bekering’ (Hand. 26:20), dan komen ze van God. Wensen zijn niets, weet u, tot zij uitgevoerd worden. ‘Velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Strijd om in te gaan door de nauwe poort.’ (Luk. 13:24) Alleen zoeken is niet genoeg, er moet gestreden worden.

			Onze profeet deelt ons hier mee dat het verlangen waarmee hij naar God verlangde in de nacht, heel doeltreffend was. Want in het achtste vers verkondigt hij: ‘Ook in de weg van Uw oordelen, HEERE, hebben wij U verwacht.’ Dit verlangen zorgde ervoor dat ik op Uw oordelen wachtte.

			Hoe velen hoor ik er niet zeggen: ‘Ik wacht op God. Dat is alles wat ik doe. Hier lig ik bij het badwater Bethesda en een van deze dagen zal de engel komen en het badwater aanraken.’

			Stop! Hoe weet u dat u uzelf niet misleidt? Een vriend wacht op me voor de thee. Ik stap de kamer binnen. Er staat geen ketel op het vuur en er is geen hap eten voor me. ‘Meneer, we hebben op u gewacht.’ Maar er staat niets klaar in huis! Ik geloof hen niet, zij kunnen niet op me gewacht hebben, want dan zouden ze voorbereid zijn geweest. Wachten op God betekent altijd voorbereid zijn.

			Een mens zegt: ‘Ik wacht op God.’ Maar hij is helemaal niet klaar voor God. Hij houdt nog steeds vast aan dronkenschap. Zijn huis is nog steeds niet opgeruimd, hij is net zo werelds als voorheen. Hij wacht. Ja, maar wachten betekent voorbereid zijn. Iemand die niet voorbereid is, is niet aan het wachten. U wacht niet op de koets voordat u uw jas aandoet en uw hoed opzet en voordat u bij de deur naar buiten aan het kijken bent, klaar om weg te gaan.

			Geen mens hoort te zeggen: ‘Ik wacht op God.’ Nee geliefden, het is God Die over het algemeen op ons wacht, eerder dan dat iemand van ons op Hem wacht. Geen zondaar kan Hem voor zijn.

			De profeet wachtte echter ‘in de weg van Gods oordelen.’ Dat betekent: hij wachtte op de goede plaats. Hij wachtte in het huis van God, wachtte onder het geluid van het Evangelie. Toen liet dit verlangen hem zoeken. ‘Ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig.’ (Jes. 26:9) Dat leidde hem ertoe om God te zoeken.

			Die arme, betreurenswaardige verlangens van sommigen van u zijn nauwelijks goed te noemen. Een oude schrijver zegt: ‘De hel is geplaveid met goede voornemens.’ Ik wist niet dat daar enig plaveisel was, omdat de hel geen bodem heeft. Tegelijkertijd geloof ik echter dat de zijkanten van de afgrond rondom behangen zijn met goede voornemens. De mensen zullen zich door hun goede voornemens die ze eens gemaakt, maar nooit uitgevoerd hebben, gestoken en geprikt voelen. Het zijn kinderen die bij de geboorte gewurgd werden, verlangens die nooit tot levende daden gebracht zijn, verlangens die als champignons in de nacht opkomen en die als een zwam weggeveegd worden, als rook uit een schoorsteen die stopt zodra het vuur uit is. Broeders, als uw verlangens zo zijn, dan hebben ze geen praktische uitwerking en komen ze niet van God.

			Maar als uw verlangens u ertoe gebracht hebben om uw dronkenschap op te geven, u hebben overgehaald om uzelf uw gang naar het theater te ontzeggen, u genoodzaakt hebben om God met heel uw hart te zoeken, u ertoe gebracht hebben om de ene begeerte na de andere op te geven: wees dan getroost. U bent op de goede weg als uw verlangens een praktische uitwerking hebben.

			3. Verder kunt u deze verlangens duiden door de urgentie ervan. Ja, sommigen van u willen gered worden! Maar het moet volgende week op deze dag gebeuren. Als de Heilige Geest echter spreekt, zegt Hij: ‘Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet.’ (Ps. 95:7, 8) Het moet nu of nooit zijn. ‘Geef mij vandaag genade. Geef me vandaag barmhartigheid, geef me vandaag genezing.’ Sommigen van u hopen gered te worden voordat u sterft, voordat de kuil zich boven u sluit. U hoopt dat Jezus Christus in een van de komende jaren op u zal neerzien. U heeft niet vastgesteld hoeveel jaar het nog moet duren, veronderstel ik, maar het is altijd in een wazige toekomst ver weg. 

			Het oprechte verlangen is echter nu. Zegt de arme mens die op het schavot staat met een strop rond zijn nek: ‘Spreek me met een jaar vrij?’ Nee, hij is bang dat hij het volgende moment de eeuwigheid in geworpen wordt. Wie het gevaar dat hij loopt, voelt, zal roepen: ‘Nu!’ Wie Christus werkelijk wil, zal roepen: ‘Nu!’ Wie geestelijk ontwaakt is, zal het uitroepen: ‘Nu of nooit!’

			Wat?! Zondaar, past het om de zaligheid uit te stellen? Zegt uw hart u dat het langzamerhand wel goed komt? Wat?! Terwijl het vuur juist door de planken van uw kleine kamer komt? Wat! Terwijl het schip op de rots gelopen is en volloopt? Ja, het loopt vol, terwijl het vuur aan de andere kant aan komt razen. Het vuur en het water zoeken beide uw verwoesting. Zult u dan zeggen: ‘Morgen’? Toe maar, u kunt wel dood zijn voordat de zon morgen opkomt! Morgen, waar staat dat? In de kalender van de duivel! Het staat niet in enig boek op aarde. Morgen ― dat is een ingebeeld eilandje in een zee ver weg, dat de zeevaarder nooit bereikt heeft! Morgen ― dat is het verlangen van een dwaas, dat nooit vervuld zal worden! Een verlangen dat als een dwaallichtje voor hem danst, maar dat hem alleen in het moeras van beproeving laat belanden. Morgen ― zoiets is er niet. De morgen is van God. Als er zo’n dag bestaat, kan het de onze niet zijn.

			Tillotson zegt terecht: ‘Altijd bezig te zijn om een nieuw leven te gaan leiden, maar nooit de tijd vinden om dat werkelijk te gaan doen, is net alsof een mens het van de ene dag en nacht tot op de andere uitstelt om te eten, te drinken en te slapen, totdat hij verhongerd en te gronde gericht is!’

			Maar u zegt: ‘Ik heb naar God verlangd. Waarom is mijn verlangen nog niet eerder vervuld? Waarom heeft God mijn verzoek niet ingewilligd?’

			In de eerste plaats heeft u nauwelijks het recht om deze vraag te stellen. Want God heeft het recht om uw verzoek al dan niet in te willigen, naar Zijn welbehagen. Het moet verre van een mens zijn om tegen God te zeggen: ‘Wat doet U?’ Hij is Alleenheerser en heeft de macht om te doen wat Hij wil. Maar aangezien uw bezorgdheid u deze vraag laat stellen, wil ik vanwege bezorgdheid voor u proberen om hem te beantwoorden.

			Wellicht heeft God uw verlangen niet ingewilligd omdat Hij uw eigen voordeel daarmee op het oog heeft. Het is Zijn bedoeling u meer te laten zien van de hopeloze slechtheid van uw hart, zodat u in de toekomst bang zult zijn om dat te vertrouwen. Hij wil dat u meer van de zwarte duisternis en van de vreselijke groeve van de zonde ziet, zodat u als een kind dat zich verbrand heeft voor altijd het vuur zult schuwen. Hij laat u afdalen in de kerker, zodat u de vrijheid des te hoger zult prijzen als ze komt.

			Bovendien laat Hij u wachten zodat uw verlangens verlevendigd worden. Hij weet dat uitstel het verlangen zal aanwakkeren en dat het geen verlies voor u zal zijn als Hij u laat wachten, maar dat u dat veel zal brengen. Want dan zult u de noodzaak des te beter zien. U zult Hem ernstiger zoeken, bitterder roepen en uw hart zal ernstiger naar Hem zoeken.

			Daarnaast laat God u wellicht wachten, arme ziel, omdat Hij u zo de rijkdom van Zijn genade uiteindelijk vollediger openbaren kan. Ik geloof dat sommigen van ons die lang op God moesten wachten voor we Hem vonden, Hem wellicht meer liefhebben dan we hadden gedaan als we Hem direct ontvangen hadden. We kunnen nu beter tot anderen preken, we kunnen beter over Zijn goedertierenheid en tere barmhartigheid spreken.

			John Bunyan zou niet zo hebben kunnen schrijven als de duivel hem niet vele jaren heen en weer getrokken had. Ik houd van dat beeld van die geliefde oude Christen. Ik weet nog dat ik dat boek voor het eerst las en de oude houtsnede erin zag van Christen die zijn pak op zijn rug draagt. Ik voelde me zo bij die arme kerel betrokken dat ik wel van vreugde had kunnen opspringen toen het arme schepsel dat zijn last zo lang had moeten dragen, die uiteindelijk kwijtraakte.

			Geliefden, God zou u en mij onze last een lange tijd kunnen laten dragen voordat Hij die afneemt, zodat wij des te hoger van vreugde opspringen als we verlost worden. Want neem van mij aan dat geen arme boeteling zo van de genade houdt als degene die een last een tijd heen en weer gedragen heeft. Wellicht is dat de reden waarom God u laat wachten.

			Hier nog één gedachte. Misschien is de vergeving al gekomen. Ik denk dat sommigen van u vergeving ontvangen hebben zonder dat u dit weet. Ik denk dat er sommigen van u vergeven zijn, terwijl u iets wonderbaarlijks als teken daarvan verwacht, iets dat u nooit zult krijgen. Mensen hebben de meest vreemde opvattingen ter wereld over de bekering. Ik heb mensen de vreemdste verhalen die je je maar kunt voorstellen, horen vertellen over hoe zij bekeerd werden, hoewel ik hen natuurlijk niet geloofde.

			Ik vermoed dat sommigen van u denken dat u een soort van elektrische schok krijgt, dat er een soort van elektrische stroom of zoiets of nog wat anders door u heen zal gaan, zoals u nooit eerder hebt meegemaakt. Verwacht nu geen wonderen. Als u wilt denken dat u geen genade krijgt voordat u een visioen gehad hebt, dan zult u nog vele jaren moeten wachten.

			Sommige mensen beelden zich in dat ze geen genade hebben gekregen omdat ze nooit een stem in hun oor gehoord hebben. Ik zou het heel jammer vinden als mijn redding afhankelijk was van een tekst uit de Schrift die aan mijn hart toegepast wordt. Ik zou bang zijn dat de duivel hem had toegepast of dat de wind dit achter me fluisterde. Ik wil iets dat zekerder is dan dat.

			Maar misschien hebt u wel vergeving ontvangen en weet u dat nog niet. God heeft de genadige tijding tot uw geest gesproken en u heeft het nog niet gehoord, omdat u zegt: ‘Dat kan het niet zijn.’ Als u nu slechts kon neerzitten en hieraan denken: ‘Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben’ (1 Tim. 1:15), me dunkt dat u dan zou ontdekken dat u toch niet buitengesloten bent.

			Die wonderbaarlijke dingen waarop u rekent, zijn niet zo erg nodig. God kan ze wel aan enkelen van Zijn volk geven, maar Hij heeft ze nooit beloofd. Misschien kan de vraag dan beantwoord worden door te zeggen: ‘De vergeving is er, maar u weet het niet.’ Moge God dat luid in uw ziel spreken, zodat u werkelijk en zeker weten mag dat Hij u vergeven heeft!

			Er is echter nog een ernstige vraag en die luidt: zal God mijn verlangen uiteindelijk vervullen?

			Ja, arme ziel, dat zal Hij waarlijk doen. Het is echt onmogelijk dat u naar God verlangd heeft en toch verloren zult gaan, als u naar Hem verlangd heeft op de manier die ik beschreven heb. Want ik veronderstel dat u naar de verblijfplaatsen van de verlorenen zou afdalen met dat verlangen nog steeds in uw geest. Als u de poorten door zou gaan, zou u moeten zeggen: ‘Ik heb genade van God verlangd en Hij wilde mij die niet geven. Ik zocht genade van de handen van Jezus, maar Hij wilde die niet geven.’

			U weet wat er dan onmiddellijk gezegd zou worden. Satan zal zo tevreden zijn. Hij zou zeggen: ‘Hier is een zondaar die al biddend verloren gaat. God heeft Zijn belofte niet gehouden, want Hij zei: ‘Ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.’ (Hand. 2:21) Hier is iemand die dat deed en die toch verloren is!’ Wat zouden ze dan huilen van vreugde in de hel! Ze zouden een blasfemisch lied tegen de almachtige God zingen omdat daar een arme ziel is oprecht naar God heeft verlangd!

			Ik zeg u één ding: ik heb vele slechte dingen gehoord in mijn leven, ik heb vele mensen horen zweren en horen vloeken totdat ik ervan beefde, maar er is één ding wat ik een mens tot nog toe nog nooit heb horen zeggen, en ik denk niet dat God zou toestaan dat een mens zo’n leugen zou uitspreken. Ik heb zelfs een dronken man nog nooit horen zeggen: ‘Ik heb God oprecht met heel mijn hart gezocht en toch heeft Hij mij niet verhoord en wil Hij mij niet antwoorden, maar heeft Hij mij verworpen.’

			Hoewel ik weet dat mensen eindeloos slecht kunnen zijn, denk ik toch dat het nauwelijks mogelijk is dat iemand zo’n vreselijke onwaarheid uiten zou. In ieder geval kan ik zeggen dat ik dit nog nooit gehoord heb. Ik geloof dat er sommigen van u zijn die kunnen zeggen: ‘Ik ben jong geweest en ben nu oud. Toch heb ik nog nooit een boetvaardige zondaar gezien die in wanhoop zeggen kon: ‘Ik ben niet gered. Ik heb God gezocht en Hij wil mij niet horen, Hij heeft mij van Zijn aangezicht verworpen en wil mij geen genade geven.’’ Ik denk dat u zoiets zolang als u leeft niet zult meemaken.

			Waarom zou u dan de eerste zijn voor wie dit geldt? Waarom zult u de eerste zijn, arme boeteling? Denkt u dat u het doelwit van al de pijlen van de Almachtige bent? Heeft Hij u tot het doel gemaakt waartegen Hij al de donderslagen van Zijn wraak richt? Zou u het eerste geval zijn waarin genade tekortschiet? Bent u degene die als eerste te veel zou zijn voor de oneindige liefde?

			Zeg dat toch niet! Wanhoop is krankzinnig, maar wees voor een ogenblik redelijk, u die wanhopig bent! Zou God willen dat u vervloekt werd? Heeft Hij niet gezegd: ‘Zowaar als Ik leef, spreekt de Heere, Ik schep geen behagen in de dood van een stervende, maar ik zou eerder willen dat hij zich tot Mij zou bekeren en leven!’ (vgl. Ez. 18:23) Denkt u dat het de Almachtige er plezier in heeft dat u verloren gaat? Houd die gedachte verre van u! Denkt u niet dat Hij het vergeven liefheeft? Heeft Hij niet Zelf gezegd dat Hij vreugde vindt in goedertierenheid? (Micha 7:18) Staat er niet geschreven: ‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten’? (Jes. 55:9) Wat voor voordeel zou het God geven om uw ziel te verwoesten? Zou het niet meer tot Zijn eer zijn om u te redden? Zeker wel, want u zou dan Zijn lof zingen in de hemel, nietwaar?

			Ja, maar bedenk: het beste argument dat ik u kan geven, is dit: denkt u dat God Zijn Zoon zou geven om te sterven voor zondaren en dat Hij toch zondaren niet zou willen redden? In de Schrift staat geschreven: ‘Jezus Christus kwam in de wereld om zondaren te redden.’ (1 Tim. 1:15)

			U bent een zondaar, u voelt dat u een zondaar bent. U weet dat. Kwam Hij dan om u te redden? Geloof dat slechts. Als een arme boeteling heeft u het recht om dat te geloven. Als u een farizeeër was, zou u dat recht niet hebben, maar als een boetvaardige, nederige, berouwvolle ziel heeft u het recht om in Jezus te geloven. De farizeeër heeft dat recht niet, want er staat nergens geschreven dat Hij kwam om de rechtvaardige te redden. Als hij geloofde dat hij dat recht had, zou hij een leugen geloven.

			Ieder mens echter die een zondaar is, ieder mens die deze titel voor zich opeist, heeft ook het recht om te geloven dat Christus voor hem stierf. Niet alleen heeft hij dat recht, maar het is de waarheid. Hij kwam in de wereld met een bepaald doel en waar Hij voor kwam, dat zal Hij doen. Hij kwam in de wereld om zondaren te redden, en nu staat er geschreven: ‘Wie in Jezus Christus gelooft, zal gered worden; hij die niet gelooft, zal vervloekt worden.’ (vgl. Joh. 3:15, 18)

			Onlangs had ik de eer om voor vele duizenden in de openlucht te preken. Ik had er nooit over gedroomd zo’n groot aantal mensen voor enig godsdienstig doel te zien samenkomen. Toen merkte ik een heel bijzondere, krachtige echo op, die voortdurend de laatste woorden van mijn zinnen opnam en ze terugzond, alsof de een of andere reuzenstem gesproken had om te bevestigen wat ik had gezegd. Toen ik de woorden herhaalde: ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt is, zal worden gered’ (Mark. 16:16, Eng. vert.), zei de echo ‘Gered!’ Toen ik verder ging en zei: ‘Wie niet gelooft, zal worden verdoemd’ (Mark. 16:16), hoorde ik de echo zachtjes zeggen: ‘Verdoemd!’

			Ik denk dat ik vanmorgen die echo ook hoor. ‘Wie gelooft en wie gedoopt is, zal worden gered’, en de heiligen boven roepen: ‘Gered!’ Hoor hoe zij voor de troon zingen! Hoor hoe uw ouders die verheerlijkt zijn en uw familieleden die nu onsterfelijk zijn, roepen: ‘Gered!’ Hoort u de echo niet, als het echoot vanuit de blauwe lucht van de hemelen: ‘Gered!’

			Maar, wat een akelige gedachte als ik die woorden uitspreek: ‘Wie niet gelooft, zal worden verdoemd’, dan komt dat angstaanjagende woord ‘verdoemd’ op uit de plaats waar het holle gesteun, het sombere gekreun en het gekrijs van de gepijnigde geesten is. God geve dat u nooit zult weten wat het is om verdoemd te zijn! God geve dat u nu zult geloven, want ‘heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet.’ (Ps. 95:7, 8)

			Amen.

			Goed advies voor moeilijke tijden

			‘Kom, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.’
(Jesaja 26:20, Eng. vert.)

			De Heere heeft een heel bijzondere zorg voor Zijn eigen volk. Hij is hun Herder en Hij geeft hun als een kudde te eten. Hij is hun Vader en Hij beschermt hen als Zijn eigen lieve kinderen. Steeds als er een tijd van grote moeilijkheden komt, denkt Hij in het bijzonder aan hen. Hij liet de oude wereld in het water ten onder gaan, maar pas nadat Noach veilig in de ark was. Hij verbrandde Sodom en Gomorra, maar pas nadat Lot naar het kleine stadje Zoar ontsnapt was. Tijdens al Zijn oordelen denkt Hij aan Zijn barmhartigheid over Zijn gelovige volk. Hij staat niet toe dat zij omkomen, zelfs niet op de dag dat de goddelozen vernietigd worden. Kind van God, uw Vaders ogen zijn liefdevol op u gericht. Zijn hart geeft steeds om u.

			Ongelukkig bent u, man of vrouw, als we dit niet over u kunnen zeggen! Ongelukkig bent u als u nog nooit op uw God heeft vertrouwd en Hem nooit heeft liefgehad, uw Maker en uw beste Vriend! Maar drievoudig gelukkig is de armste en meeste beproefde mens onder ons die weet dat de Heere zijn toevlucht is, zijn kasteel en zijn veilige vesting, zijn verdediger en verzorger, zijn God en zijn alles.

			Steeds als het land iets kwaads overkomen zal, weet God er alles van. Hij weet immers alles, Hij voorziet alles wat gebeuren gaat. Soms geeft Hij bepaalde mensen om in de toekomst te kunnen zien, zoals bij Zijn profeten het geval was. Ik twijfel er niet aan dat zelfs nu gelovige mensen, als zij heel dicht bij God leven, verder in de toekomst kunnen kijken dan anderen. In het leven van John Knox is het meerdere keren gebeurd dat hij de dood van verschillende mensen expliciet heeft voorzegd. Dezelfde macht is aan andere vooraanstaande heiligen gegeven die met God op de bergtop gewandeld hebben. Zij hebben veel verder gezien dan dat de bewoners van de vlakte die God vergeten dit kunnen.

			Of wij echter in de toekomst kunnen zien of niet is niet zo belangrijk, want de Heere kan in de toekomst zien. Als de vader van het gezin weet wat er gebeuren gaat, zullen zijn kinderen zeker gewaarschuwd worden. Daarom zorgt God ervoor dat Hij Zijn kinderen van tevoren waarschuwt als Hij voorziet dat Zijn oordelen zich over de aarde zullen verspreiden. Als er een of ander grote ramp nadert, zorgt Hij ervoor dat ze tijdens de storm een schuilplaats hebben. Laten we God hiervoor danken.

			U die geen God hebt naar Wie u toe kunt gaan, wat moet voor sommigen van u de toekomst er vaak donker uitzien! In het bijzonder wel die donkerste plek van alles, waar de kille wateren van de doodsrivier stromen! Als u daar komt, zult u het duister moeten induiken.

			De erfgenaam van de hemel weet echter dat wat er ook voor hem ligt, het allemaal bepaald en vastgelegd is, gerangschikt en vastgesteld door de oneindige wijsheid en liefde van God. Hij weet dat hij zichzelf zonder angst aan de bewarende barmhartigheid van de Heere toevertrouwen kan. Zonder dat hij in de toekomst wil gluren, geeft hij zichzelf helemaal over aan de handen van God.

			Ik begon met te zeggen dat gelovigen het voorwerp van Gods bijzondere zorg zijn en vervolgens dat God in de toekomst kan zien en dat Hij dit vermogen ter wille van de gelovigen gebruikt.

			Wel, vervolgens moet het advies dat onze zorgzame en vooruitziende God ons geeft wel wijs zijn. Wij zouden allemaal wijs zijn als we voordat een gebeurtenis plaatsvindt, doen wat we achteraf bezien gedaan zouden willen hebben. Helaas zijn we vaak wijs als het te laat is. Ik ken geen betere omschrijving van een dwaas dan dat hij iemand is die te laat wijs is. God zal ons echter op tijd wijs maken als wij Zijn advies willen aannemen. Als we doen wat Hij van ons vraagt, zullen we het goede doen.

			Luister dus naar het advies dat God ons hier geeft voor als er moeilijke tijden aanbreken, die zeker zullen komen, en luister naar het advies dat Hij geeft voordat de moeilijke tijden aanbreken, als we voorzien dat die zullen komen. De tekst wijst ons duidelijk de juiste en wijze koers aan: ‘Kom, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.’

			I. Mijn eerste opmerking over deze woorden is dat het goed is om dicht bij God te leven voordat de moeilijke tijden aanbreken of als we er middenin zitten. Is het geen lieflijke oproep van God: ‘Kom, Mijn volk, kom, Mijn volk’? Zoals de hen een speciaal geklok laat horen als er een havik overvliegt om haar kuikens op te dragen om onder haar vleugels te komen schuilen, zo laat God hier een zachte, liefdevolle alarmtoon en een genadige uitnodigende roep horen als Hij zegt: ‘Kom, Mijn volk. Nee, ga niet weg, Mijn volk, laat u door het naderende gevaar niet overal heen verspreiden, maar kom, Mijn volk. Laat u niet door verslaving bij Mij vandaan drijven, maar laat u door tegenstand naar Mij toe drijven. Kom, Mijn volk.’

			Wat vind ik die woorden liefelijk klinken! Zelfs als ik de stem van een engel had, was ik nauwelijks in staat om al hun liefelijkheid naar voren te brengen. ‘Kom, Mijn volk. Kom Mijn volk. Er komen wolken aan de lucht, de eerste bliksemslag lijkt de inktzwarte duisternis van de natuur te doorsplijten. Kom, Mijn volk, haast u naar huis, wees snel, kom Mijn volk. Nee, blijf niet dralen. Sta niet stil uit angst. Wees niet verlamd door bezorgdheid. Kom, Mijn volk. Kom naar Mij, kom naar uw God, kom naar uw Vader, kom naar uw Vriend.’

			Met welk doel moeten wij tot de Heere komen? Ik denk dat we in moeilijke tijden of in tijden waarin we moeilijkheden verwachten, moeten komen om onze zaak voor God uit te spreiden. U vreest dat u heel ziek gaat worden of dat uw lieve vrouw waarschijnlijk zal sterven. U bent bang dat uw bezit van u zal worden afgenomen of dat er iets anders zal gebeuren dat vreselijk is.

			Kom dan en ― ‘vertel het allemaal aan Jezus, of het nu gaat over uw troost of over uw klacht.’ Bedenk hoe Hizkia handelde toen hij die vreselijke brief van de commandant kreeg. Hij nam hem mee en spreidde hem uit voor de Heere. (2 Kon. 19:14) Wel, doet u hetzelfde met al uw moeilijkheden, met de huidige en met degene die dreigen. Kom en vertel het allemaal aan Jezus.

			U stak net de weg over om een buur te raadplegen, nietwaar? Ik verbied u niet dat af en toe te doen, maar luister eerst naar deze klingelende bel: ‘Kom Mijn volk! Kom, Mijn volk!’ Hij roept u eerst tot uw God. Ga en vertel Hem alles. Hij zal uw verhaal geduldig aanhoren, Hij zal luisteren zonder moe te worden en Hij zal u deskundig helpen. Spreid daarom uw zaak uit voor Hem.

			Het volgende dat u moet doen als u tot God komt, is bedenken wat Zijn gedachten over zo’n zaak zijn. Hebt u dat ooit gedaan?

			Als we een advocaat raadplegen, is het omdat we zijn oordeel over een moeilijk punt van de wet willen hebben. Wij verwachten dat hij al eerder over iets dergelijks heeft moeten beslissen. Hij kent de precedenten die voor de zaak van belang zijn en daarom vragen we om zijn oordeel. Ik houd ervan als een mens zich wanneer er moeilijkheden aankomen tot zijn Bijbel wendt om te zien wat God over een zaak als de zijne te zeggen heeft. Als ik een sterfgeval ga meemaken of al meegemaakt heb, wil ik weten hoe Jezus degenen die hun geliefden verloren, troostte. Als ik ziek ben, vraag ik: ‘Wat zegt de Schrift over de zieken?’ Als het in deze wereld slecht met me gaat, wil ik ontdekken wat Gods aanwijzingen zijn voor de mens die tot armoede vervalt. Laat me komen om te horen wat God over deze zaak te zeggen heeft.

			Als we op die manier zouden handelen, geloof ik dat we veel kalmer zouden zijn dan nu als verdriet ons overvalt. Dan zouden we immers tot onszelf zeggen: ‘Mijn belangrijkste vraag is niet: ‘Hoe kom ik uit deze moeilijkheden?’, maar ‘Hoe moet ik mijzelf in deze moeilijkheden gedragen?’ Wat hoort een mens van God onder de zware omstandigheden die me nu zijn overkomen, te doen?’

			Beveelt God u niet om allereerst te bedenken wat tot Zijn eer is, om pas daarna naar uw eigen gemak te vragen? ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.’ (Matt. 6:33) Zo zal de les uit uw moeilijkheden u getoond worden. ‘Kom Mijn volk, en vertel Mij uw bezorgdheid en vraag wat Mijn wil daarover is.’

			‘Kom, Mijn volk’ betekent vervolgens: kom tot uw God in tijden van moeilijkheden om van de grootste zaken zeker te zijn. U gaat uw kleine beetje geld verliezen? Wel, wel, dat is niet zo best, maar u hebt enkele juwelen die u niet gaat verliezen. U weet nog wel dat Kleingeloof in Dodemanslaan beroofd wordt. Bunyan zegt dat drie potige schurken, Flauwhart, Wantrouwen en Schuld, hem overvielen en dat ze hem van het grootste deel van zijn geld beroofden. Hij had echter bepaalde juwelen die zij niet konden vinden en waarvan ze hem dus niet konden beroven.

			Zo kan de wereld komen en veel van onze uiterlijke en tijdelijke gemakken wegnemen, maar we hebben een schat die de wereld ons nooit gegeven heeft en die ze niet van ons wegnemen kan. Nee, broeder, u verkreeg die schat niet door een winkel te hebben en u zult hem er ook niet door verliezen. Als u de ware godsdienst heeft, hebt u die niet gekocht en u zult haar nooit verkopen. Ze is voor altijd de uwe, een erfenis die u nooit ontvreemd kan worden. Nu u zoveel verloren en zoveel geleden hebt, wil ik dat u tot God komt en alleen maar denkt aan wat u nog heeft: God als uw Vader, Jezus als uw Broeder, de Heilige Geest als uw Trooster. U hebt nog steeds al de bronnen van de voorzienigheid, al de rijkdom van de beloften, al de overvloed van het verbond van de genade. Wel, dan hebt u uiteindelijk niet veel verloren, nietwaar?

			Ik denk dat ik u wel eens eerder over een vriend van mij verteld heb die naar de Bank of England ging en die daar weer vandaan kwam met een paar honderd pond in zijn zak. Toen hij voorbij Borough kwam, werd hij beroofd. Zijn vrouw werd erg bleek toen hij zei dat hij beroofd was. ‘Ja, mijn liefste’, zei hij, ‘ik ben beroofd van mijn zakdoek.’ Toen glimlachte de beste man, want waarom zou hij om zijn zakdoek geven zolang die paar honderd pond veilig was?

			Dus als u slechts hoeft te zeggen: ‘Mijn Heere, ik heb dit kleine beetje en dat kleine beetje verloren’ terwijl uw ziel veilig is, terwijl uw eeuwige voorspoed en de hemel veilig zijn, dan zult u zeker wel geholpen worden om die kwade dingen die gewoonlijk onder de mensen voorkomen, zonder mopperen te verdragen!

			Als u zo van de grote dingen verzekerd bent, betekent ‘Kom, Mijn volk’ verder ook nog dat u al de kleine dingen bij God mag achterlaten. Ik dacht gisteren: Stel u eens voor dat iemand van ons de zeggenschap over het weer had en het kon laten regenen of de zon kon laten schijnen, net naar hij wilde. Ik dacht dat ik niet graag die persoon zou zijn, omdat ik van de morgen tot de avond steeds mensen over me heen zou krijgen die me zouden willen verscheuren omdat de ene regen en de ander zonneschijn zou willen. Die zeggenschap zou ik liever niet hebben. Als God me echter de controle over de wind en de golven, de wolken en de regen gaf, als ik die vanavond kreeg, dan was het eerste wat ik zou doen als ik mijn huis bereikte, naar boven gaan en zeggen: ‘Heere, U heeft mij de zeggenschap over de wind en de regen gegeven, maar ik weet dat ik er allerlei soorten fouten mee zal maken. Ik heb de kunde niet om deze zaken te regelen. Heere, vertel mij genadig wat ik moet doen.’

			Als u dat mooi vindt, is dat dan niet grotendeels hetzelfde als wanneer u geen zeggenschap had en het helemaal aan God overliet? U kunt net zo rustig zijn als wanneer dat het geval is en zelfs nog rustiger. Want als u zonder de kracht bent, bent u ook zonder de verantwoordelijkheid ervoor.

			Dus geliefden, als u naar God toe gaat in tijden van moeilijkheden, zeg dan: ‘Doe wat U wilt, Heere. Ik verlang ernaar om de zorgen en de last van heel deze beproeving bij U achter te laten. Ik ben te dwaas en te zwak om ermee om te gaan. Neemt U het daarom op U. Als ik het zo in Uw handen achtergelaten heb, zal ik van nu af aan kalm zijn als een gespeend kind. Wat er ook gebeurt, ik zal zeggen: ‘Hij is de HEERE; laat Hij doen wat goed is in Zijn ogen.’ (1 Sam. 3:18)

			Ik wil dat zilveren belletje maar even laten klinken en dan dit punt verlaten. ‘Kom, Mijn volk. Kom, Mijn volk. Kom en vertel Mij uw moeilijkheden. Kom en bestudeer Mijn gedachten over uw moeilijkheden. Kom en vergewis u van de grootste zaken. Kom en laat uw kleine zaken bij Mij achter. Kom, Mijn volk, kom dicht bij Mij in moeilijke tijden.’

			Dit is het eerste onderdeel van mijn onderwerp.

			II. Het tweede is dat het wijs is om de veilige kamers binnen te gaan die God voor ons heeft klaargemaakt. ‘Kom, Mijn volk, treed uw kamers binnen.’

			In dit tweede deel van mijn verhandeling is het mijn taak om een kandelaar te brengen en u de weg langs de gangen te laten zien die naar de kamers leiden die voor u zijn klaargemaakt. ‘Treed uw kamers binnen.’ ‘Welke kamers?’ vraagt u. Ik ga het u laten zien. Hier is een kandelaar om uw weg te verlichten. Neem hem en volg mij. ‘Kom uw kamers binnen.’

			Een van de kamers die een mens in moeilijke tijden binnen zou moeten gaan, is de voorraadkamer van de goddelijke kracht. God is in staat u door elke beproeving te dragen. God is in staat uit elk kwaad iets goeds te laten voortkomen. God is in staat om u te troosten. God is in staat om het kwaad te voorkomen, of om u sterk genoeg te maken om het te dragen. Niets kan u gebeuren dat de kracht van God te boven zal gaan. Naar Zijn machtige kracht zal Hij u zeker verlossen. Hij zal tonen dat Hij sterk voor u is, als u Hem maar vertrouwt. Dan zult u kunnen zingen: ‘De Heere is mijn Herder en mijn Schild.’

			‘Kom, Mijn volk’, ga deze kamer binnen, deze goed bewaakte kamer van de Heere. Waar bent u bang voor? Voor de duivel? God is sterker dan de satan. Bent u bang voor de dood? God is sterker dan de dood. Bent u bang voor armoede? Christus is sterker dan armoede. Bent u bang voor ziekte? De kracht van God zal u ondersteunen als u lijdt onder de meest vreselijke ziekte die uw sterfelijke omhulsel ook maar aantasten kan.

			‘Kom, Mijn volk.’ Verberg u in deze kamer van de goddelijke voorzienigheid. Na die uitnodiging zult u zeker nooit meer bang zijn, want de almachtige God zal uw verdediging zijn.

			Mag ik u meenemen naar een andere kamer, die wellicht beter bij u past? Dat is de raadzaal van de goddelijke wijsheid. U bent dus nu in moeilijkheden en u bent heel erg verslagen. God is echter niet verslagen of verontrust. Hij ziet het einde vanaf het begin. Hij heeft alle middelen tot Zijn beschikking. Er zijn geen verwikkelingen en knopen voor Hem. Hij heeft de sleutel tot elk labyrint en Hij kan u naar het hart van de vreugde leiden. Wees niet bang, ook al bent u helemaal geruïneerd, ook al ziet u geen uitweg. De Heere kan kijken waar u niet kunt zien. Er bestaan geen duisternis en nacht voor de ogen van Hem Die alle dingen doorziet.

			Ik verheug me erover om te weten dat God oneindig wijs is! Ik, arme dwaas, heb dit en dat gedaan en niets komt ervan terecht, zo lijkt het. Ik heb geprobeerd het goed te doen, maar klaarblijkelijk zonder succes. Wat dan? Er is een hogere wijsheid dan die van welk mens dan ook. Die goddelijke wijsheid is aan het werk voor de erfgenamen van de hemel. ‘Kom, Mijn volk’, ga deze lichte kamer binnen, neem een heerlijke rust in deze raadzaal van de goddelijke wijsheid.

			Laat mij u een andere kamer tonen. Wellicht zullen sommigen van u zich hier meer thuis voelen, want dit is de ontvangstkamer van de goddelijke liefde. Dit is de staatsiekamer van het paleis. ‘Kom, Mijn volk’, en ga er naar binnen. Denk aan deze wonderbaarlijke waarheid dat God u liefheeft. Of Hij u slaat of streelt, de Heere houdt van u. Of Hij u kastijdt of liefkoost, Hij houdt van u. Hij had u lief van voor de grondlegging van de wereld en Hij zal nog van u houden wanneer de fundamenten van de wereld omvergeworpen zullen worden. Hij houdt van u zonder begin, zonder maat, zonder verandering, zonder einde. Hij heeft u Zichzelf ten huwelijk beloofd met eeuwige liefdesbanden.

			Ga deze kamer met zijn gouden behang binnen. Kom op deze divan, die zachter is dan dons, en rust hier. Laat de aarde maar aan alle kanten onder de wapenen zijn, de mens die deze kamer van goddelijke liefde is binnengegaan, vindt hier volmaakte vrede.

			Maar als deze drie kamers niet genoeg zijn voor uw bescherming en uw troost, mag ik u dan meenemen naar de kamer van de goddelijke trouw? Dit is een prachtige kamer. God is eerlijk, God is getrouw, God houdt Zijn beloften.

			Lieve vrienden, onderzoekt u de beloften die in de Bijbel vermeld worden? Als u dat niet doet, spijt me dat voor u. Een kind van God zou Gods beloften voortdurend moeten onderzoeken. Als u immers houvast krijgt aan een belofte van God, dan is dat net zo goed als de belofte zelf. Gods belofte is voor degenen die Hem vertrouwen altijd van waarde; ze hoeven geen voorschot op een goddelijke belofte. Die is voor hun gelovige hart even goed als de zaak zelf.

			Wat een onnoemelijk aantal beloften staat er in dit gezegende Boek! Als we slechts dit wonderbaarlijke Boek van God bestuderen, hoeven we nooit terneergeslagen te zijn. Het heeft voor elke beproeving en elk verdriet een belofte die eraan tegemoetkomt. Al de beloften van God in Christus Jezus zijn ‘in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.’ (2 Kor. 1:20)

			U gaat in moeilijkheden raken. Zei u dat u aan kanker leed? Ga deze kamer van de getrouwe beloften toch binnen! U hebt het nodig om daar naar binnen te gaan. Zei u dat uw moeilijkheid bestaat uit faillissement, geheel veroorzaakt door tegenslagen? Ga dan deze kamer binnen. Kijk naar het motto dat op de muren hangt: ‘Zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd.’ (Jes. 33:16) Geloof dat. U zult brood en water hebben zolang als die zaken in deze wereld bestaan. God zal u nooit verlaten, vertrouw daarom op Hem. Wees niet ontsteld. ‘Kom, Mijn volk, ga uw kamers binnen.’

			Er is nog een kamer waar ik heel graag naar binnen ga. Dat is de bankkluis van de goddelijke onveranderlijkheid. Dit is de kamer waarin God Zijn dienaar Mozes meenam voordat Hij hem naar Egypte zond. Mozes vroeg aan de Heere wat Zijn Naam was, en Hij antwoordde: ‘IK BEN DIE IK BEN.’ (Ex. 3:14) De kinderen van Israël waren niet in staat om die heerlijke naam van Jehova te begrijpen, dus gaf de Heere hun in plaats daarvan een kortere naam: ‘IK BEN.’ Maar voor het volwassen kind van God is dit de Naam waarover hij zich verheugt: ‘IK BEN DIE IK BEN.’ Dezelfde onveranderlijke Jehova, nooit ouder geworden, ‘bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.’ (Jak. 1:17)

			Wat vindt mijn ziel veel vreugde in de onveranderlijkheid van de Heere! Wij veranderen als het weerglas. Wij staan nooit op de stand ‘veelbelovend weer.’ Als we ooit op ‘veelbelovend weer’ komen te staan, gaat het zeker regenen ― ik heb gemerkt dat dit meestal gebeurt als het weerglas er zo bij staat. Maar lieve vrienden, God is altijd Dezelfde. Wij wassen en nemen af als de maan. God is de zon die nooit aan de hemel verschuift!

			Geprezen zij Gods onveranderlijkheid! Wat een kamer om naar binnen te gaan! Als ik dat doe, voel ik me als iemand in de kluis van de Bank of England. Ik hoor een stem zeggen: ‘Ik, de HEERE, ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen.’ (Mal. 3:6)

			Ik zal deze keer nog één kamer vermelden, hoewel ik er nog vele meer zou kunnen beschrijven. Dat is de kamer van de goddelijke verlossing, die de mooiste is. Kijk naar de scharlaken gordijnen, roodgeverfd in het kostbare bloed van Jezus. Wat is dit een kamer om in te verblijven voor een mens! Daar is zijn vergeving door de dood van zijn Heere voor hem gekocht, daar wordt het nieuwe leven door het leven van zijn Heere aan hem gegeven en daar worden hem door de overwinning van zijn Heere een troon en kroon in de hemel beloofd. ‘God stelt heil tot muren en vestingwallen.’ (Jes. 26:1)

			Wat maakt de verlossing deze kamer tot een kamer vol rust! ‘Kom, Mijn volk. Kom, Mijn volk. Ga uw kamers binnen.’

			Ik heb de zilveren klok geluid, ik heb u uw kandelaren gegeven. Ga nu en treed uw kamers binnen en rust in goddelijke kracht, wijsheid, liefde, trouw, onveranderlijkheid en verlossing.

			III. Maar nu komt er nog een punt. God geeft ons in de derde plaats nog meer goed advies. Als we die kamers binnengaan, is het noodzakelijk om de deur te sluiten. Luister: ‘Ga uw kamers binnen en sluit uw deuren achter u.’

			Als u een kamer binnengaat en de deur openlaat, heeft u uzelf niet zo goed verborgen. U heeft door de kamer binnen te gaan weinig bescherming verkregen. Ik nodig het volk van God plechtig uit om de kamers die ik heb aangewezen binnen te gaan, maar ik zou hen ook willen overhalen om de deuren van die kamers te sluiten. Waarom?

			Allereerst om alle twijfel uit te sluiten. U bent de kamer van de goddelijke kracht binnengegaan. Wel, twijfel dan niet aan uw God. ‘Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?’ (Gen. 18:14) Sluit de deur, sluit de deur. U bent de kamer van de goddelijke wijsheid ingekomen. Twijfel niet aan uw God. Zeg niet: ‘Dit is fout. Ik ben vast en zeker de verkeerde weg op gestuurd. De voorzienigheid had het mis.’ Sluit die deur. Sluit die deur. We kunnen niet toelaten dat er tocht binnenkomt die op ons vertrouwen in de oneindige wijsheid van God blaast. Als u de kamer van de goddelijke liefde binnenkomt, wat is het dan gezegend om te voelen: ‘Hij heeft mij liefgehad van voor de grondlegging van de wereld.’

			Komt er een ‘als’ op? Sluit die deur. Er bestaat geen rust of troost voordat we alle twijfel buitensluiten. We moeten met zekerheid weten dat de Heere ons heeft liefgehad, of wij kunnen niet van Zijn liefde genieten.

			Veronderstel dat we de kamer van de goddelijke trouw binnengegaan zijn, dan moeten we daaraan niet twijfelen. We moeten niet tegen onszelf zeggen: ‘God kan Zijn belofte wel vergeten zijn, misschien breekt Hij Zijn woord.’ Sluit die deur toch en doe hem op slot, vergrendel en barricadeer hem! Zeg: ‘Die deur kan nooit meer geopend worden. We kunnen niet twijfelen aan Gods trouw. Hij kan niet liegen. Is Hij de Heere en zou Zijn liefde voor Zijn heiligen minder worden? Is Hij God en zou Hij Zich afwenden van Zijn woord en Zijn verbond en eed verbreken?’ Sluit die deur. Laat niets door die weg binnenkomen om onze vrede te verstoren.

			Voor wat de goddelijke onveranderlijkheid betreft kunnen we niet toestaan dat de deur openstaat voor zelfs maar de veronderstelling van veranderlijkheid. Iemand zegt: ‘God hield van mij, twintig jaar geleden!’ Denkt u dan dat Hij nu niet meer van u houdt? ‘Maar toen heeft Hij mij zo genadig geholpen!’ Zou Hij u nu niet helpen? Wat, is Hij veranderd? U lastert God door zoiets zelfs maar te denken.

			Die Hij liefheeft, die verlaat Hij nooit,
maar Hij heeft hen lief tot het einde.

			Geloof dit en als er twijfel komt of Hij u verworpen heeft, sluit dan die deur en sla er spijkers door zodat hij nooit meer open kan. De Heere kan immers niet veranderen. Als Hij God is, moet Hij voor altijd Dezelfde blijven. ‘Kom, Mijn volk, treed uw kamers binnen en sluit uw deuren achter u.’

			Ik denk dat we allereerst de deuren moeten sluiten om al onze twijfels buiten te sluiten. Maar we moeten ook de deuren sluiten om onszelf op te sluiten, om zelf binnen te zijn bij God. ‘Wel, mijn Heere, er komt een grote storm aan, maar ik ben binnen bij U. Ik vertrouw op Uw kracht, ik vertrouw Uw wijsheid, ik vertrouw Uw liefde. Ik vertrouw Uw trouw. Ik vertrouw Uw onveranderlijkheid. Ik vertrouw Uw verlossing. Ik vertrouw niets anders, maar ik rust volledig in U.’

			U moet vaak hebben bemerkt wat onze Zaligmaker tijdens de storm op de zee van Galilea deed. Hij wist dat er een grote storm kwam en Hij keek om Zich heen. Wat zocht hij? Een kussen. Wat, een kussen? Als u en ik daar geweest waren, zouden we om ons heen kijken naar een stuk hout of een paal. Maar Jezus keek om Zich heen om een kussen te zoeken, geen reddingsboei, maar een kussen.

			En toen Hij een kussen vond, wat deed Hij toen? Hij ging naar de achtersteven van het schip, strekte Zichzelf uit en viel in slaap! Waarom deed Hij dat? Omdat Hij voelde dat Hij volmaakt veilig was in de handen van Zijn Vader.

			Daar waren Zijn arme discipelen, klaarwakker, piekerend en bezorgd. Stopten ze de wind door te razen? Kalmeerden ze de golven door te klagen? Nee, nee. Zij sjouwden heen en weer over het kleine bootje, maar de zee stoorde zich volstrekt niet aan hen.

			Uiteindelijk gingen ze hun Meester wakker maken. Hij was zo diep in slaap dat ze Hem niet zo snel konden wekken als ze wel wilden. Daarom riepen ze: ‘Meester, bekommert U Zich er niet om dat we vergaan?’ (Mark. 4:38) O ongelovige discipelen, Uw Meester deed het grootste dat Hij doen kon! Hij gaf het bootje gewoon over in de handen van God en Zelf ging Hij slapen.

			Broeders en zusters, als u soms in grote moeilijkheden raakt, staat u mij dan toe uw raadgever te zijn en u wat advies te geven? Ga naar bed, ga slapen. ‘Maar ik wil iets gaan doen!’ ‘Ja, ik weet dat u dat wilt en u zult er een puinhoop van maken. Ga naar bed. Zoek een kussen en ga slapen. Negen van de tien keer maken we wat we juist proberen te bereiken ongedaan als we ons zorgen maken en piekeren. Het is veel wijzer om stil te zitten. Kom, Mijn volk, haast u niet naar de markt. Ga niet bezorgd naar de winkel toe. ‘Kom, Mijn volk, treed uw kamers binnen en sluit de deuren achter u.’ Rust in God en wacht geduldig op Hem, want Hij kan alle dingen doen. De wind en de golven zullen op Zijn bevel stil zijn.

			Ik wilde dat ik zo tot u allemaal kon spreken, maar dat moet ik niet doen. Sommigen van u hebben geen kamers om in te gaan. U die buiten Christus bent, hebt geen plaats om in te rusten. Had u die maar! God geve dat u die mag hebben voordat de zon morgen opgaat! Moge u vanavond nog in Jezus geloven! Dan zult u God voor altijd en eeuwig tot uw Vriend hebben en al deze kamers die ik genoemd heb, zullen tot uw beschikking staan.

			IV. Ik eindig met deze laatste opmerking, ontleend aan de tekst: het is iets vreugdevols om te bedenken dat de moeilijkheden niet lang zullen duren. Laat me de tekst opnieuw lezen: ‘Kom, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.’

			Is dat geen prachtige uitdrukking: ‘een klein ogenblik?’ Een ogenblik is slechts een tik van de klok, maar hier is het ‘een klein ogenblik’ ― een klein ogenblik.

			Ach, zo denken we niet als de moeilijkheden komen! Wellicht is het een of andere ziekte, misschien is het beginnende tuberculose. U bent veel aan het hoesten geweest. Lieve vriend, kom en vertel alles erover aan God! Het zal slechts een klein ogenblik duren, dan zult u daar zijn waar u niet meer zult hoesten, maar waar u Gods lof zult zingen in de wereld zonder einde.

			‘Maar dit is het begin van kanker.’ Ik weet het en dat is iets vreselijks. Maar, lieve zuster, ga naar God, ga deze gezegende kamer van de goddelijke kracht, wijsheid, liefde enzovoort binnen. Dan zult u Hem horen zeggen: ‘Het is slechts voor een klein ogenblik.’

			‘Maar ik ben zo hopeloos arm’, zegt iemand. ‘Dat ben ik al zo lang en ik verwacht dat ik dat zal zijn tot ik sterf.’ Wel, als dat zo is, zal het voor een klein ogenblik zijn en dan zult u voor altijd rijk zijn.

			Ik ben nog geen oude man, hoewel ik ook niet jong meer ben. Ik moet u echter vertellen dat de jaren voor mij veel korter duren dan dat twintig jaar geleden het geval was. Weken ― wel, ze lijken wel te vliegen! Ik kom nooit tot een zondagavond zonder dat het lijkt of een andere zondagmorgen die alweer op de hielen zit. Vindt u dat ook niet?

			Toen Jakob zei dat zijn dagen weinig waren, waarom sprak hij toen zo? Omdat hij een oude man was. Als hij een man van vijfentwintig was geweest, had hij dat niet gezegd. Dan had hij gedacht dat hij al aardig lang geleefd had ― maar toen hij bijna over de honderd ging, leken zijn dagen heel weinig te zijn. Wat is het langste leven uiteindelijk? Stel dat u zeventig of tachtig wordt. Wij die de vijftig gepasseerd zijn, merken dat we onze geest nauwelijks hoeven in te spannen om onszelf de volgende vijfentwintig jaar voor te stellen en om onszelf oud en met grijs haar te zien, klaar om te sterven. We zullen op de bestemde tijd sterven. Het is slechts voor een klein ogenblik dat we hier zijn. De beker is heel bitter, maar er zit niet veel in. Laten we het allemaal in één teug innemen. Deze pillen zijn te klein voor ons om er twee keer in te bijten. Bovendien proeven we pas dat ze bitter zijn als we erop kauwen. We merken daar niets van als we ze heel doorslikken. Handel zo met de moeilijkheden van dit leven. Neem ze zoals ze komen, blijmoedig en tevreden, terwijl u God dankbaar prijst dat er in het kwade iets goeds zit en iets zoets in het bittere. Neem het allemaal in. Het zal niet lang duren.

			Met een reiszak op mijn rug en een staf in mijn hand
marcheer ik haastig door een vijandig land.
De weg kan ruw zijn, maar hij is niet lang,
en ik zal hem verzachten met hoop en opvrolijken met gezang.

			Treed de kamers binnen die de Heere voor u bereid heeft en verberg u ‘voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.’ Hier sta ik op deze negende september, in het jaar onzes Heeren 1888 en ik preek nog steeds tot u. Maar er zal een tijd komen dat mijn stem vanaf deze kansel niet meer tot u zal klinken en dat u geen blik meer op de predikant hier kunt werpen. We zullen in de komende wereld zijn en dan, binnenkort, zullen wij allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen.

			Als we ons nooit in deze kamers verborgen hebben, als we nooit tot Christus gevlucht zijn, dan zal er een tijd van smart aanbreken, een werkelijk donkere tijd. Smarten zonder een schuilplaats, verdriet zonder einde, bitterheid die eeuwig moet duren. God helpe ons om liever hier tienduizend bittere bekers te drinken dan om daar voor altijd de beker van alsem en gal te moeten drinken!

			Kom, vlucht vanavond tot Christus. De Heere helpe u om dat te doen! Geloof in Hem, vertrouw Hem, zodat u nooit Zijn gramschap hoeft te kennen, maar zodat u, nadat u zich voor een klein ogenblik voor de huidige moeilijkheden verborgen heeft, tot eindeloze vreugde aan Gods rechterhand ontwaken zult, voor altijd en eeuwig.

			Amen.

			Een geneesmiddel voor een zwak hart

			‘Heb goede moed en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!’
(Psalm 31:25, Eng. vert.)

			Er is geen prediking zo goed als de prediking die uit onze eigen ervaring opkomt. U ziet, lieve vrienden, dat David op de Heere vertrouwde. Uit heel pijnlijke en bijzondere moeilijkheden had God hem verlost. En na die verlossing schreef hij deze psalm om door de gelovigen van alle tijden en alle plaatsen gezongen te worden. Toen gaf hij deze vermaning, die uit zijn eigen ervaring opkwam.

			Mijn broeders, wij zullen nooit tot het hart van onze luisteraars spreken als wat wij zeggen niet eerst in ons eigen hart gegraveerd is. De beste zinnen van een preek zijn de zinnen die diep vanuit ons eigen innerlijk voortkomen. Als we spreken over de zaken die we gesmaakt hebben, die we vastgehouden hebben en ons eigen hebben gemaakt, dan spreken we met een zekerheid en met een gezag die God graag gebruikt om Zijn volk te troosten.

			Bedenk dus dat u David, die allang te ruste is gelegd, hoort spreken vanuit zijn koninklijke grafkamer. Als gevolg van zijn eigen gelukkige ervaring zegt hij: ‘Heb goede moed en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!’

			I. Als we deze tekst overdenken, wil ik allereerst uw aandacht vragen voor een bijzonder gezelschap tot wie de psalmist spreekt: ‘U allen die op de HEERE hoopt!’

			We moeten niet alle gedeelten uit de Bijbel beschouwen alsof ze aan iedereen in dezelfde mate gericht zijn. De Bijbel bevat vele boodschappen gericht aan alle kinderen van Adam, maar bepaalde gedeelten ervan zijn beperkt. Die behoren alleen toe aan het nageslacht dat naar de belofte is, het nageslacht dat door het geloof onderscheiden wordt, waaraan te zien is dat het een verbond met God heeft. De Heilige Schrift maakt onderscheid: hij doet enkele algemene beloften, maar de meer uitgelezen woorden ervan worden aan mensen van een bijzondere soort gegeven. Oordeel voor uzelf in hoeverre de beschrijving van de tekst op u van toepassing is: ‘U allen die op de HEERE hoopt.’

			Als eerste ziet u dat dit mensen zijn met hoop. Zij hebben nu nog niet alles wat ze verwachten te hebben. Zij bezitten hun volledige erfenis nog niet. Ze hebben een hoop die hen laat uitzien naar iets dat beter is dan tevoren. Ze hebben een levende hoop die vooruitziet naar de toekomst, zelfs voorbij de donkere doodsrivier. Een hoop die zulke goede ogen heeft dat hij dingen ziet die voor anderen onzichtbaar zijn en dat hij deze mensen naar een heerlijkheid laat uitzien die het menselijk oog uit zichzelf nooit aanschouwd heeft.

			Heeft u deze goede hoop? Of ligt alles waar u belang in stelt naast u of achter u? In dat geval spreekt de tekst niet tot u. Deze pijl vliegt u voorbij. Als u inderdaad een kind van God bent, ligt uw hoop daar waar uw oog nu nog niet kan zien en uw hand nu nog niet kan grijpen. Gods volk is een hopend volk. Daarom hopen ze op de vervulling van de beloften die God hun gedaan heeft.

			Vervolgens hopen ze op goede dingen. Want dit is erbij inbegrepen als de psalmist spreekt over degenen die op de Heere hopen. Want niemand die op de Heere hoopt, hoopt op kwade dingen. Doordat we op de Heere hopen, wordt onze hoop op tijdelijke dingen getemperd. Wij hopen niet op rijkdom. We hopen niet op een lang verblijf hier, want we hebben een stem tegen ons horen zeggen: ‘Dit is uw rustplaats niet, want hij is verontreinigd.’

			Onze hoop kan, zelfs al zou hij dat willen, niet tevreden zijn met de dingen die gezien worden en die tijdelijk zijn. Wij hopen op een stad wiens Bouwer en Ontwerper God is. (Hebr. 11:10) Wij hopen op de vreugde die het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, die in geen mensenhart opgekomen is. (1 Kor. 2:9) Wij hopen op die dingen die zo goed zijn dat ze alleen bij God Zelf vandaan kunnen komen. Onze hoop op deze dingen is dus volledig op Hem.

			Heeft u deze goede hoop? Heeft u hoop die u voor nog geen tienduizenden werelden zou willen inruilen?

			Misschien is alles dat tastbaar was wel bij u weggegaan, net als de inhoud van de doos van Pandora.6 Maar op de bodem ervan ligt de hoop, die niet wegvliegt. Dit is de vogel die dag en nacht binnen in uw ziel zit en zingt, zelfs als u van de normale omgang onder de mensen buitengesloten bent. U heeft hoop, goede hoop. Goede hoop op dingen die nog zullen komen in het hiernamaals, in het land van de zaligen waar u voor altijd thuis zult zijn bij uw God.

			Als u bij de personen hoort waarover de tekst spreekt, dan is de hoop die u heeft geworteld, gegrond en bevestigd in de Heere: ‘U allen die op de Heere hoopt.’

			U heeft geen hoop buiten de voor eeuwig geprezen Vader, Zoon en Heilige Geest. Naar de Vader kijkt u met de verwachting van een kind dat een erfgenaam is. Naar de Zoon van God kijkt u, terwijl u wacht op de bruiloft die u met Hem zult vieren ― met Degene met Wie u een onverbrekelijke relatie van ondertrouw hebt. Naar de Heilige Geest kijkt u, want Hij is ook nu al bij u als het onderpand van uw erfenis. U verwacht dat uw erfenis van dezelfde aard zal zijn als het onderpand waarvan u nu al geniet. U verwacht dat u met Zijn licht, liefde, zuiverheid en zaligheid vervuld zult worden. Hier kijkt u naar uit: ‘Mijn ziel, wacht slechts op God want mijn verwachting is op Hem.’ (Ps. 62:5, Eng. vert.)

			Kunt u dat zeggen? Wij zijn mensen met grote verwachtingen, maar onze verwachting is niet gericht op mensen die sterven of die leven. Onze verwachting is van Hem Die nooit sterft, nooit tekortschiet en Die nooit degenen teleurstelt die hun vertrouwen op Hem gesteld hebben.

			Zeg het eens, lieve luisteraar. Ik kan niet bij u allemaal langsgaan en u de vraag persoonlijk stellen, maar zegt u het eens: hoort u bij dit bijzondere gezelschap van mensen die op de Heere hopen?

			Verder kan ik wel zeggen dat sommigen van hen niet veel verder komen dan te hopen. Daar zou ik hen niet om willen veroordelen. Ik moet geen rechter zijn over degenen die God niet veroordeeld heeft.

			Ik hoor een kind van God graag vanuit de volle zekerheid van het geloof spreken, want het spreken vanuit de volle zekerheid is de juiste toon van een onderwezen gelovige. Wie gelooft, hoort verzekerd te zijn van dat waarin hij gelooft. Waarom gelooft hij het anders? Het is goed als de melk van het geloof zo lang stil heeft gestaan dat u de room van de volle zekerheid op de oppervlakte ervan kunt zien drijven.

			Toch weet ik dat ook als u geen volle zekerheid hebt en als het hoogste wat u zegt, is: ‘Ik hoop’, u toch bij het gezegende gezelschap hoort waartegen de psalmist spreekt: ‘U allen die op de Heere hopen.’ Kleingeloof, Zeerbevreesd, Kleinmoedig, Vrezende, u allen die bij die talrijke familie hoort, u allen die lijkt op farao’s magere vee, God houdt van u! Deze zwakke mensen worden aan de borst van de Zaligmaker gedragen of zachtjes door Zijn liefdevolle hand geleid. Ik vraag u: Sluit uzelf niet uit van elke lieflijke gedachte die in de tekst ligt: ‘U allen die op de Heere hopen.’

			Werkelijk, het is mij alsof mijn tekst een arm heeft als die van de goede Herder. ‘Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen’ (Jes. 40:11), alsof Hij Zijn armen om hen heen wil slaan en hen dicht aan Zijn hart wil trekken.

			‘U allen die op de Heere hoopt.’ U die zo klein bent, u die zo nutteloos bent, u die zo beeft, u die niet bent wat u zou willen zijn, u die eerder uw eigen tekortkomingen dan iets anders kunt zien, u die eerder kermt dan zingt, omdat u tot nu toe de zonden die u belagen niet kunt overwinnen ― hoopt u op de Heere? Mijn tekst spreekt tot eenieder die op de Heere hoopt. Ik zou graag zo over de tekst willen preken dat, ook al zou ik enkelen van u die sterk zijn buitensluiten, ik hem in ieder geval toepas op hen die heel zwak en bevend zijn.

			‘U allen die op de Heere hoopt.’ Dit gedeelte raapt de laagst gezonken mensen op. Het lijkt bedoeld om, net als de mannen in de ambulance, voor de gewonden te zorgen en om voort te dragen en zo even snel vooruit te laten komen als degenen die met volle kracht marcheren.

			Dit is dus het erkende gezelschap: ‘U allen die op de Heere hoopt.’ Niet: ‘U die op uzelf hoopt.’ Niet: ‘U die op uw priesters hoopt.’ Niet: ‘U die ergens anders op vertrouwt’, maar: u die op God alleen hoopt.

			II. Welnu, in de tweede plaats lijkt mijn tekst mee te delen dat er af en toe zwakte is, of ik mag wel zeggen: dat er geregeld zwakte zichtbaar is in hen die hun hoop op God stellen.

			Het is een gevaarlijke zwakte, want het is een zwakte van het hart. De tekst zegt: ‘Heb goede moed en Hij zal uw hart sterk maken.’ (Eng. vert.) Dat houdt in dat het hart van hen die op de Heere hopen soms zwak wordt.

			Zoals u goed weet, is een hartkwaal een heel gevaarlijke ziekte. Zelfs als er maar heel weinig mis is met het hart is het een serieuze zaak, want elk gedeelte van het lichaam wordt daardoor aangetast. Sommigen van Gods eigen volk zijn geregeld en velen heel vaak onderhevig aan zwakte van het hart. Zij verliezen de moed, hun vreugde verlaat hen en zij worden beschroomd en angstig.

			Deze zwakte treedt bij vele gelegenheden op. Soms hebben we hen die op de Heere hopen door groot lijden zwak van hart zien worden. De ene pijn volgt op de andere. Het lijkt of elke snee van het mes dieper gaat dan de vorige en dat het mes elke keer scherper is.

			Laat mij u vertellen die in blakende gezondheid verkeert, die geen lichamelijke pijn kent en die niet altijd zozeer met degenen die intens lijden meeleeft als u zou kunnen, dat het niet altijd zo makkelijk is als u denkt om zulke pijn te moeten ondergaan als sommigen van ons te verduren hebben. Laat iemand eens een hele week een onverdraaglijke hoofdpijn hebben of er kan een felle aanval van reuma zijn. Laat hem ischiaspijn overkomen of iets van die verschrikkelijke zenuwpijnen die ons tot op het bot raken. Dan zult u zien of degene die op zijn kracht pochte nog wel enige kracht overhoudt. In zulke tijden zakt de geest in en wordt de hartslag zwakker en zwakker.

			Zo is het ook in de strijd van het leven. Een man worstelt hard om zijn levensonderhoud. Misschien heeft hij niet eens de middelen om zelfs maar het brood voor zijn vrouw en kinderen te verdienen. Het stelt een man zwaar op de proef als de kast leeg is en de kleren van de kinderen hen nauwelijks tegen de kou bedekken. In zulke omstandigheden begeeft de moed hem soms. Juist dan beveelt God hem om goede moed te hebben en maakt Hij zijn hart sterk.

			Deze zwakte van het hart wordt in het bijzonder in tijden van beproeving gevoeld. Ik heb christenen gekend die tussen goddeloze kameraden moesten werken. Elke dag werd hun geest gekweld door de vuile gesprekken, de beschimpingen, bespottingen en godslasteringen van de goddelozen. In zulke gevallen wordt het hart vaak heel zwaar, ziek en zwak. Degenen onder ons die van het aloude Evangelie houden, kunnen niet om zich heen kijken, al die kansels zien die zich tegen onze God keren en al die zogenaamde denkers die het geloof verlaten, zonder te voelen dat dit een last is die heel zwaar op ons drukt. Ons hart wordt zwaar en misschien wordt het zwak.

			Ik heb ook gezien dat sommige christenen met deze klacht werden lastiggevallen tijdens een groot werk voor de Heere. Ze doen alles wat ze kunnen, en toch zien ze niet het succes dat ze verwachtten. Zij zijn het werk niet moe, maar het werk vermoeit hen wel. Zij zien heel duidelijk de onvolmaaktheden van hun dienst en ze raken nog verder bezwaard omdat sommigen die hen behoorden te helpen, hen niet helpen. Ze ontmoeten koude harten waar ze enthousiasme verwachtten en in plaats van gulheid kan er gierigheid zijn. In plaats van veel gebed als de brandende kolen van een jeneverbes is er lauwheid of geestelijke dood. In zulke tijden steekt de mens van God zijn hand in zijn boezem en zegt: ‘Mijn hart, mijn hart ontzinkt mij.’ Dan komt de boodschap van de tekst naar voren: ‘Heb goed moed en Hij zal uw hart versterken, u allen die op de Heere hoopt.’

			Legers mensen zijn bij tijden onderhevig aan een aanval van uitputting. Zelfs David werd zwak en uitgeput. Simson riep uitbundig uit: ‘Met een ezelskaak heb ik één hoop, twee hopen, met een ezelskaak heb ik duizend man doodgeslagen’ (Richt. 15:16), maar toen hij daarna gebrek aan water kreeg, stond hij op het punt om te gaan liggen, te bezwijken en te sterven. De besten onder de mensen zijn slechts mensen op hun best. Wie zou daarom verwonderd zijn als de moed hun begeeft op de dag van het lijden, in het uur van de strijd of onder de verzengende zon, als zij voor hun Heere werken?

			Als deze zwakte van het hart zou voortduren, is dat heel schadelijk. In deze tijd geloof ik dat het de dingen die voor de Heere ondernomen worden, beperkt.

			Die jongeman zou als zendeling naar China gaan, maar zijn hart ontzinkt hem. Er is een ander die naar Kongo zou gaan om daar te proberen Christus te preken, maar hij mist de benodigde moed. Er is een zuster die een Bijbelklas zou overnemen of die bezoeken zou afleggen in de wijk waar ze woont, maar zij kan maar niet besluiten om daadwerkelijk te beginnen. Hoeveel goede bedoelingen en heilige ondernemingen worden nooit iets! We zien ze uitbotten en we zien de bloesem ervan, maar ze groeien niet tot vruchten zoals zou moeten.

			Ik durf nauwelijks te denken aan de grote hoeveelheid talent in het Koninkrijk van de Verlosser die daar ongebruikt ligt, vaak vanwege gebrek aan morele moed en vertrouwen op God.

			Ik denk dat het ons helemaal niet ontbreekt aan vertrouwen op onszelf ― in ieder geval sommigen van ons niet. Maar wat nodig is, is vertrouwen op God. Dat is heel iets anders. Dit vertrouwen maakt de zwakken sterk en de schuchteren dapper. Mogen we allemaal veel van dit vertrouwen ontvangen! Moge God ons verlossen van de zwakte van ons hart, opdat we het Koninkrijk van onze Heere niet beschadigen door Hem onze diensten te onthouden.

			Lieve vrienden, deze zwakte van het hart brengt het succes van de beste werker in gevaar. Wie het dapperst vecht, zou op het punt kunnen staan om te overwinnen en dan toch, als de moed hem zou begeven, verslagen worden. Ongetwijfeld heeft u bij het lezen van de verslagen van vele veldtochten opgemerkt dat men van de ene overwinning naar de andere ging ― en dan opeens was er een onderbreking, omdat het hart hun ontzonk, juist wanneer ze, indien ze in lijn met hun vorige successen waren doorgegaan, al hun tegenstanders verslagen zouden hebben.

			Pas op, u die God moedig gediend heeft, dat de angst u niet zal aangrijpen, zodat u op de dag van de strijd terugdeinst en mist wat u voor uw Heere had kunnen winnen.

			Dit zwakke hart voert vele verontschuldigingen aan. Daarover verbaas ik me niet. Hoe zou ik dat kunnen, als ik mezelf ken? Broeders, zusters, als u naar binnen kijkt, dan zou de moed u wel begeven. Als u naar buiten kijkt naar de beproevingen die u belagen, naar de machten van de duisternis die zo sterk verankerd zijn in hun vestingen, dan zou u wel kunnen bezwijken! Wat een grote taak ondernemen we als we één enkele ziel voor Christus proberen te winnen, hoeveel te meer als we een stad of de wereld voor Christus willen winnen! De moed zou ons wel kunnen begeven als we van God weg beginnen te kijken.

			Over Hercules wordt de fabel verteld dat hij met een beroemde reus vocht. Hij kon hem een tijd lang niet overwinnen, omdat hij uit de aarde geboren was. Iedere keer dat hij teruggeslingerd werd op zijn moeder, de aarde, stond hij met vernieuwde kracht op. Hercules zwoegde en worstelde met zijn reusachtige vijand en voelde dat het gevecht hopeloos was, totdat hij het geheim van zijn tegenstander ontdekte. Toen nam hij hem in zijn armen en omklemde het monster totdat het dood was.

			U en ik zijn onoverwinnelijk zolang we kunnen terugvallen op God, hoewel er duizenden tegenover ons staan die sterker zijn dan Hercules. De enige hoop die de vijand op de overwinning heeft, is om ons bij God vandaan te houden. Maar zelfs als hij ons zou neerwerpen en als het lijkt of hij ons in stukken breekt, vallen we toch terug op onze God en rusten we op Hem alleen. Wij kunnen op de aarde neergeworpen liggen en roepen: ‘Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan.’ (Micha 7:8)

			Kom in aanraking met uw God, val op de kracht van God terug en u zult met nieuwe kracht en nieuwe sterkte opstaan. Maar zou u op een keer van Hem gescheiden worden, dan is alles voor u over. Toch zal niets ons kunnen scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus onze Heere is. (Rom. 8:39) Geprezen zij zijn Naam!

			III. In de derde plaats roep ik u nu ten ernstigste op om acht te slaan op de schallende stem van de vermaning, een gepaste vermaning: ‘Heb goede moed en Hij zal uw hart sterk maken.’

			Ik houd van de manier waarop dit gezegd wordt. Het is niet slechts: ‘Heb goede moed.’ Er staat ook ‘en’ bij. ‘En Hij zal uw hart sterk maken.’ Tegelijkertijd is de vermaning niet weggelaten. Hij zegt niet: ‘Hij zal uw hart vertroosten, daarom hoeft u niets te doen.’ Bijbels bezien dwalen degenen die van Gods genade een reden tot nietsdoen maken. Genade is juist de reden om er alles aan te doen. Wie zeggen dat de predestinatie en het werk van de levende God een passief laten zijn, maken een grote fout. Juist deze feiten zorgen ervoor dat een mens aan het werk gaat. De strengste predestinatie is niet in het minst in strijd met de meest volmaakte vrijheid van de menselijke wil. Ik kan u misschien niet uitleggen waarom dat zo is, maar ik weet dat het daadwerkelijk zo is. God vraagt van ons om goede moed te hebben, terwijl Hij tegelijkertijd zegt dat Hij ons hart zal versterken.

			Lieve vrienden, als u van schroom, vreesachtigheid en moedeloosheid af wilt, moet u uzelf aanvuren. Dit is uw plicht, want de tekst zegt het zo: ‘Heb goede moed.’ Zit niet stil, uw ogen uitwrijvend terwijl u zegt: ‘Ik kan het niet helpen, ik moet altijd zo lusteloos zijn als nu.’ Zo moet u niet zijn. In Gods Naam wordt u in de tekst bevolen: ‘Heb goede moed.’

			Als u traag bent, moet u niet verwachten dat de genade van God in u werkt alsof u een blok hout bent en er iets tegen uw wil van u gemaakt kan worden. Nee! U moet uzelf voornemen om goede moed te hebben. Sta daarom op en schud het stof van u af. Geloof, lieve vriend en stel uw vertrouwen op God. Geef uw angsten aan de wind. Neem uw harp van de wilgen. ‘Ik kan er niet op spelen’, zegt u. Haal hem desondanks naar beneden. Zelfs als u er niet op kunt spelen, moet u uw vingers op de snaren leggen. Het is wonderlijk hoe de vingers die er eens aan gewend waren muziek te maken, weer hetzelfde kunnen doen als ze die geliefde snaren weer aanraken. Doe wat u kunt, en God zal voor u doen wat u met geen mogelijkheid voor uzelf kunt doen.

			Ik weet dat er hier zeer velen zijn die heel bedroefd en neerslachtig zijn. Hun vrienden zeggen tegen hen: ‘Wij wilden dat we u konden opmonteren.’ Dat zeg ik niet, maar ik zeg wel dit: ‘Heb goede moed. Heb goede moed.’ Dat is het bevel van de Heere aan u. Denkt u niet dat uw God het verdient om vertrouwd te worden? Wat heeft Hij ooit gedaan dat maakt dat u Hem zou wantrouwen? Verdient Hij uw meest vertrouwensvolle geloof niet? Wat denkt u dat u van uw vreesachtigheid kunt verwachten? Wie bang is voor het weer, kan hij het veranderen? Hij zegt dat er een lange vorstperiode zal zijn. Kan hij die periode één enkele dag bekorten door zich er bezorgd over te maken?

			Er is een grote crisis in de zakenwereld en een mens dreigt geruïneerd worden. Is het dan minder waarschijnlijk dat hij geruïneerd wordt als hij zich zorgen maakt? Ziet u dus niet in dat uw God uw vertrouwen verdient en dat het de algemene wijsheid is die u beveelt om goede moed te hebben?

			Als u geen goede moed hebt, wat zal er dan met u gebeuren? Ik zeg niet dat u een lafaard zult zijn, maar ik zeg wel dat u er erg op zult lijken. Ik heb over iemand gehoord die zei dat hij een teruggetrokken karakter had. Hij kon geen zondagsschoolklasje overnemen of tot iemand een woord voor de Meester spreken, hij was zo teruggetrokken! Ik heb ook gehoord van een soldaat die op de dag van de strijd zo teruggetrokken was dat ze hem als een deserteur hebben neergeschoten!

			Ik zou niet willen dat u de vloek van een lafaard verdient terwijl u dat ‘teruggetrokken’ noemt. Nee, ga niet tot dat soort mensen behoren. Ga liever lijken op de soldaat van Alexander die altijd aan het front was. De reden daarvoor was dat hij een ziekte met zich meedroeg waarvan gedacht werd dat die ongeneeslijk was. Hij leed zoveel pijn dat hij er niet om gaf of hij bleef leven of zou sterven. Alexander deed grote moeite om hem te laten genezen. Toen hij weer helemaal gezond was, stelde hij zijn kostbare leven nooit meer aan enig risico bloot.

			Ik heb liever dat u door buitengewone pijn tot moed geprikkeld wordt dan dat u genezen wordt om een lafaard te zijn! Christus hoort niet gediend te worden door soldaten die in de watten gelegd willen worden. Hij verdient het dat we Hem vertrouwen en dat we ons met onverschrokken moed in Zijn dienst stellen. Laten we desnoods op de spiesen van Zijn tegenstanders het paradijs vinden, want het paradijs zullen we inderdaad vinden als we trouw Christus volgen tot in de dood. God geve ons dan dat wij goede moed zullen hebben!

			Waarom bent u bang? Is God met u, en bent u toch bang? Wat scheelt u? Heeft God u verlaten? Is Hij vergeten genadig te zijn? Is Zijn almacht zwak geworden? Waar kunt u zich druk om maken? Is Hij voor u een woestenij geweest? Is er geen manna meer gevallen of stromen de wateren niet meer?

			Ga, geef u aan Hem over. Vraag Hem of Hij u door Zijn genade heldhaftig wil maken in plaats van gerekend te worden onder de angstige en ongelovige mensen die Hem op de dag van de strijd de rug toekeren en die hun eigen zelfzuchtige gemak en troost zoeken.

			IV. Ik eindig met een bemoedigende belofte: ‘Hij zal uw hart sterk maken.’

			God alleen kan het hart sterk maken. Ik veronderstel dat dokters iets voor mensen met een zwak hart kunnen doen, ook al weet ik dat niet. Over het algemeen zeggen ze als iemand plotseling sterft en ze niet weten wat hem liet sterven: ‘Het is een hartkwaal.’ Het hart is een mysterieus deel van ons wezen en heeft grote zorg nodig.

			In geestelijk opzicht is het genade dat God Die het hart maakt, het hart ook begrijpt. Hij Die de zwakte ervan ziet, weet hoe Hij het kan versterken.

			Hoe versterkt God het hart van de mens? Wel, soms door genadige voorzienigheid. Er gebeurt iets heel onverwachts. Ikzelf heb geleerd om het onverwachte te verwachten. Ik weet wat het is om bijna te wensen in een bergpas te komen waaruit geen ontsnapping mogelijk is, zodat ik kon zien hoe de Heere de heuvels doorklieft of zelfs de zee in tweeën splijt om een weg voor Zijn volk te maken. Het is iets groots om in zulk diep water te komen dat u de bodem niet kunt aanraken en moet zwemmen, om dan te voelen dat het eeuwige drijfvermogen van Gods voorzienigheid u boven water houdt. Het is iets groots om te zwemmen als er tienduizenden vadems oceaan onder u zijn. Dan hoeft u niet bang te zijn om uw voet tegen een rots te stoten. Als u rechtstreeks uitkomt bij een eenvoudig vertrouwen op de levende God en de golven van Zijn eeuwige inwerking om u heen voelt, zult u gelukkig en gezegend zijn.

			De Heere heeft ook de gewoonte om het hart van de mensen sterker te maken door het aangename gezelschap van vrienden. Paulus werd vaak bijzonder verkwikt door christelijke metgezellen. De Heere kan iemand zenden die u scherpt zoals men ‘ijzer scherpt met ijzer’ (Spr. 27:17) en die u klaarmaakt voor Zijn dienst. ‘Een woord op het juiste moment gesproken’, of zoals het er in het Hebreeuws staat: ‘een woord op wielen’ ― wat is het goed als dat juist op de goede tijd komt! Het ‘is als gouden appels in zilveren schalen.’ (Spr. 25:11) Zo zijn de goede woorden die gelovige mensen met ondervinding ons brengen, die God ons zendt.

			Zo weet ik ook dat het hart van een mens krachtig versterkt kan worden door een kostbare belofte. Wie kent de wonderbaarlijke kracht van een tekst uit de Schrift? We hadden dertig jaar geleden ‘armeluispleisters.’ Ik weet niet of u ze nu nog gebruikt. Die gebruikten we als we ons zwak in onze rug voelden.

			Een belofte uit de Schrift is daadwerkelijk een pleister voor een arm mens. Wat voor kracht geeft zij niet aan de lendenen! Wat lijken we stevig ondersteund te worden als we werkelijk een belofte van God vastgrijpen en als deze werkelijk vat op onze geest krijgt!

			Naast al die dingen heeft God de Heilige Geest een geheime manier om de moed van Gods volk te versterken, die niemand van ons kan uitleggen. Hebt u dat nooit gevoeld? U kunt naar bed zijn gegaan, ziek van hart, bezorgd, uitgeput en bedroefd. ’s Morgens wordt u wakker en bent u overal klaar voor. Misschien wordt u midden in de nacht wakker en is het u duidelijk dat God u opzoekt. U voelt zich net zo gelukkig als wanneer alles gaat zoals u graag zou willen. Nee, als dat Gods lieflijke wil is, zult u gelukkiger zijn als alles u tegenwerkt dan wanneer alles goed gaat voor u. U voelt een plotselinge versterking van uw geest, zodat u zich volmaakt overgeeft en volmaakt tevreden en bereid bent.

			Ik heb een mens van God gekend die in nijpende moeilijkheden verkeerde. Alles leek verkeerd te gaan. Hij werd bezorgd en verontrust, totdat hij even een stap opzij deed en zich terugtrok voor een kort gebed tot zijn God. Hij was nog geen vijf minuten afwezig geweest. Toch voelde hij toen hij terugkwam: ‘Nu ben ik er klaar voor.’ Alle gejaagdheid was weg, al de zorgen waren weg. God liet zijn geest herleven en versterkte zijn hart.

			Ik heb een goede vrouw gezien toen haar man juist gestorven was en toen al haar hoop verkwijnd leek te zijn. De eerste uitbarsting van smart ging voorbij. Ze boog neer aan de bedrand en hief haar hart op tot God. Toen veegde ze haar tranen weg en gaf ze zich over om voor haar kinderen de strijd van het leven te voeren. God heeft haar hart als in een ogenblik sterk gemaakt.

			Geef niet op! U hoeft geen lafaard te zijn, geef niet op! Zeg niet: ‘Ik moet geslagen worden, ik moet altijd moedeloos zijn, mijn leven is verbrijzeld.’ Zo hoeft u niet te zijn. ‘Heb goede moed en Hij zal uw hart sterk maken.’ Ga naar uw kamer en val op uw knieën, stort uw hart uit voor God, vertel uw moeilijkheden aan de Allerhoogste. Zo waar als de Heere leeft, voor Wie ik sta, Hij moet en zal degenen die hun vertrouwen op Hem stellen, helpen. Is Hij ooit tekortgeschoten tegenover hen die Hem vertrouwen? Wie heeft ooit Zijn hand tegengehouden of Hem van Zijn plannen weerhouden? Wie heeft er ooit voor gezorgd dat Hij Zijn belofte niet nakwam of dat Hij Zijn woord heeft ingetrokken?

			Als u Hem wilt vertrouwen, is Hij beter voor u dan uw angst. Nee, Hij is zelfs beter voor u dan de dingen waarin u gelooft of dan uw grootste hoop. Steun op Hem, leun tegen de boezem van eeuwige liefde. Leun zwaar, leun met heel uw gewicht en laat dat gewicht daar liggen. De Heere zij met u en zegene u! Gezegend zijn al degenen die hun vertrouwen op de Heere stellen.

			Wat zou ik wensen dat iedereen hier op de Heere vertrouwde of dat u Hem nu gaat zoeken als u Hem nog nooit gevonden heeft. De Heere zij eenieder van u genadig om Jezus’ wil!

			Amen.

			Troost voor degenen die in verzoeking zijn

			‘Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.’
(1 Korinthe 10:13)

			Alle kinderen van God zijn aan verzoeking onderworpen. Sommigen worden meer verzocht dan anderen, maar ik ben ervan overtuigd dat niemand de hemel zal binnengaan zonder een of andere verleiding te hebben ondervonden, behalve dan degenen die te jong waren om zich van kwaad bewust te zijn. Als Iemand aan verleiding had kunnen ontkomen, zou dat zeker ‘de Eerstgeborene onder vele broeders’ (Rom. 8:29) geweest zijn, maar u weet vast nog wel hoe Hij direct na Zijn doop door de Geest in de wildernis geleid werd om door de duivel verzocht te worden. De apostel Paulus vertelt ons dat Hij ‘in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.’ (Hebr. 4:15)

			Voorwaar, de Heere Jezus zou tegen ons, Zijn volgelingen, kunnen zeggen: ‘Als Ik, jullie Meester en Heere, verzocht ben geweest, moeten jullie niet verwachten om daaraan te kunnen ontsnappen, want een discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer.’ (Matt. 10:24)

			Het feit dat we verzocht worden, hoort ons te verootmoedigen. Het is immers een triest bewijs dat er nog steeds zonde in ons is overgebleven. Ik ben oud genoeg om me de tijd nog te herinneren dat de gewoonte bestond om met een vuursteen op staal te slaan om ’s ochtends licht te maken. Ik weet nog dat ik altijd stopte met te proberen om een vonkje te maken als ik ontdekte dat er geen tondel in de doos zat.

			Ik geloof dat de duivel geen dwaas is. Als een mens geen tondel in zijn doos heeft – dat wil zeggen: geen verdorvenheid in zijn natuur – wees er dan maar zeker van dat hij niet lang door zal gaan met hem te verzoeken. Hij verspilt zijn tijd niet aan zo’n nutteloze inspanning. De mens die gelooft dat hij volmaakt is, kan nooit het gebed des Heeren bidden. Hij moet een gebed van eigen maaksel opzenden, want hij zal nooit willen zeggen: ‘Leid ons niet in verzoeking.’

			Geliefden, de duivel denkt echter dat het wel de moeite waard is om ons te verzoeken. We kunnen concluderen dat er iets in ons is dat voor verzoeking vatbaar is, dat daar nog steeds zonde woont, ook al heeft de genade van God ons hart vernieuwd.

			Dat we verzocht worden, hoort ons aan onze zwakte te herinneren. Ik verwees net naar het voorbeeldgebed van onze Heere Jezus Christus, met daarin de woorden: ‘Leid ons niet in verzoeking.’ De reden voor deze bede moet wel zijn dat wij zo zwak en broos zijn. Wij vragen om niet belast te worden, want onze rug is niet sterk. Wij smeken dat de zonde niet in zijn meest verleidelijke vorm voor ons komt te staan, want vaak ontleent het vlees kracht aan de wereld en zelfs aan de duivel. Hun verenigde krachten zullen ons te veel zijn, behalve als Gods almacht ter wille van ons zal worden aangewend om ons overeind te houden opdat we niet vallen.

			Ik ken sommige kinderen van God die heel erg verontrust zijn, omdat ze verzocht worden. Ze denken dat ze een beproeving wel zouden kunnen verdragen, als die maar niet verbonden zou zijn met zonde. Ik zie echter niet in hoe we in het algemeen een beproeving van een verzoeking kunnen scheiden. Want elke beproeving die tot ons komt, heeft een verzoeking van de een of andere soort in zich, of het nu van ongeloof is, van mopperen of van het gebruik van de verkeerde middelen om aan de beproeving te ontsnappen. We worden zowel door onze genadegaven als door onze ellende verzocht. Dat wil zeggen, verzocht in de zin van daardoor beproefd te worden.

			Voor een kind van God is het meest bedroevende echter dat hij soms verzocht wordt om dingen te zeggen of te doen die hij buitengewoon haat. Hem worden op een aantrekkelijke manier zonden voorgeschoteld die hij totaal afschuwelijk vindt. Hij kan de naam ervan niet verdragen. Toch komt de satan en houdt het kind van God het onreine voedsel voor, dat hij nooit aanraken zal. Ik heb meegemaakt dat de duivel het volk van God verzocht door hun godslasterlijke gedachten in te werpen, en die als een orkaan in hun oren te blazen.

			Ja, zelfs als u in gebed bent, kan het gebeuren dat er vele allesbehalve vrome gedachten in uw denken opkomen. Een klein geluid op de straat zal u van de gemeenschap met God afleiden en bijna voordat u er zich bewust van bent, galopperen uw gedachten als wilde paarden over heuvels en dalen. U weet nauwelijks hoe u ze ooit weer zult vangen.

			Wel, zulke verzoekingen zijn voor een kind van God ontzettend pijnlijk. Hij kan de vergiftigde adem van de zonde niet verdragen en als hij ontdekt dat de zonde aan zijn deur staat te kloppen, onder aan zijn raam staat te schreeuwen en hem dag en nacht aan het treiteren is, zoals het met sommigen – ik hoop niet met velen – gebeurd is, dan is hij zwaar belaagd en hij is smartelijk verontrust.

			Het kan zo’n mens helpen als ik hem eraan herinner dat het verzocht worden op zichzelf geen zonde is. De zonde is die van de verzoeker, niet die van degene die verzocht wordt. Als u de verzoeking weerstaat, is uw daad zeer te prijzen. Er is niets prijzenswaardig aan de verzoeking. Die is kwaad en alleen maar kwaad. Maar u bracht uzelf niet in verzoeking, en hij die u verzocht, moet de schuld van de verzoeking dragen. U bent overduidelijk niet schuldig aan gedachten die u verdriet doen. Ze mogen dan weliswaar bewijzen dat er nog steeds zonde in u overgebleven is, maar er is geen zonde in het feit dat u verzocht wordt. De zonde bestaat in het bezwijken onder de verzoeking.

			Zalig zult u zijn als u er staande onder kunt blijven. Als u de verzoeking kunt overwinnen, als uw geest er niet aan zal toegeven, zult u er zelfs door gezegend worden. ‘Zalig is de man die verzoeking verdraagt.’ (Jak. 1: 12) Zelfs in de verzoeking is zaligheid. Hoewel ze voor het heden niet vreugdevol lijkt te zijn, maar verdrietig, zal ze later toch een gezegende vrucht voortbrengen voor degenen die daardoor geoefend worden.

			Maar meer nog, er zijn ergere dingen in de wereld dan verzocht te worden door pijnlijke verzoekingen. Het is veel erger om met een aanlokkelijke verzoeking verzocht te worden, om zachtjes in de mond van de verwoester gelokt te worden, om met de gladde stroom meegevoerd te worden om later de waterval in geslingerd te worden. Dit is vreselijk.

			Maar tegen de verzoeking te vechten, dat is goed. Ik zeg opnieuw dat een heleboel dingen veel erger zijn dan om te worden verzocht door iets waaraan heel uw geest zich ergert. Een godvrezend mens zei vaak dat hij banger was voor een slapende dan voor een brullende duivel.

			In die opmerking zit veel waarheid. Want als u met rust gelaten wordt en als geen verzoeking u aanvalt, bent u in staat op een vleselijke manier zeker te worden en om vol pocherij te zeggen: ‘Ik zal nooit bewogen worden.’

			Ik denk dat er niemand in zulk dreigend gevaar verkeert als de mens die denkt dat hem waarschijnlijk geen gevaar zal overkomen. Dit betekent dat alles wat ons waakzaam houdt, ook al is het in zichzelf kwaad, vooral een goede uitwerking heeft. Het gevaarlijkste deel van de weg naar de hemel is niet het dal van de schaduw van de dood. Daar waar de kobolden hem omringden en hij het moeilijk vond om het pad te ontdekken en vast te houden, treffen we Christen niet slapend aan. Maar toen Hoopvol en hij bij de betoverde grond kwamen, waar de atmosfeer zodanig was dat mensen er slaperig van werden, toen waren de pelgrims in groot gevaar, totdat Christen zijn medereiziger eraan herinnerde dat zij, toen ze bij dat verraderlijke deel van de weg aankwamen, door de herders gewaarschuwd waren om niet te slapen.

			Dus ik denk dat het niet de slechtste zaak is die ons geestelijk gezien kan overkomen als we verzocht worden met pijnlijke verzoekingen, die de geest bijna tot wanhoop drijven, hoe zwaar die beproeving ook is en hoe smartelijk ook om te dragen. Kies van al het kwaad dat u belagen kan altijd het minst slechte uit. Als dit dan minder kwaad is dan iets anders zijn kan, wees dan niet tot uiterste wanhoop gedreven als het uw lot is om verzocht te worden, zoals velen voor u al overkomen is.

			Dit is voldoende als inleiding tot een korte toespraak over verzoekingen, die bedoeld is om hen te troosten die zwaar door de satan verzocht worden. Ik weet dat ik tot velen spreek, en ik zou de woorden van mijn tekst willen herhalen: ‘Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.’

			Bedenk, lieve beproefde vriend, dat u niet in wanhoop terneer moet zitten en zeggen: ‘Ik word nu zwaar verzocht en ik ben bang dat ik erger en erger verzocht zal worden, totdat mijn voet zal uitglijden en ik zal vallen en helemaal vergaan.’ Zeg niet net als David toen hij als een patrijs op de bergen opgejaagd werd: ‘Ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden.’ (1 Sam. 27:1) Geloof echter dat de Heere, Die toestaat dat u verzocht wordt, u verlossen zal op de tijd die Hem goed acht.

			I. Hier is uw eerste troost. Al uw eerdere beproevingen hadden een grens. ‘Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen.’ Soms heeft de verzoeking u vastgepakt zoals een moordenaar plotseling een man bij de keel grijpt. Ze heeft u gegrepen. Misschien is dat wel het meest treffende woord dat ik gebruiken kan. De verzoeking heeft u onverhoeds geboeid en lijkt u stevig vast te grijpen. Toch zijn de verzoekingen die u heeft moeten verdragen niet meer dan menselijke verzoekingen.

			Allereerst zijn ze van het soort dat ook uw medechristenen hebben moeten verdragen. Ik weet dat u ertoe verzocht wordt om te denken dat u een eenzame reiziger bent op een weg waarover nooit eerder iemand is gegaan. Maar als u het spoor zorgvuldig onderzoekt, kunt u de voetstappen van enkelen van Gods beste dienstknechten ontdekken die langs die vermoeiende weg gekomen zijn.

			Het is een heel donkere straat, zegt u, een die werkelijk een moordenaarsstraat genoemd mag worden. U zult echter ontdekken dat de apostelen daar ook hebben gelopen. Degenen die hun geloof tegenover hun vervolgers beleden, zijn die weg gegaan. Martelaren liepen er, en de besten onder Gods heiligen zijn op dezelfde manier verzocht als u.

			Iemand zegt: ‘Maar ik word verzocht, zoals u zojuist zei, met godslasterlijke en vreselijke gedachten.’ Zo ook destijds John Bunyan. Lees maar eens zijn ‘Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren’ en kijk maar eens waar hij doorheen moest. Vele anderen hebben soortgelijke ervaringen gehad. Sommigen van hen zijn nog in leven om u te vertellen dat ze alles van die bijzondere vorm van verzoeking weten, maar dat de Heere hen er toch uit verlost heeft.

			Een ander mens zegt: ‘Maar ik ben zelfs in de verzoeking gebracht om mezelf om te brengen.’ Ook dit is geen ongewone verzoeking, zelfs niet voor Gods meest geliefde heiligen. Hoewel Hij hen heeft bewaard en in leven gehouden, voelden zij zich toch vaak net als Job, toen hij zei: ‘Mijn ziel kiest de verstikking en heeft de dood liever dan het leven.’ (Job 7:15)

			Een ander roept: ‘Ik word tot de meest vreselijke zonden verzocht, de vuilste zonden. Ik zou u zelfs niet durven zeggen met welke gruwelen de satan mij verzoekt.’ U hoeft mij dat niet te vertellen. Ik vertrouw erop dat de almachtige kracht van de Gods Heilige Geest u ervoor bewaart. Ik kan u verzekeren dat zelfs de heiligen in de hemel, als zij nu tegen u spreken konden, u zouden vertellen dat sommigen van hen zwaar belaagd werden. Zelfs enkelen van de dappersten van degenen die het dichtst bij God leefden, werden zwaar belaagd door verzoekingen. Ze zouden er hun medemensen niet over willen vertellen, zo werden ze erdoor gekweld.

			Wellicht zegt nog een andere vriend: ‘Ik ben daadwerkelijk tot eigengerechtigheid verzocht, wat voor een mens die al zijn vertrouwen op Christus stelt echt een grote verzoeking is.’

			Wel, dat was ook zo met John Knox, die grote prediker van de rechtvaardigheid door het geloof. Toen hij ging sterven, werd hij ertoe verzocht om in zijn eigen dapperheid voor Christus te gloriëren, maar hij vocht tegen die duivelse gedachte en overwon haar. Zo kunt u dat ook doen.

			U denkt dat een mens die heel geduldig is niet tot ongeduld verzocht wordt. Broeder, de Geest van God zegt door de pen van de apostel Jakobus: ‘U hebt gehoord van het geduld van Job.’ (Jak. 5:11, Eng. vert.) Ik wil u deze vraag voorhouden: Heeft u niet gehoord van het ongeduld van Job?

			U heeft zonder twijfel over het sterke geloof van Petrus gehoord. Heeft u nog nooit gehoord over Petrus’ ongeloof? Gods volk schiet vaak juist tekort op het punt waar zij het meest vermaard om zijn. Als het over Bijbelse biografieën gaat, is de mens die het meest geroemd is om het werk van Gods Geest in hem, gewoonlijk de mens die juist op het punt waarin hij dacht dat hij het sterkst was, gefaald heeft.

			‘Ik heb over het leven van een goed mens gelezen’, zegt u, ‘en ik ben niet zoals hij.’ Zal ik u zeggen waarom niet? Omdat niet alles over zijn leven opgeschreven is. Maar als de Heilige Geest het leven van een mens beschrijft, vertelt Hij alles. Als biografen over het leven van goede mensen schrijven, schrijven ze natuurlijk niet hun innerlijke gevechten en angsten op. Behalve dan als het onderwerp een man als Maarten Luther is, van wie het hele leven een innerlijk gevecht lijkt te zijn geweest en die vanbinnen vaak beefde, terwijl hij aan de buitenkant dapper was.

			Als ze over mijn leven schrijven, zullen ze u zeggen dat ik een sterk geloof had. Maar zij zullen u de andere kant daarvan niet vertellen. Dan zult u misschien gaan denken: ‘Ik kan zelfs niet tot de hoogte komen die meneer Spurgeon bereikte!’ Dat komt allemaal maar omdat u niet weet hoe het er vanbinnen bij ons uitziet.

			Als u immers zowel het innerlijk als het uiterlijk zou kennen van de mens die het meest nabij God wandelt, zou hij u zeggen – als hij een oprecht en eerlijk mens is – dat de verzoekingen die u verdragen moet dezelfde verzoekingen zijn als die hij had en die hij verwacht steeds weer en weer te hebben. Hij zou zeggen dat het, zoals de apostel zegt, ‘niet meer dan een menselijke verzoeking is die u overkomen is.’

			Verder heeft u geen andere verzoeking aangegrepen dan een verzoeking die gepast is om mensen mee op de proef te stellen als zij in deze toestand van beproeving verkeren. Dit is niet de tijd voor de uiteindelijke overwinning, broeder. Dit is het uur van de strijd. De wapens die tegen ons gebruikt worden, zijn slechts de wapens die alle eeuwen door tegen de legers van de gelovigen zijn gebruikt. U en ik zijn nog nooit verzocht zoals de engelen die hun oorspronkelijke staat bewaard hebben en die de verzoeking overwonnen hebben. Ik kan u niet zeggen hoe de vorst der duisternis verzocht werd of hoe hij de andere engelen verzocht om hun trouw aan de grote Koning op te geven. Hier ben ik echter wel zeker van: u bent nooit verzocht met een verzoeking die past bij een engel. Uw verzoeking is slechts van de aard die bij mensen past en die ook andere mensen zoals u overkomen is.

			Anderen hebben dapper tegen dezelfde verzoekingen als u gevochten, en u moet hetzelfde doen. Ja, door de kracht van Gods Geest Die op u rust, zult u hetzelfde doen. In het gewone leven wordt gezegd dat wat door mensen gedaan is, opnieuw door mensen gedaan kan worden. Dat is ook waar met betrekking tot het geestelijk leven. Met de verzoekingen waarmee andere mensen gestreden hebben, kunt ook u strijden als u dezelfde bron van kracht zoekt en als u het zoekt bij dezelfde Naam als zij. De kracht om verzoekingen te overwinnen, komt alleen van God, en de Naam die overwint, is de Naam van Jezus Christus.

			Ga daarom voort in die kracht en in die Naam en trek op tegen al uw verzoekingen. Sta op en grijp ze, want zij hebben al lang geleden de nederlaag geleden en u zult ze opnieuw verslaan. Wees niet bang om van het ene gevecht naar het andere te gaan en van overwinning naar overwinning, net zoals de anderen deden die u voorgingen en die hun rust nu zijn ingegaan.

			Eens treurden zij hier beneden
en doorweekten hun kussens met tranen.
Zij worstelden hard, net als wij nu doen,
met zonden, twijfels en angsten.

			Als u hun vraagt waar hun overwinning vandaan kwam, schrijven ze haar toe aan de wegen die voor u net zo goed openliggen als voor hen: aan het machtige werk van God de Heilige Geest en het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Er is u geen andere verzoeking overkomen dan een verzoeking waarmee mensen kunnen worstelen en die ze met de hulp van God kunnen overwinnen.

			Verder is u tot nog toe geen verzoeking overkomen dan een menselijke, en dan in de volgende betekenis: dat Christus haar verdragen heeft. Het grote Hoofd van de mensheid, die Mens Die ons vertegenwoordigt, heeft geleden onder dezelfde verzoeking als die u nu kwelt. ‘In al hun benauwdheid – dat wil zeggen de benauwdheid van Zijn volk in de woestijn, die precies dezelfde is als de uwe als u in de wildernis verkeert – in al hun benauwdheid was Hij benauwd; de Engel van Zijn aangezicht heeft hen verlost.’ (Jes. 63:9) Hij was omgeven door zwakte, ‘een Man van smarten, bekend met ziekte.’ (Jes. 53:3)

			Om de tekst die ik al aangehaald heb nog maar eens te herhalen, die hier zo goed bij past: Hij ‘is in alles op dezelfde wijze als wij verzocht.’ ‘Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen.’ (Hebr. 2:17) Hij weet alles van de zaak van eenieder van ons. Hij weet hoe Hij ermee om moet gaan en hoe Hij ons overeind kan houden en erdoorheen kan dragen.

			Zo ziet u, lieve vrienden, dat u geen andere verzoeking dan een menselijke verzoeking is overkomen, in de zin dat ze eerder door mensen zoals uzelf ondergaan is. Mensen zoals u zijn haar ook te boven gekomen en ze is ook verdragen en overwonnen door uw gezegende Vertegenwoordiger, onze Heere en Zaligmaker Jezus.

			Kom dan, geliefden, laat al het mysterieuze aan uw verzoekingen uitgebannen worden. Het mysterie maakt het zwaard van de beproeving scherp. Wellicht had de hand die op de muur schreef Belsazar geen angst aangejaagd als hij het lichaam had kunnen zien waaraan die hand toebehoorde. Er is aan uw moeilijkheden uiteindelijk niets mysterieus. Ook al omschreef u ze als een verzoeking die groter was dan ooit een menselijk wezen is overkomen, dat klopt niet. U bent geen keizer in het rijk van de ellende. U kunt niet in waarheid zeggen: ‘Ik ben de man die benauwdheid gezien heeft, meer dan alle anderen.’ Uw Heere verdroeg immers veel meer dan u ooit gedaan hebt, en veel van Zijn heiligen die van de brandstapel naar de eeuwige heerlijkheid gingen, moeten veel meer geleden hebben dan hetgeen waartoe u tot dusver geroepen bent.

			II. Laten we ons nu kort keren tot de tweede troost die in onze tekst wordt geopenbaard, de getrouwheid van God. ‘Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw.’ Wat een heerlijke woorden: ‘God is getrouw!’ Daarom is Hij trouw aan Zijn belofte. Zelfs Bileam zei: ‘God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?’ (Num. 23:19)

			Een van de beloften van God is: ‘Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.’ (Hebr. 13:5) God is getrouw, dus zal Hij die belofte vervullen. Hier is een van de beloften van Christus, en Christus is God: ‘Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken hen en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.’ (Joh. 10: 27, 28) God is getrouw, dus zal die belofte vervuld worden. U heeft deze belofte vaak gehoord: ‘Zoals uw dagen zullen zijn, zo zal uw kracht zijn.’ (Deut. 33:25, Eng. vert.) Gelooft u dat, of wilt u God tot een leugenaar maken? Als u het gelooft, verdrijf dan alle donkere voorgevoelens met deze gezegende kleine zin uit uw gedachten: ‘God is getrouw.’

			Merk vervolgens op dat God niet alleen getrouw is, maar dat Hij ook de situatie meester is, zodat Hij Zijn belofte kan houden. Let erop wat de tekst zegt: ‘Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt.’ Dus zou u niet verzocht kunnen worden als God niet had toegelaten dat het u overkwam. God is veel machtiger dan de satan. De duivel kon Job niet aanraken behalve toen God Zijn toestemming gaf. Zo kan hij u ook niet beproeven en verzoeken behalve als God dat toestaat. Hij moet toestemming hebben van de Koning der koningen voordat hij ook maar een enkele heilige verzoeken kan.

			Het is satan niet eens toegestaan om de sleutel van zijn eigen huis bij zich te houden, want de sleutels van de dood en de hel hangen aan de gordel van Christus. (Openb. 1:18) Zonder Gods toestemming kan de hellehond zelfs zijn mond niet opendoen om tegen een kind van God te blaffen. Nog veel minder kan hij komen om een van de schapen die de Heere door Zijn genade tot Zijn kudde geroepen heeft, te verontrusten.

			Geliefden, dus heeft u een goede reden om getroost te zijn, want de verzoeking die u op de proef stelt, staat nog steeds onder de regering van de trouwe Schepper, Die ‘niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt.’

			Dat is de tweede reden om getroost te zijn. Laat het door uw mond gaan als een stukje zoetigheid.

			III. De derde troost ligt in het feit dat God de verzoeking beteugelt. Hij ‘zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt.’ Het getij van de beproeving zal stijgen tot het niveau van hoogwater en dan zal God zeggen: ‘Tot hiertoe zult u komen, maar niet verder. Hier zullen uw trotse golven tot stilstand worden gebracht.’

			Hij ‘zal niet toestaan dat u verzocht wordt boven wat u aankunt.’ Soms is dat van toepassing op de tijd waarop de verzoeking komt. Ik heb nauwkeurig gekeken wanneer God Zijn volk beproeft. Als die-en-die beproeving over een van Zijn kinderen was gekomen toen hij nog jong was, geloof ik niet dat hij die had kunnen verdragen. Of als hij een dierbare vriend verloren had toen hij zelf ziek was, hadden de dubbele moeilijkheden hem gebroken. Maar God zendt onze beproevingen op de goede tijd. Als Hij op de ene weg een extra last oplegt, neemt Hij ergens anders iets weg. ‘Hij stopt Zijn harde wind op de dag van de oostenwind.’ (Jes. 27:8, Eng. vert.) Het is iets zeer eenvoudigs om te zeggen, maar het is waar. Als de wind uit het noorden blaast, kan hij niet tegelijkertijd uit het zuiden blazen. Als een bepaald soort moeilijkheden een christen overkomt, verlaat gewoonlijk een ander soort moeilijkheden hem.

			John Bradford, de beroemde martelaar, had vaak last van reuma en zwaarmoedigheid. Daarin kan ik heel erg met hem meevoelen. Maar toen hij in een ongure vochtige kerker gevangen werd gezet en wist dat hij daar nooit meer uit zou komen behalve om te sterven, schreef hij: ‘Het is iets heel bijzonders dat ik sinds ik in deze gevangenis gekomen ben en andere beproevingen moest doorstaan, geen last meer heb gehad van mijn reuma of van zwaarmoedigheid.’ Was dat niet iets heel gezegends? Normaal gesproken zult u ontdekken dat dit zo is. U zult niet verzocht worden boven wat u aankunt, omdat God de verzoeking zal laten komen op de tijd dat u het best in staat bent om haar te dragen.

			Er is aan Gods kant ook een grote vriendelijkheid in de duur van een beproeving. Als sommige van onze beproevingen veel langer zouden duren, zouden ze te zwaar om te dragen voor ons zijn. Over de vernietiging van Jeruzalem zei onze Heere: ‘En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.’ (Matt. 24:22)

			Ik twijfel er niet aan of God laat de beproevingen van Zijn kinderen vaak maar kort duren omdat ze, als ze langer zouden duren, geen goed maar een slecht effect op ons zouden hebben. Als een kind met de zweep moet hebben, laat de straf dan niet zo lang duren dat het lijkt alsof hij een misdadiger is die lange tijd gestraft moet worden. Laat hem zijn bestraffing krijgen, en dan moet het klaar zijn. Zo gaat het vaak met de tucht in Gods huis.

			Toch zijn er andere beproevingen die jaar na jaar voortduren, omdat die duur een van de dingen is die ervoor zorgen dat ze iets uitwerken. Ze zouden ons niet tot zegen zijn als ze verkort zouden worden. In ieder geval, er is een oneindige wijsheid die ervoor zorgt dat onze moeilijkheden precies zo lang duren als ze doen, en niet langer.

			Dat geldt ook voor het aantal beproevingen.

			Als Hij het aantal op tien bepaalt,
kunnen het er nooit elf zijn.

			Als Hij de bedoeling heeft om Zijn dienstknechten door het vuur te laten gaan en niet door het water, dan kan zelfs de satan er niet voor zorgen dat ze door het water gaan. God telt het aantal druppels van het bittere geneesmiddel dat Hij aan Zijn lijdende heiligen toedient. Het is niet mogelijk dat ze een druppel meer krijgen dan Hij voor hen uitgemeten heeft. Dus lieve, beproefde kinderen van God, u zult niet verzocht worden boven wat u dragen kunt, voor wat betreft het aantal van uw verzoekingen en beproevingen.

			Zo is het ook met het gewicht waarmee de verzoeking komt. Heeft u nog nooit een grote boom gezien tijdens een harde rukwind van een geweldige storm? Hij zwaait heen en weer en lijkt nauwelijks in staat om zich van de krachtige stoten van de storm te herstellen. Toch houden de wortels het. Maar nu komt er een andere windvlaag aan. Het lijkt wel onvermijdelijk dat de boom uit de aarde getrokken zal worden. Maar de windstroom houdt net op tijd op om de oude eik weer terug te laten buigen. Als er maar iets meer kracht in die enorme windstoot gezeten had, was die boom plat op het gras gevallen.

			God stopt echter precies op het goede punt, tenminste voor Zijn volk. U kunt beproefd worden totdat u geen greintje kracht meer overheeft. Soms stelt de Heere Zijn volk zover op de proef dat het lijkt of zij zeker zullen zinken als Hij hun nog één zuchtje meer geeft. Op dat moment brengt Hij Zijn eeuwige armen onder hen en wordt hun geen verdere beproeving opgelegd. Dit is een gezegende zaak, want eenieder van u heeft moeilijkheden van de een of andere aard. U die Gods volk bent, kunt deze tekst nemen en er onvoorwaardelijk op vertrouwen. ‘God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt.’ Maar voor u die Zijn volk niet bent, spijt het me erg. Ik houd deze kostbare zaken omhoog, maar ze zijn niet voor u. Gods Woord verklaart: ‘De goddeloze heeft veel smarten.’ (Ps. 32:10) Als u God niet heeft om naartoe te vluchten, wat zult u dan doen als de storm tegen uw boot aanslaat? Tot wie kunt u vluchten of waarheen? De christen kan zingen:

			Jezus, Beminde van mijn ziel,
laat mij naar Uw boezem vluchten
als de golven komen aanrollen,
als de storm op zijn hoogtepunt is!

			Verberg me, mijn Zaligmaker, verberg mij,
tot de storm van het leven voorbij is.
Leid mij veilig naar de haven,
ontvang uiteindelijk mijn ziel!

			Maar arme lieve mensen, u die Christus niet liefheeft, waar kunt u troost vinden als u verdriet heeft en beproefd wordt? U die uw vrouw en kinderen verloren heeft, u die door armoede gekweld wordt, u die gepijnigd door ziekte wordt, wat kunt u doen? Wat kunnen arme, dakloze mensen in een sneeuwstorm beginnen zonder zelfs maar een bosje om in te schuilen? Dat is precies uw toestand en ik ben bedroefd om u en smeek u om zelfs geen ogenblik langer in zo’n beklagenswaardige toestand te blijven.

			Kom, schuldigen en ontsnap
als duiven naar de wonden van Jezus.
Dit is de blijde Evangeliedag
waarop vrije genade overvloeit.

			Dat het besef van uw behoeften u er in dit uur toe mag drijven om Christus als uw Zaligmaker aan te nemen!

			Wat Zijn gelovige volk betreft is er deze vaste troost voor hen dat ze nooit verzocht zullen worden boven wat ze aankunnen.

			IV. De volgende troost die wij uit onze tekst kunnen halen, is verbonden met de voorzieningen die de Heere voor de verzochte mensen treft. ‘God is trouw, Hij (…) zal met de verzoeking ook een weg om eraan te ontkomen geven.’ (Eng. vert.)

			In het Grieks staat hier: ‘Hij zal met de verzoeking ook de weg om eraan te ontkomen geven.’ Er zijn wel twintig ongepaste manieren om aan de verzoeking te ontkomen, en wee de mens die een ervan gebruikt! Maar er is slechts één gepaste manier om aan een beproeving te ontsnappen, en dat is de rechte weg, de weg die God gemaakt heeft om Zijn volk eroverheen te laten reizen.

			God heeft de weg waarop Zijn dienstknechten op de goede manier uit de verzoeking kunnen komen dwars door alle beproevingen heen gemaakt. Toen de dappere Joodse jongens door Nebukadnezar op de proef gesteld werden, was er een manier waarop zij uit de vurig brandende oven konden blijven. Ze hoefden slechts hun knieën voor het grote beeld te buigen, toen de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten klonken. Die weg om te ontkomen zou nooit voldaan hebben, want het was niet de goede weg. Hun weg was de weg waarop ze in de brandende oven geworpen werden en waarop ze met de Zoon van God in het midden van vuur wandelden dat hen niet kon beschadigen.

			Zo moet ook u erop letten dat u, als u aan een beproeving blootgesteld wordt, niet op de verkeerde manier eraan probeert te ontsnappen.

			Merk in het bijzonder op dat de goede weg altijd de weg is die God gemaakt heeft. Daarom hoeft u die nu aan verzoeking of beproeving blootgesteld bent, niet zelf een eigen weg te maken om eraan te ontkomen. God en God alleen moet die voor u maken. Probeer er dus niet zelf een te maken.

			Ik kende een man die in moeilijkheden verkeerde omdat hij geen geld meer had. De weg die hij toen voor zichzelf maakte, was dat hij geld van iemand anders gebruikte dat aan hem was toevertrouwd. Dat was niet de weg waarop God wilde dat hij zou ontsnappen en hij liet zichzelf alleen maar in een diepere beproeving belanden dan daarvoor.

			Ik heb een zakenman gekend die in grote moeilijkheden was. De dingen gingen helemaal verkeerd met hem. Dus ging hij speculeren en gokken en verwoestte zowel zijn zaak als zijn karakter. Dat was niet de weg waarop God wilde dat hij aan zijn moeilijkheden zou ontkomen. Soms kan een mens in moeilijkheden het beste helemaal niets doen, maar het allemaal in de handen van God achterlaten. ‘Sta stil, zie het heil van de HEERE.’ (Ex. 14:13)

			Toen de Israëlieten uit Egypte kwamen, leidde God hen op een weg waarop de mensen terecht konden vitten. Voor hen was niets dan de zee en achter hen kwam de farao in al zijn woede, terwijl hij riep: ‘Ik achtervolg hen, haal hen in, deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld, ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit.’ (Ex. 15:9)

			Wel, wat was dan Gods weg om eraan te ontkomen? Dwars door de Rode Zee. Aan de andere kant zongen ze toen de Egyptenaren verdronken. ‘Ik zal zingen voor de HEERE, want Hij is hoog verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.’ (Ex. 15:10) Het zou heel erg beklagenswaardig geweest zijn als ze op hun eigen manier geprobeerd hadden te ontkomen of als ze geprobeerd hadden zich om te keren en tegen farao te vechten. Dat zou helemaal niet goed gewerkt hebben, maar de Heere maakte voor Zijn volk de allerbeste weg ter ontkoming die maar te bedenken viel.

			Merk ook op dat de Heere tegelijkertijd met de verzoeking de weg om eraan te ontkomen geeft. Hij stond toe dat de verzoeking kwam en tegelijkertijd maakte Hij de weg om eraan te ontkomen. God heeft alles bedacht, mijn broeder, hoe u, Zijn overwinnaar, zult voortgaan en dapper in Zijn kracht zult vechten, hoe Hij u zal beschermen en wat uw buitengewoon grote beloning zal zijn. Hij zal u in de gevaarlijke bergpas brengen, maar Hij kan zowel de weg eruit als de weg erin zien en Hij zal u er veilig doorheen leiden.

			Zong de psalmist niet: ‘Die Zijn volk door de woestijn leidde, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.’ (Ps. 136:16) Hij leidde hen niet alleen in de woestijn, maar Hij leidde hen er ook doorheen.

			Gezegend zij Zijn heilige Naam! Als Hij u in de woestijn van moeilijkheden en beproeving gebracht heeft, maakte Hij tegelijkertijd met de moeilijkheden de weg om eraan te ontkomen. ‘Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon. Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert.’ (Ps. 37:3-7) ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.’ (Matt. 6:33)

			Al het andere dat u nodig heeft, zal u gegeven worden. Blijf vrij van de zonde van de verzoeking en u hoeft het verdriet van de verzoeking niet te vrezen. Als de beproevingen u niet naar uw eigen zonden toe drijven, maar u op de knieën brengen, zullen ze uiteindelijk tot zegen voor u zijn.

			Dit is dus de vierde troost, dat God voor Zijn volk de weg gemaakt heeft om aan hun beproevingen te ontkomen. Iemand zegt: ‘Wel, dan zal ik dus aan deze beproeving ontsnappen.’ Vriend, wacht nog even en luister naar de afsluitende woorden van deze tekst, waarmee ik mijn preek beëindigen zal.

			V. Dit is het laatste punt van troost, de bijstand die God in de beproeving geeft: ‘Om die te kunnen doorstaan.’ Gods weg om aan beproevingen te ontkomen, bestaat er niet uit dat Zijn volk moeilijkheden vermijdt zodat ze er niet doorheen hoeven te gaan. Hij laat hen echter ontkomen door hen door de moeilijkheden heen te leiden en hen er aan de andere kant weer uit te leiden. Niet een ontkomen aan de Rode Zee, maar een ontkomen dwars door de Rode Zee heen aan een nog veel grotere beproeving.

			Geliefden, als u aan beproeving of verzoeking blootgesteld bent, zult u ook in staat gesteld worden om die te kunnen dragen. Nu, bid dus voordat u dit gebouw verlaat of dit laatste woord, waarover ik gelet op de tijd niet uit kan weiden, in uw eigen ervaring vervuld mag worden: ‘Om die te kunnen doorstaan.’

			Stel dat u arm bent. Wel, als God dat zo bepaald heeft, zult u arm zijn. Bid dat u in staat zult zijn om dat te dragen. Worstel om met eerlijk werk en een strikte integriteit een betere positie te krijgen. Als echter al uw inspanningen falen, zeg dan tegen de Heere: ‘Toch is het niet zoals ik wil, maar zoals U wilt.’

			Misschien ligt uw lieve kind op sterven of is uw vrouw ziekelijk. U bent bang dat u hen kwijt zult raken. Graag zou u uw leven voor hen geven als u kon. Wel, doe al wat u kunt voor hun herstel, want het leven is kostbaar. Elk bedrag dat uitgegeven wordt om het leven te bewaren, is goed besteed. Als hun echter geen gezondheid zal worden gegeven, bid dan dat u in staat zult zijn om zelfs die zware beproeving te doorstaan. Het is wonderlijk hoe God Zijn volk helpt om moeilijkheden te dragen waarvan zij dachten dat die hen zouden vermorzelen. Ik heb gezien hoe arme, zwakke vrouwen van wie ik dacht dat zij door hun zware verlies zouden sterven, dapper en sterk werden. Mannen die bij het vooruitzicht van moeilijkheden slappelingen waren, hebben toch de Heere geprezen toen de slag daadwerkelijk gevallen was. U kunt hetzelfde doen.

			Stel dat u ziek bent. Wel, dat is een zware beproeving en persoonlijk weet ik dat. Ik zou alles doen om aan die beproeving te ontsnappen die mij vaak belaagt. Maar als het niet zo mag zijn, dan moet ik mijn toon veranderen en bidden dat ik in staat mag worden gesteld om haar te doorstaan. 

			Ik kreeg vanmorgen een brief van een man van God en die hielp mij heel erg. Hij zei: ‘Mijn lieve broeder, ik vond het jammer om te horen dat u opnieuw pijn had en zwaarmoedig van geest bent enzovoort. Maar toen ik bedacht hoe God u dikwijls op zoveel verschillende manieren gezegend heeft, dacht ik bij mijzelf: ‘Wellicht was meneer Spurgeon niet de leer van de genade blijven preken en zou hij niet in staat zijn om het arme volk van God zo te troosten als hij deze pijnlijke aanvallen niet af en toe had. Dus ik feliciteer u met deze beproevingen’, zei hij. Ik aanvaardde de felicitatie.

			Wilt u niet hetzelfde doen, mijn broeder of zuster die op de proef gesteld wordt? Bid: ‘Heere, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbijgaan.’ (Matt. 26:39) Maar als dat niet zo mag zijn, dan komt hier die andere vorm van troost: ‘Om die te kunnen doorstaan.’

			Bedenk, lieve vrienden dat ik u wel vertel om dit gedeelte tot gebed te maken, maar dat het in feite een belofte is. Er is geen gebed zo goed als een belofte die als het ware omgekeerd wordt en al biddend op maat gesneden wordt. God Zelf heeft door Zijn geïnspireerde profeet gezegd dat Hij ‘niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.’ Dus omhoog met de banieren! Voorwaarts, wat de weg ook verspert! Laten we met de goede oude John Ryland zingen:

			Als Jezus mij leidt, zal ik
Hem volgen door de vloed en door het vuur.
‘Verhinder mij niet’ zal mijn kreet zijn,
al zullen de aarde en de hel mij dwarsbomen.

			Het eeuwige leven in ons kan nooit vernietigd worden. De goddelijke natuur die God de Heilige Geest in ons geplant heeft, zal nooit onder de voet gelopen worden. ‘Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, want als ik gevallen ben, zal ik weer opstaan, als ik in duisternis zit, is de HEERE mij een licht.’ (Micha 7:8)

			Maar het spijt me zo, het spijt me zo, het spijt me zo, het spijt me zo uit de grond van mijn hart voor u die de Heere niet kent, want deze troost is niet voor u! Zoek Hem, smeek ik u. Zoek Hem als uw Zaligmaker. Zie naar Hem op en vertrouw Hem. Dan zullen alle zegeningen van het eeuwige verbond voor u zijn, want de Vader heeft Hem als Vorst en Gebieder voor de volken gegeven. (Jes. 55:4) Zij die naar Hem opzien en Hem volgen, zullen voor altijd en altijd leven. God zegene u, om Christus’ wil!

			Amen.

			

			
				
						1	 Spurgeon verwijst hier naar een woordspeling uit een gedicht van George Herbert op de naam Jesu: IESU, ‘I ease you’. Dit is niet de letterlijke vertaling van ‘Jezus’, iets waarvan Spurgeon zich goed bewust was. 


						2	 Een reus uit de Griekse mythologie die honderd handen en vijftig hoofden had. 


						3	 Latijn voor ‘ik overwin.’


						4	 Couplet XI uit ‘The Siege and Conquest of Alhama’ van Lord Byron (1788-1824).


						5	 Capua was de overwinteringsplaats van Hannibal en zijn leger, de tegenstander van de Romeinen. Zijn uiteindelijke nederlaag werd door Romeinse historici wel toegeschreven aan het luxueuze leven dat zijn soldaten in deze stad geleid zouden hebben.


						6	 Vrouw uit de Griekse mythologie die volgens het verhaal van de goden een doos meekreeg. Daarin zaten alle vormen van ongeluk die de wereld kent. De doos moest gesloten blijven. Pandora was echter nieuwsgierig en opende hem. Alle vormen van ongeluk vlogen eruit en verspreidden zich over de wereld. Geschrokken klapte ze de doos dicht, waardoor de hoop, die als laatste nog in de doos zat, erin achterbleef.
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